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PANDORA 


HEDİYE VERMENİN MUTLULUĞU 


Sevgiyle verilen, saf gümüş e tamamlanmış mücevherler. 
Yeni Yıl koleksiyonunu ve hediye evrenimizi pandora.net sayfamızdan keşfedin 
#HediyeVermeninMutlulugu 


DERİMOD 


THE TAĞAN 
SENSE 


UBERAMENTE dizayn Vuesse 
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43)  LEFKOŞE 
TRABZON 


#GiveBrilliant 
YILBAŞI KO LEKSİYO NU 


İÇİNDEKİLER 
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ARALIK 2016 SAYI 108 


ALLLIST 

30-Yılın son ayında nelerden ilham 
aldık? 2017'de bizi neler bekliyor? 
2016'da Kalsın 

40 - Yasemin Eke 2016'da 
bırakmamız gerekenleri yazdı. 
Tasarımcı Röportaj 

42 - Edgardo Osorio'yla kadınların 


tutkusu Aguazzura'sından konuştuk. 


Mücevher 

48 - Sezonun en hit mücevherleri 
hangileri? 

ROTAJ/STİL 

50 - Aslı Abbasoğlu ve Gamze 
Saraçoğlu'nun yeni yıl tatil rotası ve 
stil önerileri. 


STIL 

TRENDLER 

72 - Volan, dantel, kırmızı, takım 
elbiseleri yeni yıl öncesi sizler için 
seçtik! 

AKILLI ALIŞVERİŞ 

80 - Bu yeni yıl iç çamaşırınızı nasıl 
alırsınız? 

5X5 

94 - Shearling Coat zamam! 
Soğuklarla en iyi kombinlenecek bu 
kabanların vazgeçilmeziniz olması 
an meselesi. 

AKSESUAR 

112 - Yeni yıla girmeden ayakkabı 
ve çantada sizin için seçtiklerimize 
mutlaka göz atın deriz. 

YARIŞMA 

124 - Faik Sönmez Instagram 
yarışmamız kazananlarıyla eğlenceli 
bir çekim geçirdik. 

STİL SEZON 

128 - Shearling Coat trendini 
Hollywood ünlülerinden aldığımız 


ilhamla spotlar altına aldık. 


GÜZELLİK 

BEAUTY MODA 

138 - Son zamanların en dikkat 
çeken makyaj trendi altın 
dokunuşları ile farklı bir boyut 
aldı! 


252 
Kutlama 
zamanına 


Ayakkabı- 
çanta. 


SAÇ 

146 - Geç mi kaldımız? İşte size 5 
dakikada yapabileceğiniz saçlar. 
PRATİK ÖNERİ 

154 - Anında etki gösterecek 
pratik kozmetik ürünleriyle 
tanışın! Uygulama öneleri de 
cabası. 


deep euphoria 


Çalın Klein > 
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Elbise, Michael Kors 11.492 
EURO Mont, Mango 249,99 TL 
Puf atkı, DKNY 2.288 TL 
Yüzükler (soldan sağa), Kısmet 
By Milka 3.100, 950, 2.050, 
780 TL Küpe, Mango 39,99 TL 


FOTOĞRAF EMRE DOĞRU 
MODA EDİTÖRÜ NAZLI ALACA 
SAÇ BURHAN ÇILGIN 

MAKYAJ HAKAN KÜLTÜR 


MODA 
KAPAK YILDIZI 
3,5 milyondan fazlz takipçisiyle 
yeni dünyanın yıldızı Hande Erçel kapak 
kızımız. 
SWEATS ON 
Sweater weather! Sezon trendlerini 
AlL ile yakalayın! 
Maskülen Seksapel 
Parlayan yıldız Beste Kökdemir 


maskülen ve seksi kombilerle çekimimize 
göz atmalısınız. 


BAŞKA 
ai HABER 
5- Yılın son ayı şehirde ve dünyadaj 
neler oluyor? 
ALLMANAK 
) - 2016'nın en önemli olayları nelerdi? 
Küçük bir zaman yolculuğu. 
SEYAHAT 
$ - Her ay başka bir rotada gördüğümüz 
Giray Sepin bu ay New York'tan bildiriyor! 
MEKAN STİL 
- Şehrin etkinlik yeni mekan ve kültür 


sanat aktivitelerine en trend stil önerileri 


ALLLOVES! 
264- Bu ay seçtiğimiz favori ürünümüze 
bakmadan yıla veda etmeyin. 


urüğE 


2 Beauiy List bu ay yeni yıl 


renkleriyle dolup taşıyor. 


Akmerkez (212) 282 1296 
Agua Florya (212) 662 06 39 
City's (212) 3732450 
İstinye Park Vepa'62 SIS (212) 345 68 06 

Kanyon (212) 353 0820 
Palladium (216) 663 1249” 


Vepa Group 
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edisyonundan da 
ulaşabilirsiniz. 


takip etmen 
öneririm. 


Sosyal medyanın zaman dilimine göre 
uzun olabilecek bir süredir, takipçilerimiz. 
neredeyse her ALL Instagram postunun 
altında tek bir isimden bahsediyorlardı. 
Hem de büyük harflerle: HANDE ERÇEL. 
Biz de herkes gibi onu istiyorduk ve 
peşindeydik fakat set planında sadece 
dokuz günde bir günü boş olan, Türkiye'nin 
en top genç oyuncusu Hande Erçel'i ve 
onu harika fotoğraflayacağına gözümüz 
kapalı inandığımız Emre Doğru'yu aynı 
tarihlerde bir araya getirmek biraz zor oldu 
ama başardık. Bana soracak olursanız, 
enerjisi bir hayli düşük olan 2016'yı, adeta 
ışık saçan bir Hande Erçel hikayesiyle 
kapatıyor olmak, hem kendimize hem de 
size verebileceğimiz en güzel hediye oldu. 
2017'ye girmeden hemen önce, 
aklımızdakileri toparlayalım istedik. Sti/ 

ve alışveriş konularında yılbaşı enerjisini 
yansıttık, hediye meselenizi hem dergi 


içinde hem de özel ekimizle çözelim 
dedik. Derginin içine yayılan her konuda 
ve özellikle ALLmanak 2016 dosyasında, 
yazarlarımıza ve fikirlerini önemsediğimiz 
kiymetli bilirkişilere yılın en önemli olaylarını 
sorduk. 

Bir “Survivor” yarışmacısı kadar sert 
koşullarda atlatmaya çalıştık 2016 yılını 
hep birlikte ve üstelik her şeyi 'canlı" 
yaşayarak. Toplum olarak en çok bu yıl 
yara aldık ama bir yandan da ne kadar 
güçlü olduğumuzu fark ettik. Şimdi fark 
edilen bu gücün kuvvetiyle, 2017'yi daha 
uyanık karşılamanın zamanı. İçinizdeki 
çocuğa ve etrafınızdaki 'küçük'lere sahip 
çıkmayı unutmayın. İnsan haklarının ihlal 
edilmediği, din, dil ayrılığı olmaksızın tüm 
ırkların kardeşçe yaşadığı huzurlu ve mutlu 
bir dünya dileğiyle... 


Sıla Güven 


Ii ALWAYS 
WANT 


swWatche 
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ALL 


m 
OMMEDYA 


İmtiyaz Sahibi Om Yayıncılık Reklamcılık İletişim Hizmetleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Ensar Altun 
Kreatif Yönetmen Mehmet Aktop 


Genel Yayın Yönetmeni Sıla Güven 
Yayın Koordinatörü (Sorumlu) Begüm Gökçen Görsel Yönetmen Cumali Sözeri 
Moda Direktörü Nazlı Alaca Moda Editörü Kübra Konca Konular Editörü ve Sosyal Medya Yöneticisi Bağlan Keskin 
Güzellik Editörü Nilay Yalçınkaya Stil Editörü Kübra Özden Moda Haberleri Editörü Öykü Akdaş Grafik Tasarım Sevgi Özbakır 
Fotoğraf Gökhan Gezik, Özkan Önal Ürün Sorumlusu Ali Kartal Prodüksiyon Sorumlusu Alpaslan Ocak 


KREXTİF DANIŞMANLAR 
Başak Kocabıyıkoğlu ve Defne Kocabıyıkoğlu 


OM DİJİTAL 
Dijital Direktör Debora Zakuto İçerik Editörü Ceylan Yeniacun Şimşek, Yunus Başaran 
Dijital Medya Sorumlusu Gökhan Balaban Tablet Dergi Tasarımı Sevgi Özbakır 


YAYIN DANIŞMA KURLLL 
Ali Murad Kızıltaş, Aslı Karadeniz, Hüseyin Kurtuluş, Mehmet Hotiç, Özlem Süer, Sedef Orman, Yılmaz Yılmaz 


Katkıda Bulunanlar Barbaros Cangürgel, Berkant Demirbek, Beril Kın, Burhan Çılgın, Can Büyükkalkan, Cumhur Özen, Ece 
Karagülle, Elçin Mutlu, Emre Doğru, Emre Güven, Erdem Gül, Ferit Belli, Gülçin Köroğlu, Hakan Kültür, Hasan Karaarslan, 
Huriye Büber, Hüseyin Açıkgöz, Işıl Ekin Tiyekli, İbrahim Junior, Kerem Yılmaz, Mehmet Kafkaslıgil, Mert Terliksiz, Miray 
Kaya, Nur Eda İşbilir, Ömer Can Duman, Sara Kara, Sinan Aksu, Serden Salman, Tuğberk Acar, Tuğçe Aldan, Tomris 
Canbulat, Ünal Turhan, Yıldırım Bozüyük, Yunus Dever 


REKLAM VE PAZARLAMA 
Reklam Grup Başkanı Ebru Alişan 
Reklam Grup Başkan Yardımcısı Gülcan Avuka 
Reklam Grup Başkan Yardımcısı (Pazarlama) Aynur Atalık 
Reklam Grup Koordinatörü Rahşan Kürkçü 
Reklam Koordinatörü Yeşim Aksoy 
Rezervasyon Sorumlusu Burçin Tepe 
Reklam Teslim Adresi Birşey Relkamcılık ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. 
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sok. 10/A Kat: 3 Seyrantepe 34418 İSTANBUL 
Tel: 0212280 95 85 Faks: 0212324 0673 
reklam(dommedya.com 


ÜRETİM 
Renk Ayrımı Tolga Ünsal Üretim Müdürü Haydar Kartal 
Satış ve Dağıtım Sorumlusu Kerem Vatanacan 
Baskı Uniprint Basım San Tic.AŞ. 
Ömerli Köyü, İstanbul Cad. No: 159 Hadımköy 34455 İSTANBUL 
Tel: 02127982840 Faks: 021279820 63 
Dağıtım Turkuvaz Dağtım 
Barbaros Bulvarı 125/4 Beşiktaş 34349 İSTANBUL Tel: 0212 354 30 00 Faks: 0212 3473107 
Yayın Türü Yerel Süreli 
ALL Dergisi İletişim Adresi Orn Yayıncılık Reklamcılık İletişim Hizmetleri San ve Tic. Ltd.Şti. 
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sok. 10/A Kat: 3 Seyrantepe 34418 İSTANBUL 
Tek 02123248110 Faks: 02123248193 
im EEE 
ALL Dergisi'nde yayımlanan tüm yazı ve fotoğrafların hakları, logosu ve isim hakkı Om Yayıncılık Reklamcılık İletişim Hizmetleri 


San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir. İzinsiz başka hiçbir yerde kullanılamaz. Yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahibine aittir. 
ALL Dergisi yayımlanan ürünlerde yapılan fiyat değişikliklerinden sorumlu değildir. 
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Seçili Boyner, YKM'lerde ve Saat&Saatlerde 


#GiveBrilfiant 
YILBAŞI KOLE KSİYONU 


ALL 


KATKI 
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ARALIK AYININ 
KAHRAMANLARI 


Yoğun ama bir o kadar da serüvenli bir seneyi beraber kapattığımız 
bu üç isim, Aralık sayımızın “noel babaları”. TOMRİS CANDAN CANBULAT 


Hakan Kültür 
Makyaj sanatçısı 
Kadınlar neden makyaj 
yapar? 

Tabii ki aslında birçok 
nedeni var ama bence 

en önemlisi, kendi tarzına 
uygun yapılan bir makyajla 
kendilerini güzel 

ve güçlü hissetmeleri. 


Çalıştığın modeller 
arasında hiç “makyaja 
gerek yok" deyip fırçanı 
aldığın gibi bıraktığın 
oldu mu? 

Hiç makyaja gerek yok 
dediğim ve hiç makyaj 


Burhan Çılgın 

Saç tasarımcısı 
Bütün setlerde yüksek 
enerjinle herkesi motive 
ediyorsun, yaptığın işi 


İZ 


uygulamadığım 
oldu. Bazen hiçbir şey 
yapmamak çok şey 
yapmaktır. 


bu kadar seviyor musun 
gerçekten? 

Ne güzel! Herkesi 
motive ettiğimin farkında 
değildim gerçekten! Ne 
mutlu o halde! Enerjimin 
yaptığım işten çok 
yapımla alakası olduğunu 
düşünüyorum. (Gülmek 
güzeldir!) Bu arada işimi 
de severek yapiyorum 
tabii ki. 


İdeal set menüsü nasıl 
olmalı? 

Ideal set menüsü; lezzetli, 
domatessiz ve susamsiz 
her şey! 


Tuğberk Acar 

Fotoğrafçı 

Boş zamanlarında, kendin için 
neleri, nereleri fotoğraflarsın? 
Herkes gibi kendime, kendi 
algımca hatıralar yaratacak 
fotoğraflar çekiyorum ama pek 
çoğu boş zamanlarda olmuyor. Boş 
zamanlarımda da fotoğraf 
çekmekten daha çok izlemeyi ve 
bakmayı seviyorum sanırım. 


Çekim öncesi olmazsa olmaz 
dediğin, yapılması gereken bir 
şeyler var mı? 

Öyle çok spesifik bir şey yok ama 
yapmamaya gayret ettiğim şeyler 
var! Model dışında başkasıyla ışık 
testi almak gibi. 


a. 
«Pp 


nn 


SINCE 1890 


U.S. POLO ASSN. - 


uspoloassn.com 4» 
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SEVGİ LAZIM 
ALL WE 
NEED IS 

TI 
LOVE! 
Bir pop art harikası olan Robert 
Indiana'nın Love'ı, önümüzdeki 
yeni yıl için bir ilham kaynağı 
olabilir mi? Sevmeyi yeniden 
hatırlayıp, öfke ve nefreti 
unutabilir miyiz? “Kim bilir belki 
her şey yoluna girer," demek 
insanı rahatlatıyor ama bir şey 
de yapmak lazım sanki. Daha 
çok sevmekle başlayabiliriz belki. 
Hatta önce kendimizi sevmekle 
çıkabiliriz yola. Her şeye rağmen 
sevmek ve umut etmek ne güzel! 


olay; özmüş! ça i 
ste i 


i iymek ister 
; ce bini mode 
i &d bilir parça 


NOKTA AT 
Gündüzden geceye koşacağın bir 
gün daha ve fakat kıyafetin çok sakin. 
Görünümün için küçük ama kendi 
çapında hayli büyük bir stil atlamasının 
ilacı; bir çift over-size küpe! 
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SMASHINGLY 


BRILLIANT! 


Moda ikonu Diana 
Vreeland'in belgeseli: 
The Eye Has To Travel'i 
izlediyseniz konuşmasına 
da hayran olmuşsunuz 
demektir. Eksantriğin 
ağzından çıkanlar birer 
parfüm adı olsaydı 

ne olurdu? Perfectiy 
Marvelous! Absolutely 
Vital! Draingiy Different! 


DAHA FAZLA 
m 
PARILTI! 
İlkbahar/Yaz sezonunda 
etkisini daha da çok 
hissedeceğimiz parıltılı 
her şeye kollarımızı açtık, 
bekliyoruz. Pat McGrath'ın 
yeni nesil rujlarında, 
hatta manikürde, Saint 
Laurent'in beklenen sezon 
defilesinde bir meme 
ucunda çıkıyor karşımıza. 
Şaşırtıcı ve yüksek enerjili! 


Çarpısırkağife/ gökteki yldızlarla ve 
kimönoyla bülüşürsa Ortaya'ne çikâr?. 
Yılbaşı gecesi partilemeyi kafaya 
kdyduysan; 70'lef bokemini'bdrırdiran 
“Night Zeom-siyled öy Mert Aslarildre 
bir'göz”at/ pişman olmazsın! 


DANA VeEELAND İl 
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OLDU BU İŞ! 
COUPLE ALERT! 
Biz tam şurada harika bir çift gördük! 
Ece Sükan'ın Mavi için hazırladığı kapsül 
koleksiyonun adı Mavi Gold Serisi, 
Ve bu 25 parçadan bizce en Ece ve en gold 
olanı bu harika bomber. Ona en 
çok yakışan da Saint Laurent'in kırmızı simli 
botları, Haksız miyiz? 


FALABELLA! 


Stella McCartney'nin yeni Falabella 
box bag'i yeni yıl itibarıyla sokak 
modası fotoğraflarının başrol 
oyuncularından biri olacak. Üzerindeki 
insana şiir yazdırır güzellikte işlemesi 


mükemmel değil mi? "Dağların 
a ardından bir güneş doğuyordu/ O 
VD İİİŞAAA MA 9 İM güneşsendin Falabellal" (yazamadı) 


www.incideri.com | instagramlincideri | facebookl/incideri | twitterlincideri 


mDIN 


MODA HABER 


COMMON LEİSURE 


ORTAK MESELE 


Yeni bir yerli dış giyim markası 
olan Common Leisure 
Beymen'lerde satışa çıktı. Söper 
cool kürkleri vegan değil ama 
durun hemen saldırmayın! Lakin 
tamamen eti ve sütü yenilebilen 
hayvanlarla üretim yapıyorlar. 


GAMZE DOKUNURSA... 
KUTLAYACAK 
ÇOK ŞEY VAR! 


Gamze Saraçoğlu'nun kreatif 
yönetmenliğinde çıkan işler harika olmaz 
da ne olur! Celebration grubundaki 
ayakkabılar, davetten davete bir 
hayatınız olmasa da, o hayata özlem 
duyduracak kadar şahane! Şu 
sağdaki mavi jean'le harika 
olmaz mı? 


NT ni ni 
PENCERE 
Fendi'nin her hareketi bir klasik, üstelik 
yüzü yeniliğe dönükken daha çok! Markanın 
gözlük koleksiyonu da, defile parçaları 
gibi şaşırtıcı, asla sıradan değil ve her 
zaman vurucu. Şimdi yuvarlak hatların, 
zebre deseni, pembe ve sarıyla buluştuğu 
noktada nasıl ahnek içinde olabildiğini 
sorgulamanın hiç sırası değil! 
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THE SECRET OF 
ELEGANCE IS SIMPLICITY. 


| BE 
R ISHINA 


SEIKO 


> gri 
www.aydinsaat.com İk my ği 


DO 


MODA HABER 


LOVE WATCH 


AH;BIZDE! 


Love Watch'ların sade ve ince 
tasarımları, değişken kayışlar ve 
renkli kadranlarla hem klasik hem 
de spor stili yakalıyor. Sıradan bir 
saatle yetinmeyin, değiştirin ve 
zamansız kullanın. 


Efsane Alpha Indüstries Europe 
ve Les Berijamins'in 
Sonbahar/Kış 2016 keleksiyonu 
için hazırladığı MA-I 
Bomberjacket adındaki parçası 
yeni arzu nesnemiz. 


WESTWORLD 

m 
BATI 

7 r Vİ 

YAKASI 

7 NG 
HİKAYESİ 
İstanbul çıkışlı KillYourldols 
markası, kapıldığımız Westworld 
dizisinin içine daha çok 
girmemize yardımcı oluyor şu 
gördüğünüz kovbpy çizmesi 
modelleriyle. Ve bu arada, 
süper cool olmasının 
yanında, İstanbul'a özgü 60 
yıllık elişi zanaatını ve usta/çırak 
ilişkisini tekrar canlandırıyor. 
Cesaretin varsa, özellikle beyaz 
olanlar seni bekliyor! 
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ZARİF BIR 
DOKUNUŞ 
GEREKİR 
Network'ün klasik çizgisi, bir 
başka klasikle Swarovski'yle 
buluşuyor. Markanın yeni süveter, 
gömlek ve jean parçalarının 


kenarlarına köşelerine işlenen 


> — EN di Swarovski taşlı motif 
Hanımlar hazır mısınız? Yıllardır ler, yalın çizgiyi seven ama küçük 


beklediğiniz nedime koleksiyonunu de olsa bir hareket arayanlar 
Akay gelinlik getirdi. Renkleri ve yaratılmış adeta! 
modelleriyle sıradaki gelin adaylarının 
çalmaya geliyor! Yazı bekleyin! 


STELLA JEAN KALP 

NT T 
BENETTON 
İnsanı bir anda renk ve desen 
bağımlısı özelliğiyle bilinen Stella 
Jean Benetton için tasarlıyor. 
Romalı tasarımcının koleksiyonu 
kendi parçalarının bir yansıması 
gibi yani bu da demek oluyor ki 
istikamet Benetton! 


38 


ADANA / SEYHAN, ANKARA / ARMADA - CEPA - GORDİON - KENTPARK - PANORA - TAURUS, Al 
ESKİŞEHİR /ESPARK, GAZİANTEP /. SANKOPARK İSTANBUL / AKASYA - AKMERKEZ - BRANDIUM - CAPACI 1 AĞABİNGİNİ 
<MAİİVOF ISTANBUL. MARMARA PARK - METROCİTY - PALLADIUM - SUADİYE - TAKSİM - TRUMP İZMİR / AGORA 

Si, KONYA / KENT PLAZA, TRABZON / FORUM 
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2017'YE VİZE 


ALAMAYANLAR 


Ünlülerin stil danışmanı, 
televizyonda gördüğünüz birçok 
dizi karakterinin tarzını belirleyen 
Yasemin Eke, 2017'de bırakmamız 
gereken modası geçmişleri yazdı. 


Neyi yapıp neyi yapmayacağımızı söyleyenlerden 
bıkmış olabilirsiniz. Günümüz teknolojisi, her anımızın 
fazlasıyla yoruma açık olmasına sebep olmuyor mu 
zaten? Fazla da kafanıza takmayın. Uçsuz bucaksız 
sandığımız moda dünyasında hepimizin aynı şeyleri 
sevmesine, aynı şeylerin içinde rahat etmesine aslında 
imkan yok. Yine de etrafımıza baktığımızda dikkat 
çekenlerin hep benzer bir akımı üzerinde taşıdığını 
görüyoruz. İşte o akım sokağa indiğinde bazen çok 
geç kalmış olunabiliyor. O yüzden bu yazıyı bir kılavuz 
gibi düşünün. Sizi 2017'de, etrafınızdakilerin kötü 
yorumlarından korumak için hazırlanmış bir rehber bul 


TRANSPARAN KIRMIZI 
HALI ELBİSELERİ 


Ne yazık ki bizim popüler kültürümüzün 
öncüleri bile her yeri işlemeli olan 
transparan elbiselerden kurtulamadı. 
Oysa ne seksi ne de şık olan bu elbiseler 
ile yaşlı, iri ve artık eski modasınız. Siz siz 
olun kardeşinizin düğünü için bile fazla 
lan bu elbiselerden uzak durun. 


Adidas'ın tuvalet terlikleri , Stella 
MeCartney'nin cheesecake tabanları 
canavar botlar hoşça kalın! Sevenler 
üzgünüm ama bu ayakkabıları L adı, / 
Gaga bile çöpe attı. Saint Laurent x 
Chanel incilerine geri döne 


Dahürönce bu küdar üzün süre'modası 
geçmeyen bit delay görmemişlinr. 
Beş sezondur bilçiniden çünlayü; hör yörde 
karştınıza'çılkdn püsküller 
deri teketlerdişinde hiçbirşeğdeiyi 
görünmeyecek 


70'LER 


Valentino da yaptı, Gucci de ama sonunda Free 
People'in parlak günleri sona erdi. Neyse ki artık 
üst üste çiçek desenlerini, püsküllü çantanızla 
birleştirmek moda değil. Kovboy botlarınızla 
giydiğiniz dantelli elbiseleri de rafa kaldırabilirsiniz. 


Kate Moss'un 
püsküllerle sizi 
kandırmasına izin 
vermeyin. 


DENİM ETEK 


Sanırım yokluğunu en çok çekeceği- 
niz; denim mini etekler olacak. Evet 
90'lar geri geliyor ama denim 2017 
için vize alamadı. Doce&Gabba- 
na'dan Zara'ya kadar her yerde 
yüzlerce modelini tükettiğimiz. 
denim etekleri baskılısından, 
düğmelisine zaten çok fazla 
giymedik mi? 


KEMERLE 
AYAKKABIYI 
AYNI RENK 
YAPMAK 


Erkek stilinin olmazsa olmazıyken 

de nedense bir türlü ısınamadığım 
kemer ve ayakkabının aynı renk 
olması kuralını sokaktan silme zama- 
nıl. Siyah, lacivert ve kahverengiyi 
karıştırabilirken aynı rengi tutturmaya 
çalışmak boşa çabalamak. 
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BİRÇOK 
KÜLTÜR 


TEK AYAKKABIDA 


Her kadının hayatında her tür 
ayakkabıya yer olduğuna inanan, 
Aguazzura'nın kurucu ortağı ve baş 
tasarımcısı Kartagenalı Edgardo 
Osorio ile tanışın! öykü AKDAŞ 


2011 yılında Floransa'da kurulan ve kısa zamanda 
modanın önde gelen isimlerinin dolaplarına giren 
AAguazzura bugün ünlülerin en gözde ayakkabı 
markaları arasında. Biz de markanın kurucu ortağı ve 
baş tasarımcısı Edgardo Osorio ile 15 yaşından beri 
yaptığı tasarımlar süresince ayakkabıları, bir kişilik 
aynası olarak görüşünü konuştuk. 


GÖZ 


“Zorlu Beymen'deki 
pop-up store açılışında, 
kadınlar im yaparken 
isimlerini sorduktan 
sonra hemen 
ayakkabılarına baktım!” 


Bir ayakkabı tasarımcısı olmaya nasıl karar verdiniz? 
Her şey çok doğal gelişti! Küçük bir çocukken 
oldukça hayalperesttim ve sürekli karalamalar, çizimler 
yapardım. Sanırım bu yönlerim beni bugün moda 

ve tasarımı adına tutkulu biri yaptı. Güzel şeylerin 

nasıl yapıldığını hep çok merak ederdim. Belki de bu 
yüzden 15 yaşında Kolombiya'da, kariyerime çok genç 
yaşta başladım. 


Markanız Aguazzura'yı nasıl tanımlarsınız? Size 
ilham veren şeyler nedir? 

Aguazzura'yı modern bir İtalyan Dolce Vita dalgası 
olarak tanımlamayı çok seviyorum. Benim için 
markanın ana esanslarını bir çok farklı kültür ve tat 
oluşturuyor. İtalyan stilini, Latin çoşkusu ve Amerikan 
rahatlığı içinde düşünün. Kartagena'da doğdum, 
Miami ve Londra arasında büyüdüm; yaklaşık 11 yıldır 
da Floransa'da yaşıyorum. Aguazzura da bütün bu 
farklı etkilerin bir karışımı. Diana Vreeland'in da dediği 
gibi “Göz seyahat etmeli.” Ben ilhamı seyahatlerden 
alıyorum, bütün bu kültürü sonunda karıştırıyor 
olabilme ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. 


Son dönemlerde moda spor giyimi destekler oldu. 
Aguazzura ise yüksek topuklularıyla bilinen bir 
marka. Sizce yüksek topuklar da spor giyimde 
kendilerine bir yer bulabilir mi? 

Bence bir kadının hayatında bütün ayakkabılara 

yer vardır. Biz de yakında Aguazzura sneaker'larını 
tanıtmaya başlayacağız çünkü spor giyim de 
müşterilerimizin hayatlarının oldukça büyük bir parçası. 


“Gözler belki yanıltabilir fakat ayakkabılar asla.” 
görüşüne katılıyor musunuz? 

Kesinlikle evet! Bence ayakkabılar her zaman kişiliğin 
bir yansıması ve duygu yoğunluğu olan bir tercih. 


o TERRE 


e “4 
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Patricia inandığı 

her şey için “evet” 
diyebileceğini 
söylüyor. Onlar 
neler mi? Az sonra... 
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PATRICIA MANFTELD 


KENDİ 

PERİ 
PEŞİNDE 

2/4 yaşındaki Patricia, güzelliğine 
güvenen ve yalnızca eğlenen bir 
genç kadın figüründen uzak, 


çevresini ve kendisini donatmanın 
peşinde. öykü AKDAŞ 


Sokak stilinin bir numaralı ismi Patricia Manfield, 
hayalinin peşinden gitmek için moda hikayesini 
ardında bırakarak her şeye sıfırdan başlamaya hazır. 
Sebebi ise yanındakilere ve en önemlisi kendine 
yeterince güvenmesi. Modadan müziğe yaptığı 

geçiş planlarını anlatırken de, aslında ikisinin ne 
kadar benzer olduğundan bahsediyor; ikisi de kim 
olduğunun bir yansıması. Patricia'nın yeni hikayesinin 
ilk sayfalarına birlikte tanık olmaya ne dersiniz? 


Moskova yakınlarında bir yerde doğdun ve sonra 
okumak için Londra'ya taşındın. Bugün de Milano'da 
yaşıyorsun. 

İtalya'ya daha ben küçücük bir çocukken taşındık. 
Bugün tam bir İtalyan gibi hissediyorum. Belki de en 
canlı ve en etkileyici şehirlerden birinde büyüdüm 
diyebilirim, Napoli'de. Liseden hemen sonra Londra'ya 
taşındım sonra da eğitim için Milano'ya geldim, blog 
tutmaya da hemen sonra başladım zaten. 


Farklı etnik kökleri olan bir aileden geldiğini 
okumuştum ve hiçbir zaman hiçbir yerde uzun 
soluklu kalamamışsın. Bugün “evim” dediğin bir 
yer var mı? 

Tam bir çingeneyim, istediğimi yapabildiğim her yer 


için “evim” diyebilirim. Ailemin etnik kökenlerinde 
Rusluk, Romenlik, Araplık ve Almanlık var. O kadar 
da iyi bir şey değil aslında çünkü bu kökenler ailemi 
böldüğünden hiçbir zaman kocaman bir Noel 
sofrasında yemek yiyemedim! Tabii aynı zamanda da 
harika bir şey çünkü her kültüre ve yemeklerine aşina 
oluyor, bunları seviyorsun. 


Her yeni trendi ve her stili denemeye o kadar açıksın 
kil Yine de her zaman ortaya koyduğun Patricia 
Manfield oluyor. Bu kadar farklı stili ve parçayı 
denemene rağmen nasıl imzan olan duruşun hiç 
değişmiyor? 

Çok yönlü olmayı seviyorum. Aynı anda birçok 
kadının stilini taşımayı ve spor bir parçayı anında 
seksileştirebilme gerçeğine bayılıyorum! Önemli olan 
ise insanın kendini sıkıca kucaklaması ve kendinde iyi 
duranın ne olduğundan emin olması. Bunlar sonunda 
ortaya çıkan “RAHATLIK” ise anahtar kelime. Rahat 
olduğunuz hemen hemen her şeyin içinde özgüvenli 
bir duruş sergileyebilirsiniz. 


Blog'un theatelier.me'nin hikayesi nedir? 
Üniversitedeyken bir arkadaşım, kendisi gidemediği 
için adına yazılmış bir davetiyeyi bana verdi. Yolda 
karşıma çıkan sokak fotoğrafçıları benim durdurarak 
fotoğraflarımı çekmeye başladılar, gerçekten beni 
başka biriyle karıştırdıklarını zannettim. Bu sırada 
sokak modası bu kadar popular değildi tabii! Hızla 
bütün dergilerin sitelerinde fotoğraflarım çıkmaya 
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başladı, zaten ben de çok geçmeden bir blog yapmam 
gerektiğine karar verdim. 


Son olarak Versace ile Versus için yaptığın işbirliği 
büyük ilgi gördü. Bir marka projesine “evet” demen 
için ne gerekiyor? 

İnandığım her şey için “evet!” diyebilirim. Bazı markalar 
kendilerini bir süre sonra başka bir yerde görmek 
isteyebiliyorlar. Aynı insanlar gibi bu markalarda 
evrilmek istiyor. Sonuçta tabii ki müşteriler parçaları 
benim taşıdığımdan daha farklı taşıyacak fakat onlar 
için proje süresinde kendilerini sundukları ilk müşteri 
oluyorum. Bu algıya güveniyorlar. 


Müzik, marka işbirlikleri, okul ve blog; bütün bunlara 
nasıl yetişiyorsun? 

8 kişilik harika bir ekibiz, erkek arkadaşım Giotto ve 
menajerim Renata. Müzik kariyerimde birlikte ilerlediğim 
ekip ise bambaşka. Böyle olmasını ben istedim çünkü 
müzik ve bugün yaptığım iş çok farklı. Giotto ilk günden 


“Önemli olan kendini 
sıkıca kucaklaman ve 
üzerinde iyi duranın ne 
olduğundan emin olman. 
Ve rahat olduğunda, 
hemen hemen her şeyin 
içinde özgüvenli bir duruş 
sergileyebilirsin.” 


beri bir numaralı destekçim oldu. Hatta müziğin 
peşinden gitmem için bile beni o ikna etti! 


Müzik çalışmaların nasıl gidiyor? Uzun süredir 
sosyal medyadasın fakat yaptığın müziği yeni 

yeni duymaya başladık. Şimdi Instagram'da 

bile müzisyen olarak görünüyorsun. Bu kariyer 
değişikliği sokak stilinin gözdesi Patricia Manfield'a 
ne gibi değişikler sunacak? 

Bugün müzik benim için her şeyden önce geliyor; 

bir gün bir sanatçı olarak tanınmak istiyorum. İki 

yıldır albümüm üzerinde çalışıyorum ve her gün bir 
öncekinden daha iyi geçiyor. Ailem müzisyen, bu 
yüzden müzik yapmamı hiç istemediler ama önüne 
geçemedim işte! Bazen söz yazmayı müzik yapmaktan 
bile daha çok seviyorum biliyor musun? Müzik ve 
moda, ikisi de kişiliğini yansıtarak, kim olduğunu 
anlatıyor. Fakat Aralık ayında bloğu bırakacağım çünkü 
şuan yalnızca müziğe odaklanmalıyım. 


Diyelim ki 2017 için bir yılbaşı partisi 
düzenleyeceksin, konsept ne olurdu? 

2017 için bir parti düzenleyecek olsam konseptim 
kesinlike “Büyünce ne olacaksın?" sorusu olurdu. 
Küçükken anne ve babamın bana sürekli, durmadan 
bu soruyu sorduğunu hatırlıyorum. Düşünsene 
büyüyünce anne ve baba olmaktan daha çılgın bir şey 
olabilir mi? 


2017 yılında sence nereyi kesinlikle görmeliyiz? 
Yanımıza ne almalı ve orada ne dinlemeliyiz? 
Tabii ki Napoli, bunu orada büyüdüğüm için 
söylemiyorum. Yanına kesinlikle bir güneş gözlüğü, 
güneş kremi ve sırt çantası almalısın. Karşılaştığın 
herkesin seni sevmesini istiyorsan cüzdanına bir 
Maradona fotoğraf iliştir, kendisi Napoli'de bir aziz 
gibidir. Frank Ocean'ın Blonde albümü ve Pino 
Daniele'in bütün şarkıları da playlist'inde olmalı. 


LCW VİSKON 


BY 
LC WaIKIKI 


Elbise 


v7ğss 


Sadece seçili LC WAIKIKI mağazalarında 
Tüm koleksiyon Icwaikiki.com'da satışta 


YENİ YILDA TÜM IŞIKLAR SENİN ÜZERİNDE 


BG FACEBOOK.CO 


gi 
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SADE 
ETKİLEYİCİ 
OZEL 


Ayşe Rodoslu; içindeki sanat ve 
mücevher tutkusuna karşı koyamayıp 
kendi mücevher markasını yaratan 

değerli bir isim. HURİYE BÜBER 


Mücevher tasarımına başlamadan önce ticaret 
alanında çalışmışsınız. Bu geçiş süreci nasıl oldu? 
Kurumsal iş hayatı içerisinde uzun süre yöneticilik 
yaptım. Bir süre sonra Mimar Sinan Üniversitesi 
öğretim görevlisi ve Ressam Sedat Balkir'dan çizim 
teknikleri ve yağlıboya resim eğitimi aldım. İçimdeki 
tasarım merakı ve beni daha mutlu edecek bir iş 
yapmaya karar vermemle kurumsal iş hayatı ile 
vedalaşarak tamamen resim ve tasarıma yöneldim. 
Bu arada kendi takılarımı tasarlamaya ve çizimlerimi, 
Yunanlı gümüş ustası arkadaşımın atölyesinde 
ürettirmeye başladım. 


Mücevher kadının zarafetinin dışavurumu aynı 
zamanda abartılı kullanıldığında yorucu olabiliyor. 
Siz kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız? 


Hayatımın her alanında benimsediğim yalınlığı ve sadeliği 
tasarımlarında da uyguluyorum. Sıklıkla altın ve değerli 
taşlar kullanıyorum ama dediğim gibi tasarımlarımda 

her zaman minimal izler görmek mümkün. Altını birikte 
kullandığım taşlarla devleştirirken naif çizgisini korumaya 
özen gösteriyorum. Kendim kullanmayacağım hiç bir şeyi 
tasarlayıp üretmiyorum. Her zaman “az çoktur" felsefesi 
ile düşünüyorum ve küçük dokunuşlarla etkileyici 
tasarımlar yaratmaya çalışıyorum. 


Bize kış koleksiyonlarınızdan bahseder misiniz? 
Gypster; hayat tarzında, giyiminde ve takılarında farkını 
ortaya koyarak özgürleşen şehirli kadına sesleniyor. 
DragonFiy aşkı, bağlılığı ve tutkuyu simgeler. Yeni yıl 
coşkusunu, yılbaşı ağacının tepesindeki büyük yıldızdan 
aldığım ilhamla vurguladığım özel parçalarla karşılıyorum. 


Tasarımlar şu anda Midnight Express İstanbul ve 
Bodrum, Beymen, informal Marmaris, Bebek Mücevherat 
ve lidyana.com'da satışta. 


AKDENİZ DOĞASINDAN © Ma 
GELEN DUŞ ME 
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Banyo ve Duş Jeli m me 


> 


Ağdaki 


MiDIN 


WISH LIST 


Academia Baş Tasarımcısı Aslı Abbasoğlu'na 2017'deki ilk 
rotasını ve yanına neler alacağını sorduk. Güney Kore'nin başkenti 
Seoul için bavullar şimdi son kontrol noktasında açılıyor! 

ÖYKÜ AKDAŞ 


Kulaklık, BOSE 
299,95 DOLAR 


Tulum, Saht 
Laurent 
9.999 
EURO 


Küpe, J.M. Anderson 
490 DOLAR 


Güneş Kremi, 
Shisedo 36 


İ coLLARENE 
NATIF 
SİNEM ASTMEKTIDDE 


Ayakkabi 
Vetements, 
Neta Porter 
1.219 EURO 


Serum, Biolögigüue © 
Recherche 38 DOLAR 
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ASLI ABBASOĞLU 


“2017'de ilk rotam Seoul'da, öncü 
akımların farkında olduğumu belli 
etmeliyim, cildim de Kore'nin güzellik 
takıntısına yakışır olmalı." 


Post-it 
Kore Savaşı'nda büyük hasar 
görmüş bu şehir için küllerinden 
doğmuş diyebilirsiniz! 
Gökdelenler arasında kalan 
kaldırımlardaki sokak 
modası ise herkesin dilinde. 


SEOUL 


FOTOĞRAF KORAY BİRAND. 


Pantolon, 
Vetements, 
Net-a-Porter 
1.035 EURO 


Palto, J.W. 
Anderson 
2.000 EURO 


GAMZE SARAÇOĞLU rn 
” akina: 
“Genellikle Amerika seyahatlerimde - Leica X 
tercihimi New York'tan yana kullanırdım. 


Fakat son zamanlarda sanat şehri Los 
Angeles daha çok ilgimi çeker oldu.” 


Gözlük, 


Mykita # 
. Maison 
Post-it Margiela 
Okyanusun en keyifli kıyısı 
melekler şehrinden artık sanat 


dünyasının yeni başkenti olarak 
bahsediliyor. Sabah kahveniz 


“Parfüm, 
Çanta, Serge Lutens 
alırken Hollyavood yıldızlarına Le 310 DOLAR 
rastlamanız da çok olası! 2.700 DOLAR 


Ayakkabı, Acne Studios 450 EURO 


LOS ANGELES 


Kaliforniya'nın gözbebeği, yıldızların sıcacık habitatı ve New 
York'tan sonra ülkenin en kalabalık ikinci şehri Los Angeles şimdi 
Gamze Saraçoğlu'nun Amerika rotasında ilk sırada! 
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MEDIN 


INSTAGRAM 


ALL KEŞİF 


Instagram bambaşka insanları tanıyıp takip edebildiğ 
bir evren gibi. Biz de bu ay dünyayı gezen ve dı 
paylaşan iki gezgini mercek altına alıyoruz. H 


imiz paralel 


Barkın Laçin Özdemir 


Kerimcan Akduman 
Instagram Takipçileri: 47.8 k e 
Gezgin > 
: —— 
an Barkın, belki ; , 
Şuan New NE süsleyen bir hayat ni da giğürlerdedüryatrunda 
birçoğumuzun hay: Ki biz de Instagram sayesinde ya merkezi lan icaniravlco'da, 
rma tak Ygerçekleştirdiği gezilere dair insanda inanılmaz 


rtak oluyoruz. Yeni is 
i iği her halinden o 
keşfetmeyi ne kadar sevdiği her halinde" 
ii belli ki, hem Instagram Göle yl 
de cokgezenlerkulubu.com'da yazdığı yazı! Si 
gitmeden gitmiş kadar oluyorsunuz. ie z 
gittiği yerlerden biriktirdiği, model uçaklarda 
bir koleksiyonu da varmış. 
En serdiğimiz yorumu: “Elinde telefonuyla ücra 
köşelere gidip her koşulda fotoğraf çekmeye 
çalışan biri görürseniz, bilinki o li ii 
yolculuk yazılarını sabırsızlıkla bekliyoruz: 


amaa bir dağa çıkmai dere tepe düz gitme isteği 
uyandıran yazılarına bayıldık! Bu arada onu 
ilk yollara düşüren proje, 360 adını verdiği bir 
Projeymiş. Geçtiğimiz ay, bu tura çıkmasının 
üzerinden tam 360 gün geçmiş! “Yollar 
bize memleket” diyen Kerimcan, kocaman 
gülümsemesi ve iç ısıtan fotoğrafları ile 
takipçilerini biraz da kıskandırıyor aslında. 
En sevdiğimiz yorumu: “Kendime ulaşmak o 
kadar kolay değilmiş, Ancak baya bir yol kat etmiş 
gibi görünüyorum.” 
“Dünya üzerinde gitmediğim ülke kalmadı!” 
açıklamasıyla fotoğraf atacağın günü büyük bir 
heyecanla bekliyoruz Kerimcan! 
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ÇARŞI 
PAZARDA EMOJİ 
ARAMA(R)! 


Yeni yılda güncellenecek emoji takımında deniz kızından, 
dı T-Rew'e her şey var. Ama bizi daha da heyecanlandıran; eklenen yeni 


kültürel semboller ve emziren anne! TONRIS CANDAN CANBULAT 


The Unicode Consortium, 2017'de tamamlanacak yeni emoji takımı için kolları sıvadı. Klavyemize 
ekleneceneğini açıkladığı yeni emojilerde, aradığımız aramadığımız envai çeşit tip, araç, 
durum tek parmak dokunuşunda. Apple'in silah emojisini su tabancasıyla değiştirme 
kararından sonra kafamızda “emojilerin etikliği" soruları dönmeye başlamıştı. “Tesettürlü kadın” 
emojisi için Unicode'a seslenen Rayouf Alhumedhi adlı genç kızla bu sorular daha sesli yankılanmaya 
başladı. En sonunda, emojiler duyarsız kalmadı: Toplumdaki ırk, cinsiyet, din 
çeşitliliğini temsil edeceğini vaad ederek gönüllerde taht kurdu. Emoji klavyesinde güzel şeyler 
oluyorken, artık gözlerini kapatan maymunu, şeftaliyi falan bırakabiliriz belki de! 


“Bu kadarfazla insan v en, İelavyede onlara 
ayrılan küçük bir yer bile yok.” 


e Royouf Alhumedhi 


Eksiği var, fazlası yok! Yenilerden seçmeler... 
Hayvanlar: Kirpi, zürafa, T-rex 
Yaratıklar: Vampir, cin, elf, peri, zombi, deniz kızı 
Karakterler; Tesettürlü kadın, tesbih tutan eller, emziren anne, uzun hipster 
sakallı adam, saunada keyif yapan kadın, kusan insan 
Yiyecekler: Pretzel, sandviç, brokoli, coconut 


Di 


Tap 


El 


#TBT 


HAYDİ YENİ, 


GEL BENİM OL! 


Konumuz reissue yani yine yeni, yeniden kavuştuklarımız 
ya da modanın bize tekrar sevdirdikleri. Bildiklerinizi 
unutun diyorlar ama siz hatırlayın çünkü belli mi olur, günü 
gelir lazım olur! öykü AKDAŞ 


Düne hakim ve geleceği 
heyecanla beklediğimiz 
uyarıcılarla dolu bir dünyada 
yaşıyoruz. “Yaşadığımız 
dünyayı da gelecekte teknoloji 
çağına ait kılacağız," yada 
hayır, geçti bitti artık! Teknoloji 
ise yenilikçi bilimin desteği 

ile ilerliyor. Çağının güncel 
insanları bizler de, nostaljiye 
bir ayılıp bir bayılıyoruz. Bizim 
gibiler yüzünden, bizi mutlu 
anılarımıza götüren parçalarla 
modanın her köşesinde 
rastlaşır, ayaküstü hal hatır 
sorar olduk. Ardınıza dönüp 


bakın, daha 90'larrın üzerinden 


sadece 15 yıl geçti 
ve sonunda Çılgın 
Bediş stilini mood'larımıza 
iliştirdik, Oktay'ları gönül 
meselesi yaptık. Yine bir yılı 
daha ardımızda bırakarak 
2017 Ece Ajandaları'mıza 
kavuşmamıza az, biraz kaldı. 
2016'nın son demlerinde, 
fonda Gülpembe parçasını 
dinleyip, bir bir yeniden 
kavuştuğumuz stil parçalarını 


hatırlayalım, hatırlatalım istedik. 


Bir de asıl sorunun üzerinde 
birlikte biraz düşünelim mi? 

“Biz gençler nostaljiyi neden 
bu kadar seviyoruz?” 


MİKE GOTEZ-4 dn az al 


Ğİ 
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SNEAKERHEADS 
Sneakerhead'leri bilirsiniz, kafayı 
sneaker'larla bozmuş koleksiyonerler 
bunlar. Sneaker'larla ilgili <A 
herşeyi bilir; olur olmaz 
bütün paralarını yeni, 

eski modellere yatırırlar. 
Sneakershead'lerin başını 
çeken Josh Luber'e göre 
yeniden çıkartılan ikonik spor 
ayakkabılar gerçekten bir 
yatırım unsuru olabilir mesela. 

Peki sizce 2016'da hangi sneaker'lara tekrar kavuştuk? 
Adidas-Gazelle, Nike-Cortez ve Puma-Ciyde tabii ki! 
Sokakta, kafede, restoranda, sinemada hiçbir yerde, 
kimseciklerde görmedim derseniz... Depresyonda 
mısınız? Dışarı çıkıp biraz hayata katılmanın vakti gelmiş 
sanki! O zaman tarihin tozlu sayfaları zamanın rüzgarıyla 
dönsün bakalım: Gazelle gözlerini hayata ilk açtığında 
yıl 1968 idi. Bugün bildiğimiz formuna kavuşması 

ise 1991, bugün biz Gazelle'i 1991 formuyla 

yeniden kucaklıyoruz. Nike Cortez ise yalnız koşuda 
giydiğiniz fonksiyonlu fakat estetikten yoksun koşu 
ayakkabısının çok ötesinde. Kendisi 1970'lerde çıktığı 
anda efsaneleşen bir ayakkabıydı ve 2016'da bizlere 
döndüğünde de şarap gibi yıllandıkça güzelleşmişti. 
Puma Ciyde'a geçmeden önce Puma'nın son yıllarda 
işbirliği yaptığı isimleri özenle seçmesi ve bu özenle 
hedefi tam 12'den vurmasının ardındaki zihinleri ayakta 


ur 


#throwbackthursday 


Her yaştan herkes nostalji sever, 

nostalji yapar" Dedeler ve bayramlar 
temasından daha geniş düşünün bu 
konsepti; hashtag'ler kadar gerçek 
throwbackthursday'ler var! Nostalji 
sevgimiz de aslında bir bilgi birikimi 

şovu ve throwback'lerle “Zaten daha o 
zamandan belliymiş, baksana," dedirtme 
amacı güdüyor olabilir mi? Günümüz 
paylaşım platformunun sosyal medya 
olduğunu ve yeni jenerasyonun büyük bir 
kısmının bu platform için güne başladığı 
gerçeğini de hesaba katarsak bu 
saptama size de mantıklı gelmedi mi? 
Asıl konumuza dönersek, daha önce 
bahsettiğimiz bu uyarıcılar dünyasında 
siz de yürüyen, konuşan ve nefes alan bir 
uyarıcı olarak giydiklerinizle ve üzerinizde 
taşıdıklarınızla çevrenize çeşitli mesajlar 
veriyorsunuz. Farkındalık sizleri asla 
korkutmasın, paranormal değil bu durum. 
Kendinizi donattığınız her bilgi ve birikim, 
her insan ve ortam sizlere farkettirmeden 
yapışıyor aslında. 


alkışlıyoruz! Evet, siz Stan Smith'lerinizi 
eskitmeye devam edebilirsiniz, Sneakerhead'ler 
zaten yıllardır yeniden gelen Ciyde'ların peşinde v 
onların da favorisi bugünün Ciyde'!. Hip-hop kültü 


ün 


taptığı ayakkabı Jordan'larla yarışan Ciyde'ın 1973'ten 
beri hala ilgi görmesinin sebebiyse beslendiği 
underground rap kültürü. 


55 


56 


BAŞKA BİRİ SANKİ 
Levi's 501 bitmeden gelen 505'ler; kocaman logolara 
alışamadan ardından “Biz de, biz de!" diye koşan 
“match' tişörtler. Burada tarihler hepten karışıyor, 
araştırmaları ne kadar derinleştirseniz de “Match 
tişört 1987'de ortaya çıkmıştır,” diyemiyorsunuz 
malesef. Düşününce ben kendimi bildim bileli bile 
hep bizlelerdi zaten. Ama artık saklandıkları pasajların 
zemin katlarından, mağazaların vitrinlerine kanatlanıp 
uçtular. 90'lar furyasının son esintilerimi yoksa 
Grunge kültürüne duyulan özlemin son bulmaması 
mıdır bilinmez şimdi altlı üstlü her yerdeler! Dirsek 


hizasına kadar çekilmiş 'mom jeans'ler 80'lerdeki anne 


fotoğraflarına bakınca komik görünüyordu. 4 yıl kadar 
önce, kendileriyle tanışınca alt giyimde yaptığımız 
farklı tercihler yalnız kemer değiştirmek yönünde oldu. 
80'ler 90'lar derken 2016'da her yeni gelen kendine 
sanki yeniymişçesine başka bir isim buldu. Sizi şimdi 
örneklerle yeni bildiğiniz eskilerle tanıştıralım. Match 
tişört bildiğiniz baskılı tişört, genellikle üzerlerinde 
Metallica ya da Slayer yazar. 90'lar başında, 80'ler 
sonunda konsere giderken headbanger'ların tercih 
ettiği konser tişörtü. Mom jeans, 80'ler permalı 
saçların kombin tamamlayıcı yüksek belli ve rahat 
jean'i. Tracksuit, Juicy Couture markası, küçük köpek 


GELEN GİDENİ 


ARATIR 


Her sezon değişen trendler 
klasikleşen parçalara da atıfta 
bulunuyor. Yenilikçi moda da 
nostalji aşkından vazgeçmiyor! 


OYALI NEVER GOES OUT OF STYLE 


ve Frappuccino 3'lüsünün olmazsa olmazı. İnce havlu 
kumaştan yapılan bu takımların üstü olmazsa altı, altı 
olmazsa üstü bir anlam taşımıyor ne yazık ki! Bomber 
ceket yakaları ve kolları lastik şeritli kısa şişme mont! 
Bir de Souvenir ceket var tabii; Souvenir ceket, 
bomber ceketin sırtı işlemeli olanı. Liste uzadıkça 
uzuyor ve siz bu satırları okurken bir başka reissue'ya 
yeni bir isim veriliyor. Peki biz bu inovatif çağın 
teknoloji bağımlısı gençleri, hızlı tüketiciler neden 
yadigarlara bu kadar bağlanıyoruz? 


TAKLİT ETMEDİM, 

İLHAM ALDIM! 

Reissue'ların yapılma ve talep görme sebebi insanları 
geçmişe ait benzer anılara götürerek mutlu etmek 
olabilir mi? Peki neden fütüristik dokunuşlara 
kendimizi verip hayata devam edemiyoruz? Bir gelip, 
bir giden fütüristik stil hala 5. Elemet filminde sıkışıp 
kalmış sanki! Oasis'in yarattığı akımı seviyorsun, solisti 
yıllar önce sahnede Cortez giyiyordu. Kate Moss 
bordo Gazelle'lerini ayağından çıkarmıyordu, ona bir 
throwback niye yapmayasın? Her parça, taşıyanın gizli 
bir yönünü dışa vurur. Gözler kalbin aynasıdır, derler 
inanmayın! Bir Dr. Martens bot, kişi hakkında size çok 
daha fazlasını anlatabilir. 


FOREVER NEW NIGHT OUT! 


GECENİN 
YILDIZI 
SENSİN! 


Yılın son gününde ve yeni yılın ilk 
saatlerinde Forever New koleksiyonu 


Dark Romancele tüm şehre ne kadar 


moda tutkunu ve şık bir kadın 
olduğunu bir kere daha hatırlat! 


Bu yıl dileklerini geri sayımdan önce 
gerçekleştirmeye ne dersin? Yapman 
gereken tek şey Forever New'a gitmek 

ve son koleksiyonu Dark Romance'den 
kendine kırmızı ve siyah parçalar seçmek. 
Koleksiyondaki parçalar modanın başkentleri 
Paris, Londra, Milano ve New York'tan 

ilham alınarak modanın şehirli kadınları için 
tasarlanmış. Yılın ilk gününde ışıltılar, metalik 
parçalar ve dantel dokunuşları şehrin en 

iyi partilerinde ahenk içinde dans etmeye 
hazırlanıyor anlayacağın! Lüks ipek ve kadife 
kumaşlara göz alıcı parti elbiselerinde hayat 
veren Forever New, moda tutkunu feminen 
kadınlara muhteşem bir yeni yıl heyecanı 
yaşatıyor. Modem çizgilerin Dark Romance 
ile harika kontrastı; ince askılar ve sallantılı 
detaylarla şık ve sofistike olmak isteyen 
kadınlara harika formlar içinde sesleniyor. 
Koleksiyonda bulunan kimono ve tek omuz 
parçalar ise sezonun en gözde trendlerine 
göz kırpıyor. Gece boyunca ve yılın ilk 
saatlerinde seni gecenin yıldızı yapacak bu 
parçalar; kısa balo elbiseleri, kalem etekler, 
kısa paçalı tulumlar, dantel elbiseler ve onları 
tamamlayan aksesuarlar. Partiye hazır mısın? 
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HAYAT. ŞİMDİ. BENZERSİZ. tutar olarai 
Veya kampanyalarla birlestiri SMS 
ürk Telekom Vodafone 0,65 TL'dir. 


Wings'e hemen başvurmak için WINGS yazın, 5990'a kısa mesaj gönderin. 


SEÇKİN MEKANLARDA 
© HERKES TAKILIR. 
BEN ÖZEL İNDİRİM DE ALIRIM. 


WINGS STYLE İŞYERLERİNDE 
9010 iNDİRİM 
| WINGS SAHİPLERİNİ BEKLİYOR. 


İSTANBUL ANKARA 


ALEXANDRA COCKTAIL BAR AYVAZ EGE'DEN 
BISTRO 33 BEYKOZ 
CAFE 33 TINT CAFE & BİSTRO 
CANTINERY ZORLU CENTER TINT CAFE & BISTRO ÇUKURAMBAR 
INARI OMAKASE TRİLYE RESTAURANT 
İOKİ İSTİNYE 
MORINI ZORLU CENTER İZMİR 
O MAESTROS ADABEYİ BALIK RESTORAN 
ROBIN'S KITCHEN ALTINKAPI ET RESTAURANT 
SERAFINA KORDON YENGEÇ RESTORAN 
SHOT İSTANBUL MEYHANE SİSİM 
TAKANİK BALIK SİPARİ RESTAURANT 
TOL ISTANBUL 100 REST. CAFE & MORE 
ZIPKIN 


AKBANK 


alış 
CENGİZABAZOĞLU 


www.adL.com.tr 
facebook.com/adl - instagram.com/ad official - snapchat/adi official 


Yemek 
pişirmekten 
keyif alanların 


YALA 


Mönülerinizi 
genişletmeye 
hazır olun 


BZ litreye ulaşan iç hacmiyle, 
sofradaki tabakların sayısını 
artırabilirsiniz. Ufaklıklara kurabiye mi 
pişireceksiniz? 5 katın her noktasını 
homojen ısıtabilen Surf teknolojisiile 
kurabiyeleriniz enfes olacak 


Kurabiye canavarları buna bayılacak! 


Daha masum kızartmalar 
hazırlamak istemez misiniz? 


İçindeki kızartma sepeti sürekli dönerek 
kızartmalarınızın eşit derecede pişmesini sağlıyor. 


O bekoankastre Üstelik sadece 1/2 yemek kaşığı yağ kullanarak. 


Patatesten nugget'a, hatta patlamış mısırakadar 


GPKoç | miz | 4440888 her şey daha lezzetli, her şey sandığınızdan masum. 


Yetkili Servisiçin Tek Numara! 


Kendi peynirinizi 

yapmanın keyfi l 

başka... 

Özel aksesuarı sayesinde 3 çeşit taze < 


peynirinizi evde, kendi kendinize i 


yapın. Kahvaltılarda ev yapımı .. 
smmm ye 
peynirin tadını dostlarınızla çıkarın 


Lezzetli pizzalar için 
İtalyan olmanıza 
gerek yok 


Pizza yapımında marifetinizi 


konuşturmaya hazır mısınız? Artık 


dilediğiniz gibi üstü yumuşacık 
tabanı kıtır kıtır pizzalar 
yapabilirsiniz. Üstelik 310 C'ye 
varan fırın içi sıcaklıkla, pizzanız 
4-5 dakika içinde hazır! 


1 Aralık 


Kazanma Şansını 
Kaçırmayın! 


2. mmm — 


'Görseller temsilidir, hediyeler farklılık gösterebilir” Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler 
ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı'nın 02.11.2016 tarih ve 40453693-255.01.02-2672-8068 nolu izni ile düzenlenmiştir. 
Çekiliş ie ilgili bilgi almak için 444 9 272 numaralı Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi telefonuna başvurulabilir. 


ai NİYOJİ /4Y3j 


m la Ka Mü la 


19 Şubat a — 


Her 100 TL'lik Alışverişlerinizde 


Mercedes - Benz 
C 180 AMG 
Kazanma Şansını 
Kaçırmayın! 


e MEAN G ni 7 amma B: 
—>—. CNAACIIY 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi 


© iv © 9 4 > /CapacityAVM 


Hilpuspuuadiyes sesı een YEL YU, gv suis "nars HSa 


Hayatınızı saran 
mükemmel teknoloji. 


www.siemens-home.bsh-group.coml/tr 


444 6688 i6Lİ 


Siemens. Gelecek evinizde. 


Hotiç'le Yeni Yıl Hey 
K 


Hotiç 2016 Sonbahar-Kış Koleksiyonu Stilinize eşlik edecek hem fonksiyonel hem 
zarafeti, rahatlığı ve feminenliği yansıtan o farklı model ve dokularda tasarlanmış 
tasarımları ile 2016'nın son ayında size clutch'lar ve gece çantaları şıklığınıza ayrı bir 


eşlik ediyor hava katacak 


cCanll... 


ma, 


Sizi ve stilinizi en iyi şekilde 
tamamlayacak gündüz ve gece şıklığı 
seçenekleriyle, sevdikleriniz için de en 
özel hediye yelpazesine sahip kış 
koleksiyonu; yeni yıl gecesinde sizi 
yalnız birakmıyor 


Sezonun en çarpıcı trendlerinden biri 
olan “Metalik Efekt” yeni yıl 
heyecanınıza ortak oluyor. Bot ve 
stilettolarda kendini gösteren metalik 
yansımalar, günün her saati stilinizle 
parlamanızı sağlıyor. 


Yumuşak süet yüzeyler ve 
kadınsı streç çizmeler, 
püskül detaylı çantalar ve 
metal aksesuarlar kış 
koleksiyonunda hayat 
buluyor. 


-OTİÇ 


hotic.com.tr 


Bu bir ilandır. 


STİL 


FOCUS 


KLIMT MİRASI 


Anadolu'nun kültür ve medeniyet mirasından 
ilham alan Neslişah Yılmaz ve Nur Çağlayan, 
Barrus, İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonlarında 
Gustav Klimt'in eserlerinden de esinlendi. 


İpeklerle sanatı hayata gündüzden geceye 

geçiren tasarımcılar Neslişah stillerindeki tercihi Barrus'un, 
Yılmaz ve Nur Çağlayan, imzası olan ebru desenini 
koleksiyonlarını Londra Moda ipek kumaşlar ve dantellere 
Haftası'nda tanıttı. Sofistike, taşıdığı, AG Jewellery 

kendine güvenen, güçlü, ve Gaios Design'dan 

elegan, ışıltılı, cazibeli ve aksesuarların kullanıldığı defile 


çekici metropol kadınlarının büyük ilgi gördü. 


Tasarımcıların Londra Moda Haftası'nda 
tanıttığı İlkbahar/Yaz koleksiyonu moda 


severler tarafından büyük ilgi gördü. 
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PARTİ 
ZAMANI 


Yılbaşı partisi için 
planlara başlandı ve 
listenin tepesinde “ne 
giyeceğim?” sorusu 
var, biliyoruz. Bu 
meseleyi ve diğer 

stil sorunsallarını 
acilinden çözüyoruz! 
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STİL 


TRENDLER 


Pantolon, 


ŞLADI MI? 


Yeni yıla günler kala, dantel, 
kırmızı, volan ve takımlarla 
heyecanına orlağız. Ne? 
Nerede? Ne kadara? Sorularının 
cevabı için buraya göz alman 
yeler! KÜBRA ÖZDEN 


NEO- 
ROMANTİK 


Elbise, 
LC Waikiki 3 
79,90TL j m 
Etek, Academia, / 
Beymen 


çıkan dantel, en cesur 


zamanında sokak 


stilinin öncüsü. 


Bluz, NG 
Style 239TL 


ay 
iy a $ 
Bluz, Beymen 
Club 379 TL 


CHANEL 


Ayakkabı, Hotiç 399 TL 
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YERİNİZ 
HAZIR! 


HEMDE 
7450 İNDİRİMLİ! 


TEB Kredi Kartları ile hafta içi 100 TL ve üzeri 
alışveriş yapanlar hafta sonu sinema veya tiyatro 
biletlerini “450 indirimli alıyor. Kart başvurusu 
için TC Kimlik numaranızı 3880'e gönderin. 


# TE B teb.com.tr / 0850 200 0 666 
p 


Bankanın kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bir ayda kazanılabilecek indirim en çok 
50TLdir. SMS gönderimi KDV, ÖİV dahil tüm GSM operatörleri için 0,65 TL'dir. GSM Operatörlerinin birim 
fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Detaylı bilgi için; teb.com.tr 


STİL 


TRENDLER 


Ceket, Begüm 
Baccal 660 TL 


Ayakkabı, İnci 
329TL 


|. Nigewest 
nr. iz 


A... / 


Bluz, BCBG 
825TL 


Elbise, BCBG, 
1.268 TL 


Bluz, adl 
99.90 TL 


SIFIR 
HATA 
20'lerde terk ettiğimizi 
sandığımız volanlar, 
tasarımcıların da 
ilgisiyle tekrar zirvede. 
Zarif aksesuarlarla bir 
arada ve doğru kullan. 


Elbise, Mehtap 
MN Elaidi1.2507L 


KN 


MARNI 


iğ o 


KARGO 
BEDAVA! 
: Ni İndirim kodu: 
P “g 81416 
YENİ 
bonprix 
mobil 
uygulanjasi 
ile alışveğiş 
keyfi! 


Ea — bonprix.com.tr 
Hemen ücretsiz indirin! 4445266 


STİL 


TRENDLER 


Pantolon, 
Roman 229 TL 


Ceket, Roman 
349TL 


© Çanta, 
Hypnose, FLO 
79,99 TL 


< 
Gözlük 
Fendi 
1.585 TL 


(A) 


TAKIM 
ARKADAŞI 


Ralph Lauren 
pantolon-ceket takımın 
büyüsüne etek- ceket 

ikilisi de el 


lendi. 
Viktoryen bir gömlekle 
stilini tamamla. 


MAXMARA 


MİCHAEL KORS 


Ayakkabı, Desa 240 vu İM 


76 


HER ADIMDA 
BAŞKA BiR MODA 


ii Kalın topuklar, zindrler tokalar, 


ork tara bu kıst zirvedeki yerini rakmıyor 


SOĞUĞA 
KARŞ 


O Büksberyerist! 
Maskülen bir ayakkabıdan 
Sivri burunlu bootleye kadar 


her tarda şiyoruz! 9 1091 


di 


SİYAH 
ŞIKLIK 


SIMSICAK 


11931 


791 


» 
697 >... ei 
birer eği, ket Sah buseznda r > 

e Çk seiğiiz tüyü boar bu hem çok rat Soğuk havalardan scaklığjmızdan ne e şiklığmazda dün 


Siyah bir topuklu ayakkabı garınbunuzda mutlaka yle 7 
bulundurmanız gerekenleri basında geliyor. 3 vermiyoruz Soğuk havalar en şık halimizle meydan okuyoruz. 


HEM G /fioayakkabi online alışveriş: flo.com.tr 


STİL 


TRENDLER 


Ceket, Faik 
Sönmez 
159,95 TL 


KOD ADI: 
CAZİBE 


Kırmızıya olan 
tutkumuz yeni yıl 
hazırlıklarıyla hat 
safhada. Bu sezon, 
kırmızının her bir 


tonunu ayrı seveceksin! 


ISABEL MARANT 


30 ERSASAAT di 444 ER SA (37 72) * www.ersa.coı 


> İL 
AKILLI ALIŞVERİŞ 


ss 


TOP 4: 
LINGERTE 


Radarımızdaki trendlerin 
en gizemlisi ve en seksisi 
lingerie, kendine güvenini 
sağlamlaştırsın. Bu dört 
kadından hangisi sensin? 
KÜBRA ÖZDEN 


Mark&Spencer 
69,95TL 


j — Üst, Oysho 75,95 TL 
lal p pa Alt, Oysho 35,95 TL 


> 


OPTİMAL 
BEYAZ 
Çoğunlukla "wedding" 


sayfalarında 
| gördüğümüz beyaz 
UN (0 ve naturel renkleri 
VW UU! , kısıtllandıkları alandan 
Saç aksesuarı, Accessorize (| (/karmanın vakti! 
39,90 TL 


İN ezik 
Alt, Hunkemoller 44,99 TL 
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KIRMIZI BARDAKLAR 
GERİ DÖNDÜ 


YENİ YIL HEYECANINI PAYLAŞMAK 
İÇİN MAĞAZALARIMIZA BEKLERİZ 


vie 


“ig 


tk me f Starbucksturkiye İÖ) Starbucks tr 


STİL 


AKILLI Ag£iŞVERİŞ 


FLORAL 
MN 


gesi 


Marks&Spencer 


— 
3 
Accessorize 22 TL 49,50TL Ns 
G 5 Saç aksesuarı, 
Accessorize 


Hava şartlarına 
aldırmaksızın 
çiçek desenli iç 

çamaşırlarıyla bahar 
dönemi kadar ferah ve 
canlı hissediyoruz! 


Accessorize 44,50 nal 


TOMMY HILFIGER 


Victoria's Secret 235 TL , Oysho 65,95 TL 
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Hoyak İn Güzel Hediye 


NN Bene d Paşabahçe. 


5 ; 
şişecam © pasabahcemagazalari.com MAĞAZALARI 


AKILLI ALIŞVERİŞ GE, | 
e ik zem. ye. 350TL | 3 Öd Zi 


e Victoria's Secret 


GOLD 
DIGGER 


Kom 54,90 TL 


MarkandSpencer 
117TL 


Bileklik, Puma 15,90TL 


HAREKET 
ALANI 


Rihanna'nın Fenty | İ | | 


koleksiyonundan i 
ilhamla yola çıkıyoruz. f ' 
Spor sütyenler, günlük N Gi 
hayatımıza dinamizm” Yağmurluk 
Koton 189,99 TL 


katıyor. 
i , “ 


FENTY PUMA 


Oysho 89,95TL 


Adidas 307TL. 
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N 


LC WaIKIKI K#Tem DeFact $ mavi 


COLI 
NİNE WEST DESA LACOSTE | B sKErHERSs gas ©. SuperStep 


wa? 


STİL 


AKILLI ALIŞVERİŞ 


SİYAH 
450TL 


Üst,Oysho 89,95 TL 
Alt, Oysho 29,95 TL 


Üst, Intimissimi 129,90 TL 
Alt, Intimissimi 49,90 TL 


Ust, Koton 
27,99TL 


Alt, Koton 7,99 TL 


Body, 
Hunkemoller 
119,99 TL 


IPUCU 
MCOUEEN'DEN! 
Klasik lingerie al, 

çıkıp catwalk'lara 
dahil olan siyah parçalar, 
Alevander Megucen 
elbiselerin içind. 


kurals 
kırpıyor. 


ALEXANDER MCOUEEN 


Victoria's Secret 85 TL 


Terlik, Oysho 49,95 TL 
86 


Üst, intimissimi 129,90 TL 
Alt, Intimissimi 49,90 TL 


Kolye, Coguet 
39,90 TL 


YVES ROCHER 


FRANCE BirkiseL KozMETİK LABORATUVARLARI 


GENÇLİK İKSİRİ 


DETOKSİİYKİLİ YAŞLANMA KARŞITI SERUM 


Jarvolii BİTKİSİNİN'ONARICI VE KORUYUCU GÜCÜ | 


Mi, 


A 


— Fransız otoritelerin&e öriaylanmış 8 ayrı patent içeren yeni özel formül — 


www.yvesrocher.com.tr 


STİL 


TANITIM 


ÖNCE KOM GİYİLİR 


YENİ YILDA 
FARKLI 
STİLLER 


Yılbaşı hediyelerinin vazgeçilmezi 
iç çamaşırları, özel 
koleksiyonuyla Kom mağazaları 
ve online store'da. Dilek 
tutma sırası şimdi sizde... 


FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL, STYLING SELEN DOĞRAYICI 
SAÇ YİĞİTTAN ALPDEMİR, MAKYAJ ECE KARAGÜLLE, 


KLASİK 
SEKSİ TAVIR 


Sezonun vazgeçilmezi kırmızı 
bir yılbaşı klasiği olmasıyla 
en populer dönemini yaşıyor. 
Dantelin zarafetiyle beraber şıklık 
tamamlanıyor. 


HEDİYE ÖNERİLERİNDE İLK AKLA GELEN 
OLSA DA BİZ ONU ÇOK SEVİYORUZ! 


88 


Maxin Sütyen 54,90 TL Sindy Külot 21,90 TL 


EL A 


“TANITIM 
ya 


KOLEKSİYON 
PARÇASI 


Zamansız moda tüyoları 
arasında şık bir iç çamaşırı 
her sene en iyi hediye 
ödülüne layık oluyor... 


HER DAİM ŞIK GÖRÜNMEK İÇİN BAŞLICA 
KURALİÇ ÇAMAŞIRININ LU SEÇİMİ. 


ELAGAN TAVIR » 


Jessica Biyeli Sütyen 64,90 TL 
Jessica Bikini Altı 24,90 TL 


MİNİMAL 
VENET 


Siyahın kendine has tavrı 
doğru kesimlerle birleşince 
tek başına anahtar parça. 
Son dönemlerin favori parçası 
body'lerse yeni yıl hiti. 
ABARTIYI SEVMEYENLER İÇİN 


GARDIROPLARINDA VAZGEÇEMEDİKLERİ, 
PARÇA OLMAYA ADAY ÜRÜNLER. 


FITGÖRÜNÜM * 


Denny Kaplı Body 79,90 TL 


Alegra Bustiyer 99,90 TL Rosita 2'li Bikini Altı 24,90 TL 


91 


STİL 


TANITIM 


FIT 
OLMA ZAMANI 


Yeni yıl kararları arasında 
fazla kilolardan kurtulmak 
her zaman liste başı, doğru 
şekillendiriciyle şıklıktan 
ödün vermiyoruz. 


ÖZGÜR GİYİNEBİLMEK İÇİN 
AKILLI ALIİVERİŞ TREND TOPİC. 


DOĞRU SEÇİM * 
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Grace Minimiser Sütyen 69,90 TL 
Grace Külot 29,90 TL 


Barbara Sütyen 59,90 TL 
Alaia Korse 54,90 TL 


YENİ DÖNEM 
LOLITA 
Romantizmden 
azgeçemeyenler için beyazın 
masum haliyle yeni 
yıl ruhuna giriyoruz. 


FİYONKLAR VE ÇİÇEK DETAYLAR 
KOLESİYONUN ÖZEL PARÇALARINDAN, 


3 “ROMANTİK 


Juliet Sütyen 69,90 TL 
Juliet Brazilian 24,90 TL 


CEDRİC CHARLIER 


ALTUZARRA 
MAİSON MARGİELA 
BALENCIAGA 


AL 
i 


EN COOL KIZLAR 


Her defilede karşımıza çıkan shearling montlar geri dönüşünü 
kutluyor! Renk ve model alternatifleriyle aşkımız daha da artarken "nasıl 
giyilir?" sorusunu beş farklı yoldan cevapladık. KÜBRA ÖZDEN 


| ” Kazak, Koton 
N 49,99 TL 


Pantolon 
Academia (if 
495 TL 


ARASI 


“ GB Shearling montun 
ye en klasik haliyle 
149. cesaretini toplayıp renk 
: ve deseni birarada 
ALL SEÇTİ kullan. Sneaker'larla 
karmaşadan uzak dur! 


k 
Ayakkabı, Elle 103 TL 
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advertorial 


; Y 


/markaparkcom 


? 


AY'DA KEŞFEDİLDİ, 
ŞİMDİ TÜM 
DÜNYANIN TRENDİ 


MOON 6001 


günlerde bile sıcacık tutuyor. Ayrıca sanki Ay'da 

yürüyormuşsunuz gibi her adımda hafif ve rahat 
hissetmenizi sağlıyor. İnce kauçuk dış tabanı ve hücresel kauçuk 
orta tabanı bulunan Moon Boot'lar, parlak ya da tercihe göre 
mat dış yüzey alternatifleri sunuyor. Yumuşak iç yüzeyleri 
sayesinde ayağınızı soğuktan koruyan bot modelleri, bağcıklı 
yapıları ile ayağınıza göre rahatlıkla ayarlanabiliyor. Her tondan 
birçok canlı rengi de içinde barındıran Moon Boot marka bot 
modelleri, farklı tasarımları ile de alternatifler yaratıyor. Kışın 
kayak yaparken olduğu gibi şehirde kışın tadını çıkartırken de 
kullanılabilen Moon Boot'lar kadınların favorisi 
Harrods, La Rinascente ve Galeries Lafayette gibi dünyanın en 
önemli mağazalarının vitrinlerini süsleyen Moon Boot modelleri, 
ülkemizde ise Marka Park mağazalarında satışa sunuluyor. 


İ in İ irbirinden farklı ve renkli birçok tasarıma sahip olan 
Ef is Moon Boot'lar su geçirmiyor ve ayağınızı en soğuk 


/marka park © /Markapark İY) /MarkaParkcom 


) 


ii 


7 
ie 
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Accessorize 
43,50TL 


Çizme, 
Hotiç 
599TL 


Elbise, NG 
Kİ Style 369 TL 


IYİBİR 

UÇLU 

Midi boy elbiseyle 

shearling bir araya 

gelince gözlerimizi 

uzun çizmelere çevirdik. 
Renkli çanta ise 
anahtar parça! 


KE '7E 
0.4004 
ALL SEÇTİ 
Mont, Kate Spade 


vi , 
Brooks 


45» 
Brothers 
1.495 TL 


MOTTO 


Feminen montu pastel 
tonlarla yumuşatırken 
aksesuarlarda tercihin 
canlı renklerden yana 


459: olsun. Bu birlikteliğe 


Etek, MAX&Co. 619 TL ALI SE bayılacaksın! 
E! 


3 
0 mmm 


l Kazak, 
© Gashmereinlove İ 
1366 TL / 
A l 
p İ ; 
N İ Telefon Kılıfı, 
| ri Twist 49 TL 
| | 
| pi 
| il FEMİNEN 
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inci elin bikinci adresi! 


Google Play 
Lİ App Store 


Gözlük, Tommy 
Hilfiger 735 TL 


| Ayakkabı, Divarese 439 TL 


ENTEL 
ESPRİ 


Shearling'le entelliğin 
ne alakası var demeden 


2499 


ALL SEÇTİ 


Mont, Beymen Club 


önce bir daha « 


Tişört, Shana, 
Boyner 29,99 TL 


— Gözlük, Hally and Son 900 TL 


Çanta, Forever k 
New 109,90 TL ? 
ii Pp 
| l 77 
| > | Triko, Silk& 
l İİ Cashmere 589TL 
Na A j 


SMART 
VİZYON 


Frederi, 
sonra her; 
eklediğim: 
gözlükler, pilise etek ve 
balıkçı yaka ikilisiyle 
daha havalı! 


3094 


ALL SEÇTİ 


Bot, Aldo 559TL 
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LEKELERLE SAVAŞTA BEKLENMEDİK YENİ GÜÇ. 


PROFiLO LEKE UZMANI 


LEKELERE 


Profilo ailesi: 


KALICI ÇÖZÜM 


in en yeni üyesi 


leke uzmanı çamaşır makinesi ile zorlu 
lekelerle vedalaşın! 


Profilo'nun Leke Uzmanı çamaşır 
makinesi sayesinde artık bütün 
aksiliklere gülüp geçeceksiniz. 
Haftaiçi hergünün korkulu 
rüyası çay lekesi, aksilik o ya 
zorlu kan lekeleri ve mutfak 
keyfini yarıda kesen yağ 

lekeleri dert etmenize değmez. 
Profilo'nun en yeni çamaşır 
makinesi sayesinde herhangi 
bir leke çıkarıcı ön işleme gerek 
kalmadan bütün lekelerden 
kolaylıkla kurtulacaksınız. Bu 
hayat kurtarıcı yeni özellik 
sayesinde ofiste çay arası ve 
mutfak keyfinizi de hiç birşey 
bozamayacak! Leke uzmanı 
çamaşır makinesinde bulunan 
leke programlarıyla dertli lekeler 
için çözüm artık kesin! 


Çevre 
Dostu 
Profilo 


ZORLU LEKELERE 
TEKNOLOJİK MUCİZE! 
Kullandığı son teknolojilerle 
kolay bir kullanım sunan Profilo 
Leke Uzmanı Çamaşır Makinesi 
At44-9b30 Enerji sınıfıyla 
yüksek enerji tasarrufuna sahip. 
Enerji-su tüketim göstergesiyle 
sağladığı tasarruf oranını 
gösteren, dalga yapılı tamburu 
sayesinde çamaşırlarınızı 
yıpratmadan yıkayan makinenin 
9 kg da yıkama kapasitesi var! 
Tek seferde yüksek yıkama 
kapasitesi özellikle kalabalık 
aileler için önemli bir faktör 
bunun yanında yorgan gibi 
yıkanması zor parçalar için de 
yine kurtarıcınız Profilo Leke 
Uzmanı Çamaşır Makinesi. 


Tsi 


TASARRUF 


Dokunmatik led ekranında 
bulunan 4 farklı leke çıkarma programı 
sayesinde kan, ter, yağ ve çay 
gibi lekeleri zorlanmadan çıkarır. 


BUBİR İLANDIR 


PROFıLO 


dayanıklı ev aletleri 
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HİKAYENİ 


PAYLAŞ 


İLANDA YER AL 


Annelere haberimiz var! Siz de Bio-Oil 
hikayenizi bizimle paylaşın, ALL'da 
yayınlanacak Bio-Oil ilanında 
bebeğiniz ile yer alma firsatı yakalayın. 


Hamilelik döneminde hızlı kilo alıp 
vermeden dolayı oluşan çatlaklarla 
mücadele etmek zor değil. İçerdiği doğal 
bitki özleri, A ve E vitaminleri sayesinde 
çatlak oluşumunu ve cilt lekelerini 
önlemeye yardımcı olan Bio-Oil, cildi 
derinlemesine nemlendirerek hamilelikte 


yaşanan çatlaklara karşı koruma sağlıyor. 


Yağ yapısında olan Bio-Oil patentli 
Purcellin formülü sayesinde emiliyor. 


PAYLAŞ VE 


KAZAN 


Hamilelik döneminde kullandığın 
Bio-Oil ile hikayeni ve 
bebeğinle fotoğrafını 
#seninbiooilhikayen 
hashtag'i ile Instagram'dan 
paylaş veya https://goo.gl/Si56MJ 
adresine yükle, bebeğinle 
Bio-Oil ilanında 
yer alma fırsatı ve 1 yıllık 
Bio-Oil kazanma şansı yakala. 


Seçilecek 10 kişi ilan ve bültenlerimizde 
yer alacaktır ve aynı kişilere 1 yıllık Bio-Oil 
ürünü hediye edilecektir. 


18 ülkenin 
1 numaralı 


çatlak ve 
leke ürünü 


Be. 04 


125m1 e 
mam ——— 


“Bio-0il'i bir dergide gördüm ve denemeye karar verdim. Önceleri, 
fiyatı daha pahalı olan iki farklı ürün kullanmıştım. Ürünlerin işe 
yaradıklarını hissetmiştim ama sonra Bio-0Oil'i denedim ve.. Aman 
Allah'ım! Bio-0il'i kollarıma, ellerime, dekolte bölgeme, boynuma 
ve tüm yüzüme kullanıyorum. Cildimin dokusu ve rengi bir harika. 
Cilt tonum eşitlendi ve açıkçası düzensiz bir cilt tonum olduğunu 
bu değişime kadar fark etmemiştim. Eşime 'Bio-0Oil banyosu yapmak 
istiyorum' bile dedim! Stoklarında kalmaz tükenir endişesiyle, 
eczaneme beş şişe birden Bio-0il sipariş ettim." Robynn Rose 


Bio-0il* çatlak oluşumunu önlemeye ve cilt lekelerinin görünümünü düzeltmeye yardımcı olmak üzere özel olarak geliştirilen bir cilt bakım yağıdır. İnce çizgiler, kırışıklıklar ve 
nemsiz ciltler için de kullanılması önerilmektedir. Sonuçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Detaylı ürün bilgisi için bio-cilcom adresini ziyaret edin. Bio-Oil* tüm Yetkili 
Eczanelerde, Gratis, Watsons, Rossmann, Migros, Macrocenter ve Joker mağazalarında, önerilen perakende fiyatı 25 $(60 mi) ;41,75 $(125 mi) olarak satışa sunulmaktadır. 


STİL 


FOCUS 


Pembe bluz, Sister 
Jane, Boyner Fresh 
275 TL Yeşil payet etek, 
Jovonna, Boyner Fresh 
255 TL Shearling mont, 
Glamorous,Boyner Fresh 
395 TL Mavi suni kürk, 
Glamorous, Boyner Fresh 
495 TL Parlak elbise, 
Glamorous, Boyner Fresh 
245 TL Sarı kaban, İpekyol 
299 TL Mavi ceket, Lavish 
Alice, Boyner Fresh 275 
TL Beyaz elbise, Motel, 
Boyner Fresh 225 TL 
Pembe trençkot, Lavish 
Alice, Boyner Fresh 395 
TL Sapka, Bay Şapkacı 
34,90 TL Ayakkabı, Black 
Pepper 229,90 TL Çanta, 
Pinoki 89 TL BOYNER 
ÖZEL YILBAŞI KOFRESİ, 
Clarin's Makyaj Seti 1,000 
TL yerine 278 TL 


BOYNERL İST 


Yeni yılda Boyner'den tüm sevdiklerinize ve tabii ki kendinize 
seçeceğiniz, hediye önerileri küçük sürprizlerle beraber ne 
alsam sorusuna cevap veriyor... 
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FOTOĞRAF BERKANT DEMİRBEK, STYLING BEGÜM GÖKÇEN, STYLING ASİSTANI TOMRİS CANDAN CANBULAT 


Antrasit kadife tokalı, House of Camellia; Boyner 
329,90 TL Bordo kadife fiyonklu platformlu, Nine 
West, Boyner 239 TL Gümüş tek bantlı, Beymen 
Studio; Boyner 429 TL Tokalı camel stiletto, Dune 
London,Boyner 449 TL Altın işlemeli babet, Beymen 
Studio, Boyner 399 TL Bordo kadife tek bantlı, Black 
Pepper, Boyner 229.90 TL Kirmizi Süet kurdeleli; 
House of Camellia; Boyner 329 TL Siyah süet 
Beymen Studio, Boyner 429 TL Gri Ağaç, Boyner 
Evde 19,99 TL Beyaz ağaç Boyner Evde 24,99TL 
Cam süs, Boyner Evde 12,99 TL Yıldız süs; Boyner 
Evde 9,99 TL 


DANSA DAVET 


Yılbaşı parti fikrini daha çekici 
kılan ayakkabılar, 

mükemmel kadi) 

ışıltılı modelleriyle dansa açık 


dokusu ve 


davetiye çıkarıyor. 


Clutch çantalar, Pinoki 89 TL 
Siyah çanta, Pinoki 119 TL 
Ayakkabı, Limon Company 99,99 TL 
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gömlekler, kullanışlı 
polo tişörtler ve sezon 
trendi aksesuarlar 
erkekler için öne çıkan 
hediye alternatifleri. 


Tablo, Boyner Evde 27,50 TL 
Atkı, Network, Boyner 159 TL 
Ayakkabı, adidas, Boyner 197 
TL Polo tişört, Nautica, Boyner 

139 TL Parfüm, Ralp Lauren 

Polo Blue Sport, Boyner 
75 mi 290 TL Parfüm seti, 
Carolina Herrera Men Sport, 
Boyner 100 ml 273 TL 
Parfüm, Bvlgari 100m1 442 
TL -60ml 338 TL Filli Yastık, 
Boyner Evde 65 TL 

& 


Sarı ekose gömlek, Nautica, Boyner 189 TL Bordo polo tişört, Beymen Business, Boyner 199 TL Yeşil ceket, Limon Company, Boyner 
189,99 TL Kırmızı ekose gömlek, Limon Company, Boyner 79,99 TL Yeşil ekose gömlek, North of Navy, Boyner 99,90 TL Yeşil hırka, 
George Hogg, Boyner 159 TL Sarı kazak, Nautica, Boyner 229 TL Boğazlı kazak, North of Navy, Boyner 109,90 TL Atkı, Fonem, Boyner 
34,90 TL Bot, Penford, Boyner 399,99 TL Çanta, Jack & Jones, Boyner 299,95 TL 
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STİL 


FOCUS 


3,21 


SURPRİZZZ! 
Çocuklar için heryıl 
ayrı heyecanı olan yeni 
yıl hediyeleri, Boyner'de 
tatlı küçük sürprizlerle 
artık daha anlaml. 


Yılbaşı duvar süsü, Boyner 
Evde 79 TL Dekoratif 
sallanan atlar, Boyner Evde 
19 TL Gömlek, U.S Polo 
Assn. Boyner, 111,95 

TL Çizgili kazak, Funky 
Rocks, Boyner 69,99 

TL Jean, Funky Rocks, 
Boyner 79,99 TL Kazak, 
Limon Company, Boyner 
69,99 TL Bot, Lumberjack, 
Boyner 129,99 TL 


106 


Ayakkabı; Converse; 179 
TL Çizme; Limon Company 
89,99 TL Pembe kazak, 
U.S. Polo Assn, 79,95 TL 
Shsarling cöket; Losan 
96,90 TL Etek; Molo, 
Böyrier Dekoratif kızâk; 
Böyner Evde 22 TL Şapka, 
Bay Şapkacı 29,90 TL 
Beyaz ağaç Süsü, Boyner 
evde 24,99 TL Kozalak süs, 
Boyner evde 24.99 TL 


L.sıra BOYNER ÖZEL YILBAŞI KOFRESİ 
Estee Lauder Makyaj seti 1.500 TL 
yerine 249 TL * 1 büyük boy Estee 

Lauder parfüm alışverişine 


2.sıra BOYNER ÖZEL YILBAŞI KOFRESİ Lancome 


Makyaj Seti 1.300 TL yerine 199 TL 
* 1 büyük boy parfüm ya da 300 TL ve üzeri 
Lancome alışverişine 


sıra BOYNER ÖZELYILBAŞI KOFİEİ 
Shiseido Makyaj Seti, 

1.000 TL yerine 299 TL mİ 

*1 Shiseido ürün alışverişine | 


EZ 


öz Soldan sağa Diptyaue, 363 TL 
” Marc Jacobs Eau So Fresh Edt 75 ml, 290 TL 
Diptyave, 363 TL Penhaligon's,425 TL Prada, 374 TL 


No 


MARKS& 


SPENCER 
IŞILTISI 


Marks and Spencer'in kış 
esiyonuyla yeni yıla tüm 

renhlerle giriyoruz! Keyifli bir yıla 

zengin alternatiflerle hazırlanın. 


DOKULAR 


Kokulu mumlar, şık 
mutfak ürünleri, 
büyüleyici süsler, 
senli yumuşacık 
yastıklar..Işıltılı yeni 
bir yıla hazır olun! 


1. Yılbaşı Süsü 199,95 TL 2. Nevresim 249,95 TL 3. Yılbaşı süsü 169,95 TL 4.Bardak 39,95 TL 5. Yılbaşı süsü 199,95 TL 
6. Yılbaşı süsü 29,95 TL 7. Mum 79,95 TL 8. Yılbaşı süsü 229,95 TL 9. Battaniye 249,95 TL 10. Yastık, 149,95 TL 
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MARKS & SPENCER 


LONDON 


SICAK 
BAŞLANGIÇ 


mun vazgeçilmezi 


) 
eldivenler ile yeni yıla 
zarif birg 


kolar, atkı, bere ve 


iş yapın. 


1. Elbise 249,95 TL 2. Panço 179,95 TL 3. Bere 79,95 TL 
4. Pantolon 249,95 TL 5. Etek 189,95 TL 6. Çanta 149,95 TL 
7. Kazak 199,95 TL 8. Küpe 69,95 TL 9. Bot, 199,95 TL 

10. Kazak 189,95 TL 11. Atkı 99,95 TL 12. Parfüm 39,95 TL 
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RUHUNA UYGUN 

MARKS & SPENCER 
İLE YUMUŞAK 
DOKUNUŞLAR 


Bir yanda yeni yıl ruhuna uygun 
ekose pijama takımlar, diğer yanda 
baştan çıkarıcı iç çamaşırları... Bu 

yılbaşı planları çok renkli! 


KENDİNİZİ 
ŞIMARTIN 


Marks & Spencer, 


ekose pijama takımlar, 
pufidik terlikler ve 
iç çamaşır takımlarıyla 
sakin bir yılbaşı planı 
için birebir. 


1. Bakım kremi 16,95 TL 2. Çorap 39,95 TL 3. Çorap 39,95 TL 

4. Pijama takım 179,95 TL 5. Üst 149,95 TL Alt 69,95 TL 

6. Parfüm 129,95 TL 7. Sütyen 149,95 TL 8. Pijama takım 199,95 
TL 9. Pijama takım, 159,95 TL 10. Vücut losyonu 19,95 TL 
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MARKS & SPENCER 


LONDON 


NEW 
YORK 


PARTI 
ZAMANI 
Payet, kadife 
detaylar... Bü 
biryılbaşı par 
için Marks & Spen 
iyonuyla göz 
kamaştırın! 


1. Pantolon 199,95 TL 2. Elbise 299,95 TL 3. Bluz 149,95 TL 4. Tulum 369,95 TL 5. Ceket 369,95 TL 
6. Bileklik 69,95 TL 7. Parfüm 39,95 TL 8. Çanta 129,95 TL 9. Ayakkabı 189,95 TL 
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ii 


AKSESUAR 


BACK TO ROMANS 


Sezonun en çok konuşulan iki ayakkabı trendi, romantik 
duyguları harekete geçiriyor. Parlak ve kadife iki kilit kelime, 
sezondaki yansımalarıysa bir harika! küBra özen 


Sandro 1.245 TL 


Ninewest 
354 TL 


Network 499 TL Divarese 439 TL 


Elle 150,32 TL 


Hotiç 107,40 TL 


112 


Xx 
MUNICH 


Türkiye'nin ünlü anne bloggerlarından 
©mavibebeğim İnci Timuremre ve 
kızı Mavi ile gerçekleştirdiğimiz 
keyifli Munich çekimden... 


> o we. 
# © Detaylar ve daha fazlası 
ç ğ 4 a e del 


ik 1 


a — 


ÖĞ) vvinstagram.com/munlehturkiye Lİ www.twitter.com/munichturkiye 
ri www.facebook.com/munichturkiye KZ www.sorteks.com.tr 


STİL 


AKSESUAR 


İnci 
244,99TL 


Ninewest 


Lesille, lidyana. 
com 300TL 


Kate Spade 
fiyatı belli değil 


Network 459TL 


Ninewest 
Mango 179,99 TL y i, 329TL 


e 


DOLCE&GABBANA 


Desa 229TL 
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ONUNLA 
KAÇ PARTİ 
GEZERSİN? 


Üzerinden bu yılın tozunu 
atmak için, bir yılbaşı partisi 
değil birkaçı keser ancak seni! 

Ayağında Harley-Davidson varsa 
ne senden cool'u var, ne de daha 
çok eğleneni! KÜBRA ÖZDEN 


Harley-Davidson yeni yılın en cesur ve asi 
kombinleri için Ada, Jill, Becky ve Run 
modellerini kadınların beğenisine sunuyor. Siyahın 
asaletiyle birleşen aksesuarlar Harley-Davidson'ın 
yılbaşı koleksiyonuna özgün bir stil katıyor. 
Ada ve Run modelleri yüksek topuklu botlardan 
vazgeçemeyen özgür kadınların elbise, 
skinny jean ve tayt kombinlerinin tamamlayıcısı 
oluyor. Jill ise mini etek, şort ve mini elbise 
kombinlerinde kadınların vazgeçilmezi olmaya 
aday. Asi tarzın en iyi tamamlayıcısı ise 
toka ve zımba detaylarının özgürce kullanıldığı 
Becky olacak. Harley-Davidson'ın kadın 
koleksiyonunda yer alan tüm modellerine Yeşil 
Kundura mağazaları, Yeşil Kundura bayileri ve 
www.yesil.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 


Hem yüksektesin, hem de hala asi ve sert! 
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STİL 


AKSESUAR 


ABANLININ G Ü C Ü 


Kürklü : ve parlak çantalar br işide resmen 


Dune London, 
Boyner 
289TL 


ciddi çizgisi artık 
daha trend: 


Forever New 99,90 TL 
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SAĞLAM 
Bİ'STİLİN 
VARMIŞ! 


Bir sokak partisi olsa ne 
giyerdiniz? Cat'in yeni modelleri, 
renk vefarklı doku seçenekleriyle 
yeni yıldaki favoriniz olmayı 
hedefliyor! küBRA ÖZDEN 


Sağlamlığı, kendine özgü tasarımları ve rahatlığıyla 
yıllardır ayakkabı severlerin en çok tercih ettiği 
markalar arasında yer alan Cat, yeni yıla eğlen- 
eli bir sokak partisinde girmek isteyenler için 
hem şık hem de sicak tutacak modeller sunuyor. 
Koleksiyon içerisinde en beğenilen topuklu modeli 
Ottowa, sim ve pullarla tasarlanan ve benzersiz 
renk seçeneği sunan Colorado ile gece boyunca 
havalı ve rahat olacaksınız.Ra- — 
hatlığından ödün vermeden şık i 
olmak isteyenler için tasarlanan 
koleksiyondaki özel modeller, el- 
biseler, skinny jean, tayt, mini etek 
ve uzun elbiselerle mükemmel 
kombinleniyor. Diz altı etekler ve 
derilerle de şık bir tarz oluşturan 
Colorado ve Ottowa modelleri, 
bronz, metalik siyah, ışıltılı beyaz 
renk alternatifleriyle yılbaşı 
gecesi stiliyle göz doldurmak 
isteyenler için ideal bir tercih 
oluyor. İster topuklu ister düz 
modelleriyle yeni yılda şehrin 
sokaklarına ışıltı katacağınız 
Cat'in bu özel koleksiyonuna 
Yeşil Kundura Mağazaları, Ye- 
şil Kundura Bayileri ve Www. 
yesil.com.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 


CAT'İNLE NELER YAPARSIN? 


Cat Föotwedr,hem şik'hem'de rahat olmak 
isteyenleriçin altematifmödeller sünüyor. 
Topuklu ve'düz Çat'lerle"yeni yılda sokaklarda 
özgürce dölaşırken sökâk partilerinde jean'ler, 
elbiseler ve miri. eteklerle mükemmel bir 

örünüm yâkâlayarak kusursuz olabilirsiniz! 


Cat'inbü yılki 
mödelleri, onu'eri cool 
kilari “giyilmiş” efekliyle 
birlikte geliyor. 
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HİM 


AKSESUAR 
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Moncler 3.770 TL 


Paula 
Cademartori, 
Vakko 7.325TL 


Furla 1.495 TL 


Derimod 
129TL 


Desa 1.199 TL 


OLMALI! 
Kürklü çantalar 
Jarlelı renklerdeki 
vegan yorumlarıyla 
yine gözde. Üstelik 
Jarlelı boyutlarda. 


BİR “PUPPY 
KADAR 
SEVİMLİ 


Bir yavru köpeğin sende 
hisettirdiği tüm harika hislerin 
bir markada toplandığını düşün. 
Düşünmek yetmez, şimdi bu hissi 


ayağına geçir! Kulağa çılgınca mı 
geliyor? Hiç de değil! 


Kontor ve rahatlığı şıklıkla bir araya getiren 

Hush Puppies, yeni yılda stiline ve rahatlığına 
önem veren ayakkabı tutkunlarına geniş bir ürün 
çeşitliliği sunuyor. Hush Puppies'in yumuşak, 
esnek tabanı ve özel deri, süet seçenekleri, 
yılbaşı gecesinde gülümseyerek eğlenmenin 
keyfine varmanızı sağlıyor. Yeni yıla nasıl girersen 
tüm yıl öyle geçer sözüne inananlardansanız 
Hush Puppies size ve sevdiklerinize yeni yılda 
rahatlık ve konfor vaad ediyor. Hush Puppies 
yeni yılda eğlenirken rahatlığından taviz vermek 
istemeyenlere özel olarak sunduğu Chanda 
Catelyn ve Cyra Catelyn modelleri, triko elbiseler, 
etekler ve sezonun trendi bol paça pantolonlarla 
rahatlıkla kombinlenebiliyor. 

Yılbaşında kombinlerinizin tamamlayıcısı 
olabileceği gibi hediye alternatifleri arasında da yer 
verebileceğiniz Hush Puppies'in tüm modellerine 
Yeşil Kundura mağazaları ve online alışveriş sitesi 
www.yesil.com.ir 'den ulaşabilirsiniz. 
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STİL 


HOW TO 


KAZAK-ELBİSE 


Kışın kazaklara gömülmeyi seviyor 
Hem de altına herhangi bir parça giymeden! 
8 parça gu 


Gömlek, Sezgi Tüzel, Zey PR 450 TL 
Triko, Sportmax, Maxmara 2.895 TL 


Çanta, BAA, Mehtap Elaidi 1.100 TL 9 
Ayakkabı, Vans 230 TL 2 10) 1 6 D 
ÖNC 


SON 
ÇIKI 


2017'ye girmeden 
hemen önce, geride 
bırakacağımız yılı ve 
yenisini buluşturan 
trendleri ve süper 


cool stil önerilerini 
bir araya getirelim 
dedik. Denemekten 
korkma, bu 

çok iyi hissettirecek! 


Ve Ve 


THE PUFFER! 


Desenli bomber ceket giymek 
ve hem de vinyl bir parçayla 
birlikte kullanmak double cool! 


Triko, Giray Sepin, Rack 450 TL 
Mont, Sandro, Brandroom 1.575 TL 
Pantolon, H&M 149 TL 

Küpe, Gazzas 125 TL 


KEREM YILMAZ 

NUR EDA İŞBİLİR SAÇ İBRAHİM 
ECE KARAGÜLLE 

VI TUĞÇE ALDAN 

YL IŞIL EKİN TIYEKLİ 

I SARA KARA 

BIN /TRUE MODELS 
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FUN PIECE 


Vegan kürk aksesuarlarla 
ciddiyeti kırıyoruz 


Triko, Koton 49,95 Ceket 
BASHAOLUE, LAppart PR 3.560 TL 
Tayt, Koton 49,99 TL Por 
Urbancode, Vakkorama 3. 


ful 
1n fular, 


SKI-STYLE 


Kim demiş kışın stil sahibi 
olmak zor diye! Desenli 
kazak ve renkli puf mont 
kışın favori ikilisi. 

Tişört, H&M 79,99 TL 

Triko, Mudo Collection 79, TL 


Tulum, Roman 239 TL 
Mont, Roman 499 TL 


RENK KATIN 


Soğuk havalarda full koyu 
renk giymeyi sevmiyorsanız, 
canlı renkler kullanın. 


Tişört DKNY, Brandroom 1.245 TL 
Palto, Maje, Brandroom 1.395 TL 
Pantolon, Vekem 1.499 TL 

Bel çantası, Mudo Accessoires 79,90 
TL Kırmızı file çorap, Penti 10,90 TL 
Bot Elle999TL 
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CESUR OL 


İddialı parçaları bir arada 
kullanıp kat kat giyinin! 
Bir arayı 


lemeyeceğini 
düşündüğünüz parçaları 
kombinlemekten 


çekinmeyin. 


File bluz, Maxmara 799 TL 
Palto, Twist 499,99 TL 
Pantolon, Şebnem Günay, 
Showroomist 450 TL 


Bluz, Mehtap Elaidi 475 TL 

Gömlek, Mehtap Elaidi 845 TL 

Elbise, DKNY 2775'TE 

Ceket, Fee Dan, UAppart PR 750 USD 
Çorap, Calzedonia 38,90 TL 

Bot, Elle 999 TL 
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CAT POWER 


eoparı neden 

Leo) l 
sporlaştırmayalım? 

3u hip deseni, renkli 

Bu hip dı kl 
parçalarla kombinlemeyi 
denemelisiniz 


Gömlek, Mudo Collection 119 TL 
Palto, Maxmara 5.499 TL Mont 
Twist 499,90 TL Eldiven, Gazzas 
119 TL Ayakkabı, Vans 180 TL 


İL 
© 


DENEMEKTEN KORKMA! 


Etek pantolon ikilisi hala moda! Bu zor ikiliyi bir 
arada kullanmak zor ama farklı ve ilgi çekici. 


Sweatshirt, Vakkorama 295 TL 

Etek, Selim Baklacı, Di-fashionBranding 1.000 TL 
Pantolon, Finders Keepers, Vakkorama 795 TL 
Bot, Tuğçe Demiran, Showroomist 1.900 TL 
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SERAY ALPASÜ 
23 / İSTANBUL 


poem imk ii 


Koleksiyonunu 38 bedendi kadar geniş bir yelpa. 
hazırlayan Faik Sönmez ay bir yarışma gerçekleşti 
Faik Sönmez mağaza ndanikendi kombinlerini 
# yarışmamıza sosyal medyadan katılan okuyucularım 


keyifli bir çekim gerçekleştirdik. 


. o FOTOĞRAF BERKANT DEMİRBEK MODA EDİTÖRÜ NA: 
Ç HÜSEYİN AÇI! âh HAKAN KÜLTÜR MODA EDİTÖRÜ 
saşe AF ASİSTANI SE SALMAN 


Mi, 
e 


©. 


e 


PARTY 
MIX 


Evet, o gece tek isteğimiz ışıl ışıl görünmek! 
Fakat disko topuna dönüşmeden stil 
sahibi olmanın yolu nedir? 

Yılbaşı gecesine hazırlığına, parçanı 
belirlemekle başla. Gerisi kolay! 


FOTOĞRAF TUĞBERK ACAR 
MODA EDİTÖRÜ KÜBRA 
KONCA SAÇ ERDEM GÜL 
MAKYAJ ECE KARAGÜLLE/ 
K.U.M AGENCY MODA 
EDİTÖRÜ ASİSTANI BERİL KIN 
MODEL EDITH/ OPTİON 
İSTANBUL 


Elbise, H&M 149 TL Bluz, Koton 49 TL Pantolon, H&M 149 TL Ayakkabı, İnci 399 TL 


SATEN Mİ? 


Omuzları açıkta 


Darakan ağırdı 
ceketi jeanle birli 

Gecenin cool'una 
merhaba diyin! 


tu p 
Psi 
Ceket, Oops Cool, Vakkaroma 695 TL Jean, Koton 49 TL Çanta, Mango 79 TL 


MINI MINICIK 
ELBİSE 

Mini elbiselerin yakın 
arkadaşı oaford ve 
boyfriend blazer ceket 
bu gece seninde yakın 


arkadaşın olsun. 


Elbise, Koton 59 TL Ceket, ADL 249 TL Kemer, Mango 49 TL Çorap, Penti 9,90 TL Ayakkabı, Hotiç 197,40 TL 


KADİFE 
BOMBER 


Sezonun en genç ve 
dinamik trendi kadife 
ceketi püsküllü etekle 
birleştirin. Şimdi dans 
dans dans... 


Bluz, H&M 119 TL Bomber Ceket, Missguided, Boyner 129 TL Etek, Vakko 495 TL 


FİYONK 
ETEK 


Fiyonk detayın 
elekten bluza kadar 
birçok parçada gördü 
Fiyonk detaylı vinyl 
etekle aynı kumaştan 
bir cehe 
bu birleşim için iyi bir 


ve basic tişörl 


seçim. 


Tişört, Mudo FTS64 19 TL Ceket, Twist 499 TL Etek, Mango 99 TL 


BUYUK 
KÜPELER 
Kıyafetinizi 
salin tutup Statement” 

bir parçayla 
hareketlendirin. Büş 

küpeler sezonun en 
sevilen parçalarından. 


Bluz, Forever New 129 TL Küpe, Mango 29 TL 


MARJ JANE 
Tüm gece dans 
edeceğimize gö 
ayakkabılarımızın da 
rahat olması şart. Kısa 
topuklu Ma 
ıbılar ge: 


ane 


Büstiyer, Twist 259 TL Bluz, Koton 89 TL Jean, Twist 229 TL Çorap, Penti 9,90 TL Ayakkabı, Elle 374 TL 


KÜRK 


Vegan küklerle yakın 
ilişkimiz olduğu 
doğrudur. Işıltılı 

bir kazı 


eve kumaş 


pantolonla 70'lerden 


- 


Bluz, Koton 59 TL Kürk, Mudo Collection 399 TL Pantolon, ADL 129 TL Kemer, Mango 49 TL 


(A — 
LU AppStore 


ALLGÜZELLİK 


Aİ > - yi 
ik, GECE MAK YAĞI 
pi PARFÜM'DOSYASI 
< 50.5 URUNLER 


ALTIN 
ÇAĞI 
Ortalığı kasıp 
kavuran gold 
makyaj trendleri 
bizi de etkisi altına 
aldı ve güzellik 
çekimimize ilham 
kaynağı oldu. 
Gösterişli bir yeni 
yılbaşı gecesine 
hazır olun! 


z 
ei 
li 
İZİ 
z 
z 
© 
çi 
x 
z 
< 
W 
z 
5 
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z 
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)DELSOPMHIE / OPTİON ISTANBUL 


YAJ ELÇİN MUTLU, FOTOĞRAF ASİSTANI MERT TERLİKSİZ. 


OĞRAF HASAN KARAASLAN, SAÇ YILDIRIM BOZÜYÜK, 


SAÇ ASİSTANI YUNUS DEVER M 


M 


EK 


AZIR 


Güzellik dünyasına hızlı ve iddialı bir giriş 

© yaparak makyaj trendleri listesinin en üst 
sıralarında yer alan gold detaylar bizim de 
kalbimizi çaldı. NİLAY YALÇINKAYA 


ALTIN FARKI 
Gerçek altından 
yapılan yaprak 


folyoları yüzünüze 


yapıştırarak lükse 


vurgu yapın. 


DİSKO KIZI 


Günlük makyajınızı 
altın simlerle süsleye 
geceye taşıyabil, Z. 
Dengeli bir görünüm 
için makyajımı 
mümlün olduğunca 
doğal tutun. 


akyaj 
cGrath'ın 
makyajı 
ibu trendin 


PRENSES 
MİSALİ 


Altının abartılı 
havasından uzaklaşıp. 
masum ve çekici bir eti 

atmak için ilgiyi 

gözlerde toplayın. 
Yüz genelinizde nude 
tonları tercih edin. 


PARLAK 
DETAYLAR 


Altının ihtişamlı 
görünümünü sıcak ve 
çekici bakır tonlarıyla 

karıştırarak gözlerinizi 
odak noktası haline 
getirin. 


GÜZELLİK 


MAKYAJ 
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SİZ DE DENEYİN 


Birbirinden çekici ve göz alıcı bu altın detaylı makyaj görünümlerini evde 
denemek ve günlük hayata adapte etmek için bu ürünleri kullanabilirsiniz. 


Maskara Yves 
Saint Laurent, 
125 TL Stik 
fondöten Estee 
Lauder, 149 TL 
Cushion fondöten, 
Lancome, 170 TL 


Far Sephora, 
29,90TL 

Ruj Estee Lauder, 
123TL 
Lipglass 
M.A.C 60TL 


Krem far Dior, 
128 TL Işıltılı 
pudra Dior, 
270TL 
4'lüfar, M.A.C, 
165TL 


4“ DOĞAL ETKİ 
Aydınlatıcı 
Yves Saint 
Laurent, 135 TL 
Ruj Urban 
Decay, 59 TL 
m a  >00coc0c0000, 
Far Maybelline, 
13,99TL 
Far, yüz simi ve 
yapıştırıcıdan oluşan 
Metalmorphosis yüz 
kiti, Pat McGraths 
Labs, 165 USD 
www.patmcgrath.com 


Daha sıkı ve aydınlık bir cilde 
sahip olmak için Diadermine 
N“110 serisini keşfedin. 


a 
DIADERMINE 


Diadermine N“1 10 cilt bakım serisi, 
Diadermine'nin 110 yılı aşkın uzmanlığından 
yararlanarak, içeriğindeki 110 Damla Gelişmiş 
Gençlik Konsantresi ve 11 kırışıklık karşıtı aktif 
madde ile zamanın 11 izini cildinizden siliyor. 
Cildin çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için geliştirilen seri, cildin daha sıkı ve genç 
1 1 (0) DAM LA DA görünmesi için kolajen ve elastin üretimini 
pa ” . . harekete geçiriyor; cildi pürüzsüzleştiren, 
besleyen, daha parlak ve eşit olmasını 
sağlayan yüksek performanslı kırışıklık karşıtı 


bakım sağlıyor. 


Kırışıklık karşıtı 11 güçlü aktif madde ve DIADERMİNE N9110 SERİSİNİN ÇOK 


110 Damla Gelişmiş Gençlik Konsantresi YÖNLÜ BAKIMINI KEŞFEDİN 
içeren formülüyle daha gençbir cilt sunan Diadermine N“1 10 zengin içeriği ve kadifemsi 
Diadermine N”110ği)1. balım serisiyle tanışın. dokusu ile yüksek etkinliğe sahip bir cilt bakım 
e IR a 4 > serisidir. Gündüz ve Gece Kremleri mükemmel 
Le 0 tamamlayıcı şekilde geliştirilmiştir. Gündüz 
“4 w ş Kremi, uzun süreli derinlemesine nemlendirme 
e “ | e ve aydınlık bir görünüm sağlarken; Gece 
basonarasada Kremi, cildin yenilenme sürecinin en etkin 
DIADER RMI NE olduğu gece boyunca cilde ihtiyacı olan bakımı 


sağlar. Cilt bakımınızı tamamlarken kremlerin 
en büyük yardımcısı olan N*110 Serum de 
Beaute Kırışıklık Karşıtı Yüz ve Boyun Serumu 
ile N*110 Serum de Beaut& Göz Çevresi 
Aydınlatıcı Serumu da cilt bakım ritüelinize 
eklemeyi unutmayın. 


İ Mübam ölmi Sarii 
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BIANCA BALTI 
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Rosie Huntington-Whiteley'nin 
dolgun saçlarına sahip olmak 
için banyo sanrası nemli 
saçlarınıza hacim köpüğü sürün. 


OHN FRIEDA 


——— 


XUTlOUŞ 


ÂRIZONA MUSE 


N 


AÇIK KALSIN ür 


Geceye hazırlanırken sadece 5 dakikada 41. Braun Satin Hair Brush, 109 TL2. OGX 


yapabileceğiniz pratik saç modelleriyle evden hızlıca Vitamin B5 Şampuan, 42 TL 3. Toni&Guy 

çıkıp eğlencenin tadını çıkarın. Kuru şampuan ya Deniz Tuzu Etkili Şekillendirici Sprey, 39 TL 

da tuzlu su spreyleriyle kolayca şekil vereceğiniz 4.John Frieda, Hacim Veren Sprey, 27,99 TL 
DEYE ny Yaz g! 


5. Avon Advice Technigues Saç Şekillendirici 
Tarak, 4, 25 TL6. Alexander McOueen, toka, 
www.net-a-Porter, 245 Euro 


saçlarınızı açık bırakın ve ilgiyi makyajınıza verin. 


DAHA AÇIK, 
DAHA PARLAK 
Brilliant Brunette 


DAHA KOYU, 
DAHATOK 


saç renginizi 
birtona kadar açıp, saçlarınızın 
saçlarınıza güneş ışığı rengini yoğunlaştırıp 
vurmuş gibi daha koyu, parlak 
daha sıcı ve eşit tonlara 
altınsı tonla kavuşmanızı 


yardımcı olur. destekler, 


JOHN FRİ JOHN FRVEDA N FRJE 


. . 
Kahverengi Saçlarda Devrim 
Saç renginizin tonlarını bir bakım ritüeliyle güzelleştirmek mi? 

John Frieda'nın yeni inovatif ürünüyle bu dileğiniz gerçeğe dönüşebilir. 


Kahverengi saçlarınızla ilgili başka hayalleriniz mi var? 

John Frieda'nın saç renginizde fark yaratan yeni, devrim 
niteliğindeki inovatif ürünüyle bu hayalleriniz gerçeğe 
dönüşebilir. Saçlarınızı daha da güzelleştirecek olan bu sırrın 
adı: Brilliant Brunette ,Visibly Deeper” ve Brilliant Brunette 
,Visibiy Brighter”. Her biri saçınızın farklı bir tonunu ortaya 
çıkarmak için mükemmel bir şekilde tasarlanmış iki yeni 

saç bakım serisi sayesinde kahverengi saçlarınızın yeni 
görünümüne bayılacaksınız. Brilliant Brunette “Visibly Deeper” 
kahverengi saçlarınıza daha koyu, daha tok ve eşit tonlar 
kazandırmayı desteklerken, Brilliant Brunette “Visibly Brighter” 
ise kahverengi saçınızın ışıltısını artırmaya ve saçınıza 

daha canlı altın sarısı tonlar vermeye yardımcı olur. 


“Brilliant Brunette 
Visibiy Deeper 
ve 
Visibiy Brighter 

sayesinde saçınızdaki 
kavrerengi tonları daha da 
güzelleştirebilirsiniz.” 


— 


GÜZ 


SAÇ TREND 


SIENNA MİLLER 
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MODERN TOPUZ 


Dağınık topuzlar özel geceler için gerçekten kurtarıcı. 
Tabii topuz denilince aklınıza gelin başını andıran 
gösterişli modeller gelmesin. Çünkü yeni trend; evde 
kendi yaptığınız, hatta kuaföre yaptırsanız dahi 

“ev içi” topuzu diye tabir edilen doğal bitişli modeller. 


l 


1. Dolce & Gabbana, taç, 645 Euro 

2. Yves Rocher, şekillendirici sprey, 23,90 TL 
3. Bumble & Bumble, saç köpüğü, 58 TL 

4. Nuxe, kuru yağ, 129 TL 


HER CİLDE HAYAT VERİR 


ÖZEL BAKIM 


Çok Kuru ve I Em. 
Kaşıntılı Cilt 


Akneye Eğilimli Cilt 


GÜNLÜK BAKIM 


Normal, kuru ve hassas cilt 


Temizleme 


Gi ldeşeg-pi BUap|E9-2/1910Z 


o /cetaphilturkiye /cetaphiltr 


2 Eczacıbaşı Eczacıbaşı İlaç Pazarlama 


> 

1 — 

> 
dh. 4 , 
4 >< 


/ 


—— 
Saçlarınız uzun ya da kısa 
olsun, Alessandra Ambrosio 
gibi ortadan ayıp ensede sıkıca 
toplayarak göz kamaştırabilirsiniz. 


1 


KATE BOSWORTH 


gf 


hi az BAD: 


p 


KARLIE KLOSS 


NET GÖRÜNÜM 


İnce telli ve düz saçlara sahipseniz birkaç dakikada 
hazırlanıp evden çıkmak için saçlarınızı sıkıca 
atkuyruğu yapıp, ucunu dolayıp tel tokalarla tutturun... oocea Gebten ok reteporercon 
Daha parlak görünmesi için saç bakım serumu, şeklini O 2 Avon, besleyici bakım spreyi, 10,95 TL 


koruması için de deniz tuzlu spreylerinden yardım alın. O 3. Balmain, deniz tuzu spreyi, 104 TL 
4. Pantene, bakım serumu, 13,90 TL 
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mutluluk 


SARA SAMPAlO 
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Kolej kızı görünümünün yanı sıra iyi bir davet 
modeli de olan örgüler, çabasız güzelliğin en kolay 
ve pratik yollarından. Eğer evden hızlıca çıkmanız 
gerekiyorsa hafıf bir makyaj yapıp saçlarınızı geniş 
bir şekilde örün ve çıkın. Bu kadar basit. 


ÖRGÜ KOLAYLIĞI 


MARGOT ROBBİE 


Jennifer Lawrence'n örgüsünü 
ensede toplaması çok doğal ve 

zarif görünüyor. Siz de örgünüzü 
bu şekilde farklılaştırabilirsiniz. 


1. H&M, toka, 14,99 TL 2. Urban Care, bakım 
köpüğü, 23 TL 3. UOccitane, onarıcı yağ, 

91 TL4. Pytho, dolgunlaştırıcı serum, 169 TL 
5. Kerastase, saç maskesi, 122 TL 


dg w /Batistelurkiye | 8 Yetkili Eczanelerde Çoratis! 


www.batiste.com.tr TEKİN ACAR COSMETICS. owotsons 


GÜZELLİK 


PARFÜM 


GÖZLERKAPALI 


Parfüm dünyasının en çekici ve en yeni 
adayları sizi görkemli bir yılbaşı partisine davet 
ediyor. HAZIRLAYAN NİLAY YALÇINKAYA 


misk gibi kadınsı 
guları simgeleyen 
üçlü notalar bu 


ml EDP, 1.067 TL 


Maison Francis Kurkdjian, 
Baccarat Rouge 540, 70 ml 
EDP, 915TL 
FOTOĞRAFLAR BERİ Botteega Veneta, Knot, 
FOTOĞRAF ASİSTANI 30 ml EDP, 295TL 


GÜZELLİK EDİTÖRÜ ASİ 


| 


SAF 
DUYGULAR 


Narenciye ile 
harmanlanan taze 
baharat notalarının 
karşı konulmaz 
çekiciliğiyle masum 
yanımızı vurgulayın. 


Byredo, M/Mink, 

100 ml EDP, 605 TL 
Diptyaue, Tamdao, 100m1 
EDT, 363 TL 
Frederic Malle, Cologne 
Bigarade, 100 ml EDP, 
519TL 


GÜZELLİK 


PARFÜM 


YAKIN TEMAS 
İçinizdeki feminen 


duyguları açığa 
çkarmanıza arac 
olacak bu parüfinlerin 
gizli içeriği iştah 
kabarlan İstrmizı 


745TL 
Kenzo, Jeu d'Amour Lelixir, 
50 ml EDP, 319TL 
Aedes De Venustas, 
Signature, 100 ml EDP, 
970TL 


ALTIN İÇERİK 
Farkedilirlik 
oranımızı arlıracak 
bu parfümlerin kalp 
notasında yumuşak 
pudra, taze portakal 
çiçeği ve çekici vanilya 
yer alıyor. 


Marc Jacobss, Decadence, 
(Sadece Boyner'de) 
50 mi EDP, 360 TL 
Chanel, Misia, 
75ml EDP, 500 TL 
Memo Paris, Marfa, 
75 ml EDP, 920TL 


GUZELLİK 


ÖNERİ 


ACİL DURUM 


Sahip oldukları güçlü, etkili ve pratik özellikleriyle görünümünüzü 
anında iyileştirecek bu ürünlerle değişimin tadını çıkarın. 


KEŞFEDİN! 
#KREM DOKU 
ij kanusünde ber kolay 


(adi hem de sonuç olarak en 
ANINDA ğin ürünlerin başında krem 
PARLAYIN / / i ürünler geliyor. Özellikle 
/ krem allık ve highlighter'ları 
mutlaka deneyin.! 


Krem yapıdaki aydınlatıcı e (04 
allıklarla yüzünüze anınd 
bir parlaklık, taze ve en& 
görünüm verebilirsini 


Benefit, Shy Beam, 
aydınlatıcı, 109TL 
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Sephora, 


Kiss Me Balm, 
HAZIRLIK r 
Son dakika çıkmış özel N 
bir görüşmeniz varsa 


öncesinde cildinize S 

anında sıkılık, canlılık 5 

ve ışıltı sağlamak için SE P H O R A Kiss Ne 
bu soyulan kili çamur RR 


askesini deneyin. 


DUDAKLAR 


Soğuk havaların yıpratıcı etkisini 

dudaklarınızdan uzak tutmak için 

gün içinde mutlaka nemlendirin. 
Bir öpücükle hem nem hem de renk 
sunan bu balm bizim favorimiz! 


GlamGlow, 

Gravitymud, 
maske, 197 TL 
Hi 


tı Maybelline 
DÖRT Lash | 
Sensational, | 


MEVSİM 
BRONZLUK 


Bronz görünümün tende 
yarattığı çekiciliği kışın da 
teninize yansıtmak çok kolay. 
İhtiyacınız olan tek şey anında 
bronzluk sunan bronzer'lar. 
. Kullandığınız fondötenin ya 
8 da nemlendiricinizin içine 
birkaç damla bronzlaştırıcı 
sıkın ve yüzünüze sürün. Bu 
ürünler kontür uygulaması 
için de etkili. Daraltmak 
ve gizlemek istediğiniz 


5 bölgelere sürmeniz yeterli. 


25,99 TL 


BOYAMA 


Tek başına kullanıldığında 
bile şaşırtıcı sonuçlar veren 
maskara, görünümüzünü 
anında iyileştirmek için 
etkili, Makyaja vaktiniz. 
yoksa sadece maskara 
sürüp çıkmanız yeterli. 
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GÜZELLİK 


RÖPORTAJ 


MAKYAJ 
PERİSİ 


Nars'ın uluslararası makyaj 
sanalçılarından Helena 
Zastensson. geçtiğİMİZ 
Kasten yo geçtiğimi: bu yüzden cildi kusursuz görünüme 
ay Türkiye'deydi. Biz de İkvüşlürmek için teni makatından 
durumu fırsat bilip Helena ile © başlıyorum. Bu sayede gözler, dudaklar ve 
buluşarak makyaj tüyoları diğer bölgeler için hangi renk ve şekillerin 
aldık. NiLAY YALÇINKAYA uygun olacağını görebiliyorum. 


Bir kadının kendi makyajını yaparken 

en sık yaptığı hata sizce nedir? 
İNE is Nars ile çalışmak nasıl bir duygu? O Yeteri kadar maceracı olmamak. Aynı rutine 
MMA, Nars güzellik sektöründe bir ikon ve £ takılı kalmak yerine eğlenin ve sevdiğiniz 
A a naktan dolayı kendimi çok şanslı (renkleri keşfedin. 
m. Onun markasını ve vizyonunu 


EK cok büyük bir onur. Unutulmaz bir kulis anınız var mı? 

O kadar çok var ki! 14 sezondur Londra ve 
MK  örc teşvik eden ne oldu? New York moda haftasında sahne arkasında 
Mİ ir ve illüstrasyon temelinden çalıştıktan sonra bile hala ilk asistanlık 
SEE X ok genç yaşlardan beri çizim yaptığım zamanki gibi heyecanlanıyorum. 
ME lafımı her zaman yaratıcılıkla Bence yeni yüzler, yeni insanlar ile birlikte 
dolu wdlyanun Makyaj sektörüne girişim enerji ve heyecan bu işin en eğlenceli yanı. 


MM ii ndaki arkadaşlarımın beni 
MR o siyle bir anda oldu. Aslında O Kendi makyaj tarzınızı anlatabilir misiniz? 


Ba çizim yapmak gibi. Tek Ben tamamen koyu dudaklara takıntılıyım. 
NR y üzerinde çalışıyorsunuz. Bence bu gerçekten güven ve tarzı 

temsil ediyor. 15 yaşımdan beri kırmızı ruj 
nuz? sürüyorum. Bu görünüşü tamamlamak için 
in alıyorum. Haftalık siyah eyeliner ile son dokunuşu yapıyorum. 


olarak çeşiti 
ediyorum. Bence 
geliştirmek ve sürekli 
Sg ok önemli, Eski kitap! 
âkınyıda seviyorum. 


NR galerileri ziyaret 

hin yaratıcı tarafını Sizin için kusursuz bir makyaj nasıl 
yakalamak için görünür? 

İski dergilere Eğer bir kadın mutlu ve güvenli görünüyorsa 
görev başarıyla tamamlanmış demektir. 

v Kendi cildine güvenen bir kadından daha 
Mak yağ SİNEME güzeli olamaz bence. Doğal veya yoğun 
izliyorsurüğg < makyaj fark etmez, önemli olan bu güzellik 
Bern ilk olarak “ya "ANNEM, hissini yakalamak. Sizi ne mutlu ediyorsa 
çok önemli oldu ğ öl GTĞNŞİNNNNNNNNNENNEE onu yapın. Çünkü en güzel öylesiniz. 


— 
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LASHFOOD 


UZUN VE 
BAKIMLI 
KİRPİKLER 


Bitkisel ve saf içerikleriyle 

daha yoğun ve güçlü kaş ve 

kirpikler sunan Lash Food 
ile kirpik bakımınıza 
destek verebilirsiniz. 


ya Vİ 


LASHFOOD 


LASHFOOD 


LASHFOODI Sisme | İE 
l 
—— 


Kirpik konusunda uzman olan Jane Kim 

ve kızı Faith, 10 yıl önce daha uzun, daha 
kalın ve daha yoğun kirpikler yaratacak 
ama aynı zamanda da doğal içerikli olacak 
bir formül arayışına girmişler. Uzun süren 
klinik araştırmalar ve deneylerden sonraysa 
kaşları ve kirpiklerin beslenip güçlenmesini 
sağlayacak Lash Food'u ortaya çıkarmışlar. 
Doğal içerikleri tercih ederek etkili sonuçlar 
sunmayı misyon edinen markanın uzmanlık 
alanıysa kaş ve kirpik konusu. Food Lash, 
güçlü bitkisel içerikler ve diğer saf içerikli 
ürünleriyle kaş ve kirpiklere evde spa keyfi 
sunuyor. Ürünlerin formülünde bulunan 
Phyto-Medic kompleks, kirpikleri ve kaşları 
bitkilerin yeniden yapılandırıcı gücüyle 
besleyerek ve cildi tahriş etmeden kirpiklerin 
ve kaşların güçlenmesine destek veriyor. 
Pytho-Medic Eyelash Enchancer ve Pytho- 
Medic Eyebrow Enchancer serumu ile kaş 
ve kirpiklerinizin daha yoğun görünmesini 
sağlayabilirsiniz. Ayrıca Lash Conditionin 
Collagen Primer, Conditioning Drama 
Mascara, Conditioning Eyeliner, Make up 
Remover gibi ürünler de Lash Food'un 
dikkat çeken ürünlerinden. 
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GÜZELLİK 


EN YENİLER 


BEAUTY 


LİST 


Güzellik dünyasının en yeni 


haberleri ve en iyi ürünleri arasından 


Aralık ayı favorilerimizle tanışın. 
NİLAY YALÇINKAYA 


AAAAAAAAÂÂÂÂLKÂAÂ 
BBBBBBCCCCCCÇÇÇDD 
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0000000ÖĞÖCGECE 
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BYREDO (6666777778888 
OO00##881177£€$ 


SsREne 


, ÇPARFÜMÜNÜZÜ | 
KİŞİSELLEŞTİRİN 
Sevdiğimiz niş parfüm markalarından Byredo, 
10. yıldönümünü isimsiz ve cinsiyetsiz olarak 
yarattığı Unnamed ile kutluyor. Kutunun 


içinden çıkan alfabe ile parfüme istediğiniz ismi 
yazabilirsiniz. 50 ml, 395 TL 


162 


KIRMIZI 
AŞKINA 


Kiko'nun yılbaşı makyaj koleksiyonuna ilk 
görüşte aşık olduk! Parlak kırmızı ambalajlı 
rujlar, maskaralar, allıklar her kadını 
cezbedecek türden. Bizim favorimizse 
cilde çekici bir ışıltı ve enerjik bir görünüm 
veren bu aydınlatıcı pudra. 99,90 TL 


KIŞI 


SEVİYORUZ 


Bath&Body Works'ün 
unutulmaz tatil kokularından 
oluşan Holiday Traditions 
koleksiyonu nefis kokularıyla 

, bağımlılık yaratacak türden. 
Özellikle mumları denemelisiniz. 
Büyük mumlar, 89 TL 


” HEYECAN “ 


” DORUKTA * 


Heyecanla beklediğimiz. ” 
A.C ve Mariah Carey işbirliği 
, tüm ihtişamıyla karşımızda. / 


Işıltısıyla göz alan ürünler 
26 Aralık'ta satışta olacak! 


YENİLİK! 

m 17 
MAT DOKU 
Nemlendirme ve uzun süre kalıcılık 
özelliklerini The Only 1 serisiyle bir arada 
sunan Rimmel, şimdi çarpıcı mat renkleriyle 


dudakları boyuyor. Sadece Watsons 
mağazalarında! 19,99 TL 


KURABİYE 

7 /TTGTT 
KOKUSU 
Diptygue'in limitli sayıda üretilen özel 
tasarımlı mumları sadece ambalajlarıyla 
bile bizi yeni yıl havasına sokmaya yetiyor. 
Zencefilli kurabiye kokulu Epices & Delices'in 
nefis kokusuna bayılacaksınız! 70 gr. 125 TL 


ARZU, NESNESİ 


PARTİ PALETİ 


YSL Beaute Kreatif Makyaj 
Direktörü Lloyd. Simmonds'in 
makyaji bir parti gibi hissettirmek 
istemesiyle yarattığı yeni Holiday 
Löok Sparkle Clash koleksiyonu 
tam'da parti kızlarına göre! Gold 
makyaj. paletinie bayıldık! 215 TL 
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KAÇ YAŞINDA 
OLURSAN OL 
MUTLU OL 


Lancome, ikonik serumu Advanced 
Geönifigue ile tüm sosyal normlara rağmen 
kadınların yaşlarını secmesini ve her 
yaşta güzel olmasına destek veriyor. 


HER 


YAŞTA GÜZEL KALIN 


Lancome; dünyadaki tüm sosyal 
normlara rağmen kadınların 
yaşlarıyla aralarında pozitif bir 
ilişki kürmâsimi destekliyor. 


Lancöme geçmişten bugüne güzelliğe ve 
kadınlığa dair olan böylesine güçlü vizyonuyla 
bir çok yenilikçi ürüne imza atan bir marka. 
2009 yılında lanse edilen ve perfomansıyla 
gençliğin gerçek bir sembolü haline gelen 
Gânifigue serisiyle de Lancöme cilt bakım 
dünyasındaki iddiasını yenilemiş oldu. 

Cildin gençlik mekanizmasını yeniden 
canlandırmaya yardımcı olan ve daha aydınlık 
bir cilt vaat eden Advanced Genifigue, 
sunduğu yeniliklerle dünya çapında 150'den 
fazla ödül kazanmış. Advanced Genifigue'in 
en büyük hedefiyse kadınların yaşlarını 
sevmesini ve yaşlarıyla aralarında pozitif bir 
ilişki kurması, Kadınları hissettikleri yaşta 
olmaları ve her zaman arzularının peşinden 
gitmeleri için destekleyen Lancome'a göre 
kadınlığın güzellikle birleştiği noktada devreye 
Advanced Genifigue giriyor. Hangi yaşta 
olursanız olun kendinizi iyi ve güzel hissetmek 
için Advanced Genifigue serum ile tanışın. 


Daha sıkı ve aydınlık bir cilde 
sahip olmak için Diadermine 
N“110 serisini keşfedin. 


pi 


DIADERMINE 


Diadermine N“1 10 cilt bakım serisi, 
Diadermine'nin 110 yılı aşkın uzmanlığından 
yararlanarak, içeriğindeki 110 Damla Gelişmiş 
Gençlik Konsantresi ve 11 kırışıklık karşıtı aktif 
madde ile zamanın 11 izini cildinizden siliyor. 
Cildin çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için geliştirilen seri, cildin daha sıkı ve genç 
1 1 (0) DAM LA DA görünmesi için kolajen ve elastin üretimini 
p > . pi harekete geçiriyor; cildi pürüzsüzleştiren, 
besleyen, daha parlak ve eşit olmasını 
sağlayan yüksek performanslı kırışıklık karşıtı 


bakım sağlıyor. 


e ami. İl emi MM DIADERMİNE N*110 SERİSİNİN ÇOK 
110 Damla Gelişmiş Gençlik Konsantresi YÖNLÜ BAKIMINI KEŞFEDİN 
içeren formülüyle daha gençbir cilt sunan Diadermine N“1 10 zengin içeriği ve kadifemsi 


Diadermine N'1OĞĞ serisiyle tanısın. dokusu ile yüksek etkinliğe sahip bir cilt bakım 
pr a y. iğ serisidir. Gündüz ve Gece Kremleri mükemmel 


o ie tamamlayıcı şekilde geliştirilmiştir. Gündüz 
O iğ « Kremi, uzun süreli derinlemesine nemlendirme 
ke e | e di ve aydınlık bir görünüm sağlarken; Gece 
DİADERMINE Kremi, cildin yenilenme sürecinin en etkin 
——i —— olduğu gece boyunca cilde ihtiyacı olan bakımı 


sağlar. Cilt bakımınızı tamamlarken kremlerin 
en büyük yardımcısı olan N*110 Serum de 
Beaute Kırışıklık Karşıtı Yüz ve Boyun Serumu 
ile N*110 Serum de Beaut& Göz Çevresi 
Aydınlatıcı Serumu da cilt bakım ritüelinize 
eklemeyi unutmayın. 
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ONU ÇOK, 


SEVDİK! 


Son zamanların yıldız oyuncusu 
kapak kızımız Hande Erçel'le çekim 
arası güzellik sırları hakkında 
konuştuk. MİRAY KAYA 


Bakım rutinin nasıldır? 

Bu sıralar çok yoğun çalışıyorum ve yüzüme 
işimden dolayı çok fazla makyaj yapılıyor. Bundan 
dolayı günlük hayatta mümkün olduğunca yüzümü 
dinlendirmeye çalışıyorum. 


Genç ve taze bir cilde sahipsin. Cilt bakımında 
nelere dikkat ediyorsun? 
Benim için öncelik her zaman için temizlik. Cilt 


FOTOĞRAF SİNAN AKSU 


Çekim ekibiyle çok iyi bir uyum yakaladık ve hepimizin 
içine sinen güzel bir iş çıkardık. Hem saçımla hem de 
makyajımla kendimi çok iyi hissettim. 


temizleme ürünleri olmazsa olmazlarım. Çünkü 
sette yüzüme çok fazla makyaj yapmak zorunda 
kalıyorum ve bu makyaj yüzümde saatlerce kalıyor. 
Dolasıyla iş dışında çok fazla makyaj yapmıyorum. 
Nemlendiricimi düzenli sürmeye özen gösteririm. 


Günlük hayatta makyaj stilin nasıl? En çok 
hangi ü tercih ediyorsun? 

Günlük hayatımda göz makyajını severek 
kullanıyorum. Eğer göz makyajım yoğunsa 
dudağımda daha naturel tonları tercih ederek 
görünümümi dengeliyorum. Her kadın gibi kırmızı 
ruju çok seviyorum. 


Saç bakımın için neler yapıyorsun? 

Saçlarımı LOreal Casting Creme Gloss'la bronz 
kahveye boyadıktan sonra, Casting Creme'in 
bakım yağını kullanıyorum. Saçlarım boyadıktan 
sonra daha güçlü göründüğü için başka bir şeye 
ihtiyaç duymuyorum. 


Saçlarını ilk defa boyattın. Nasıl hissediyorsun 
kendini? Boyama sonrası saçında ne gibi 
değişiklikler oldu? 

Saçımı Casting Creme Gloss'la boyadıktan sonra 
aynaya baktığımda daha parlak daha canlı saçlar 
görüyorum. Zaten koyu renk istiyordum, aydınlık ve 
ferah hissediyorum kendimi. 


Türkiye 


HOMMLS 


Yeni sayısıyla Aralık ayında bayilerde! 


GÜZELLİK 


TANITIM 
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YENİ TRENDLER 


MAKYAJ 
DÜNYASINI 
KEŞFEDİN 


Yeni yılın ve sezonun öne 

çıkan makyaj trendlerini merak 
ediyorsanız Yves Saint Laurent 
güzellik uzmanı Yiğit İzgi'ye 
kulak verin. 


Yılbaşı makyajında favori renklerin nelerdir? 

Yılbaşı denilince aklıma kırmızı geliyor. Bordu rujlarsa 
favorim, YSL Rouge Pur Couture N*1 ve Rouge Pur 
Couture N*205 en sevdiğim renkler, 


Kalıcı bir gece makyajı için hangi adımları izlemeliyiz? 
İşe öncelikle YSL Touche Eclat Blur Primer Makyaj Bazı 
ile başlamalıyız. Bu aydınlık bir cilt zemini hazırlamak 
için etkili. Fondöten seçimi cildi her an canlı gösterecek 
olan yeni fondötenimiz Le Cushion Encre de Peau 
Eğer dudaklarda kırmızı veya bordo renkte ruj seçimi 
yapacaksak kuyruklu ve ince çekilen eyeliner. Ruj 
seçimimiz nude tonlarda olacaksa gözlerde Yves 

Saint Laurent'nin Full Metal Shadow serisinin metalik 
renklerini ve siyah, kahverengi ve 
mürdüm smoky tercih edebiliriz. 


7 
2017 yılı makyaj trendleri neler? 

Dudaklar klasik kırmızı, bordo ve 

kahverengi tonlarındaki renkler 

trend olacak. Bu sene ombre dudak 
modasını da unutmamamız gerekiyor. 
Göz makyajında ise bakır, bronz ve 
mürdüm kalemler oldukça ön planda 
olacak. Canlı, parlak ve metalik tonlar 
ile siyah eyeliner ve belirgin kirpikler 


ile çekici ve dramatik bakışlar ilgi oldağında. Ten 
makyajında canlı ve ışıltılı bir cilt ve yanaklarda pastel 
tonlar ile göz alıcı bir güzelliğe kavuşabilirsiniz. Tabii 
kaşları da unutmamak gerek; yeni trend artık daha kalın 
ve belirgin kaşlar. 


Makyajda Yves Saint Laurent kadınını nasıl 
tanımlarsın? 

Yes Saint Laurent kadını kendisinden emin duruşuyla 
ön plana çıkar. Tavırları asi ve cooldur. Bu kararlılığı 
gözlerinden bile okuyabilirsiniz. 


Olmazsa olmaz makyaj ürünlerin nelerdir? 
Kesinlikle makyaj bazları geliyor. Makyajın 

gün boyunca ilk yapıldığı andaki gibi durması 
benim için çok önemli. Makyajın vazgeçilmez 
adımlarından bir tanesi eyeliner, uygulama 
konusunda zorlananlara Yves Saint 
Laurent'nin yeni çıkan Couture Eye Marker'ını 
kesinlikle öneririm. Ten makyajında ışıkla 
oynayarak aydınlatma ve contouring sanatı 
hem çok trend hem de benim olmazsa 
olmazlarım arasında. 


BİR CİLDİ KİN 
İSTEMEZ? 


Cildinizdeki matlık, yorgun 
görünüm ve renk eşitsizliğinden 
şikayelçiyseniz Diamond Peeling 

ile tanışın deriz. Detayları Uzman 
Estetisyen Nur Bilen Yavuzer'den 
öğrendik. NİLAY YALÇINKAYA 


Diamond peeling nedir? 

Elmas doğadaki sertlik derecesi en yüksek 
maddedir. Elmas parçalarından oluşan başlıklar 
kullanılarak yapılan mekanik bir cilt temizliği 
işlemine Diamond Peeling diyoruz. Profesyonel bir 
cilt bakımı olan bu yöntemde derinin üst tabakası, 
elmas başlıklar ile törpülenerek temizlenmekte. Üst 
tabakadaki ölü hücreler uzaklaştırıldıktan sonra, 


YENİ BİR CİLT 


Kışa arınmış, taze ve aydınlık bir ciltle 
girmeksiçin Dizmend.Peri ling yöntemini 
denemenizi öneririz. 


vakumla geriye ka 
Bunun ardından bem b 


arkasından ise e yapi, mavi ve kırmızı ışık uygulanarak 
önce cilt yatıştırılıyor ardından da kollajen 

üretimi stimüle ediliyor. Kabaca 4 aşamadan 

oluşan bu yöntemi ileri profesyonel bakım olarak 
adlandırabiliriz. 


Nasıl etki ediyor ve sonuçları neler? 

Bakımın ilk aşamasında kontrollü bir soyma 
yapıldığı için ölü hücreler ve üst tabaka alınıyor. 
İşlemin bu kısmı alttan gelen hücrelerin çoğalmasını 
sağlıyor. Takip eden aşamada vakumlu temizlik 
gözenek içeriklerinin de boşaltılmasını sağlıyor. 

Bu iki aşama üçüncü aşamada kullanılan 
solüsyonların içindeki etken maddelerin hücrelere 
daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. Etken maddeler 
hücrelerin antioksidanlarını, besinlerini, nem 
ihtiyacını, pigment dengeleyicilerini içerebiliyor. Son 
aşamada kullanılan ışık tedavisi ise cilt ve kollajen 
yenilenmede rol oynuyor. Sonuç; tazelenmiş, nemli, 
parlak ve renk tonu daha homojen bir cilt dokusu. 


Hangi cilt problemleri için kullanılması öneriliyor? 
Bu işlem bir tedavi yöntemi olmadığından problemli 
ciltler için uygun değildir. Cildinin matlığından, 
kuruluğundan, yorgunluğundan şikayetçi olanlar 
için sosyal hayatı etkilemeyen bir cilt yenileme 
sistemi ve bakımıdır. Bu işlem genç yaşta sivilce 
izleri olanlar ve leke problemi olanlarda tercih 
edilebilir. Kadın ve erkeklere yapılabilir. 


Uygulama kaç dakika sürüyor ve tek seansta 
sonuç veriyor mu? Kaç seans uygulanmalı? 
Uygulama 30 dakika civarında sürüyor. Tek seansta 
bile ciltteki olumlu değişikliği görmek mümkün. 
Ulaşılmak istenilen hedefe göre 4-5 seans 
uygulanabilir. 


Uygulama sonrası nelere dikkat edilmeli? 
Ağrısız bir uygulama olan Diamond Peeling 
sonrasında kişi normal yaşantısına dönebilir. 
Uygulamanın yapıldığı gün makyaj kullanımı ve 
güneşe maruz kalınması istenilmez. 
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LOKMACI 


Aralık sayısı bayilerde! Tükenmeden alın... 
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Payetli triko, Nihan Peker 750 TL Mont, Balenciaga, Beymen 7.105 TL Etek, Isabel Marant, Beymen 5.250 TL 


Yüzükler (soldan sağa), Kısmet By Milka 3.100, 950, 2.050, 750 TL Küpe, Mango 39,99 TL 


. 
SHINE 
LI 
BRIGHT! 
Puf montlar 
ve bomberları 
glam parçalarla 
buluşturup mis 
gibi taze kokan 
bir yeni yıl 
hikayesi yazdık. 
Yanında gömlek 
oyunu ve süveler 
meselesi var! 


FOTOĞRAF EMRE DOĞRU MODA EDİTÖRÜ NAZLI ALACA 
SAÇ BURHAN ÇILGIN MAKYAJ HAKAN KÜLTÜR 
MODA EDİTÖRÜ ASİSTANI MİRAY KAYA 
i FOTOĞRAF ASİSTANLARI ÜNAL TURHAN, CAN BÜYÜKKALKAN, 
MH ÖZEN, SİNAN AKSU 


/ 


<f 


l 

Yağmurluk, DKNY 2.945 TL na N 
Çizme, Sudi Etuz 1.020 TL * 
> 


Milenyum kuşağının en önemli 
temsilcilerinden Hande Erçel, 

üç milyondan fazla takipçisiyle 
başka bir çağa geçtiğimizi 
anlatıyor. Dünyaya değil, dünya 
ONA UYUYOTİ BAĞLAN KESKİN 


Dünyanın ne demek istediğimizi anlaması 

ve bunun bir “tavır” meselesi olduğunu fark 
etmesi çok uzun sürdü. Kafamız karışıktı ya 
da çok deneyimsizdik onlara göre. Oysa 

çağ değişiyordu farkında değillerdi. Hande 
Erçel de büyük bir kitlenin Milenyum Çağı'nı 
anlamasına yardımcı olan en etkili isimlerden. 
“Televizyonun Yeni Yıldızı” olarak bundan tam 
on iki ay önce Hande'yle başka bir çekim 
daha yapmıştık. Onun ilk dergi çekimiydi ve 
karşımdaki geleceğin star'ı, kendi gibiydi. 
Bugüne kadar gördüğümüz belirli bir 
prototipe oturan ya da oturtulmaya çalışılmış 
oyuncular, şarkıcılar gibi değildi. Bizim 
kuşağın en güçlü silahı olan kişiselleştirme 
onun da doğasında vardı. Doğuştan gelen bu 
yapıyla eskilerden ayrılacağı, yeniler arasında 
farkındalık yaratacağı belliydi. O günden 
sonra bir şekilde uğurlu geldik birbirimize. 
Şimdi, bir sene sonra tekrar masaya 
oturduğumuzda o zamanki tahminimin 

ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Üç 
milyondan fazla Instagram takipçisiyle Hande 
Erçel yeni çağın yıldızı. Eski alışkanlıkların 
bırakılmak istendiği, yeniliklerin planlandığı 
yılbaşı sayısında, Aralık kapağımız için de 
Hande'den daha doğru bir isim olamazdı. 
Çünkü o başka bir çağa girdiğimizin en büyük 
kanıtı! 


Geçen sene Eylül'de gerçekli 
o röportajdan sonra neler deği 
hayatında? 

İlk dergi çekimimi ve röportajımı seninle 
yapmıştım. İvmemin yükselmeye başladığı 


tirdiğimiz 


zamanlardı. Bir sene içinde o yükseliş hiç 
eksilmedi. Çok güzel bir şekilde devam 
ediyor. Bunun için çok çalışıyorum, özveriyle, 
hiç ara vermeden çalışıyorum. Bu yoğun 
tempoda benim de değiştiğim noktalar 

oldu. Özellikle oyunculukta ilerlemeye 

devam ediyorum. Aldığım özel oyunculuk 
dersleri beni çok geliştiriyor. Bir de galiba 
büyüdüğümü hissediyorum. O bir sene içinde 
gördüklerim beni çok büyüttü. 


İnsanlar büyümekten korkarlar. Bu senin 
için de geçerli mi? 

Yok, ben büyüme taraftarıyım. Sonradan 
başını vurmaktansa farkındalık kazanmak çok 
daha iyi. 


Dokuz gün setin var. Ne zaman bir 
boşluğun oluyor ki? 

Mesela bugün! Şaka bir yana, bugün 

de dergi çekimi olduğu için set yok. 

Normal boşluklarımız, ekip ve ben çok 
yorulduğumuzda gerçekleşiyor. Dizi süreleri 
çok uzun, stok yok. O yüzden anca yorulunca. 
Ama bana sorarsan, ben bir yerde bu 
tempoyu seviyorum. Ona çok şey borçluyum. 


Aşk Laftan Anlamaz'da hikaye nereye 
gidiyor? 

Ortada çok büyük bir yalan vardı. Bunun 
paralelelinde de çok güzel bir aşk. Şimdi 
evlendiler ve benim de beklemediğim 
olumsuz gelişmeler oldu. Yine de o 
bahsettiğim güzel aşk ve tutkunun sayesinde 
her şeyin tekrar güzel olacağını düşünüyorum. 


Seni gördüğümüz iki karakter de 
birbirinden farklıydı. Bundan sonra ne 
yapmak istersin? 

Güneşin Kızları'ndaki Selin'le Aşk Laftan 
AAnlamaz'daki Hayat birbirinden gerçekten 
çok farklı. Bundan sonra ilgimi çeken bir 
hikayeye sahip, sert yönlerini görebileceğim 
baskın bir karakteri oynamak isterim. 
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Özellikle sinemada böyle bir karakterle 

yer almayı çok isterim. Bu yoğun tempoda 
vaktim yok başka bir şeye. Ama Aşk Laftan 
Anlamaz çok güzel bir iş. Ondan sonra yine 
bir dizi mi olur, film mi bilmiyorum. Kendimi 
hiç sinemada görmedim bu yüzden hem 
istiyorum hem de doğru zamanı bekliyorum. 
Bizim her hafta 200 dakikada verdiğimiz. 
karakter çözümlemesinin, daha kısa sürede 
ve bir kerede seyirciye ulaşacak olması beni 
büyülüyor. O deneyimi istiyorum. 


Dizideki karakterlerin aşkını anlatırken 
yüzünün aldığı hal çok tatlıydı. Onlara 
hem dışarıdan bakıyorsun, hem de bütün 
duygularını yaşamış gibisin. Bu kadar çok 
işin içine girmek zor değil mi? 

Bu kadar içine girmesem yapamam diye 
düşünüyorum. Karakteri oluşturmaya 
çalıştığımız zamandan beri böyle bu. 
Yönetmen, senarist hep birlikte oluşturduk 
Hayat'ı. İçine girmesem bu kadar hissederek 
oynayamazdım. Karşımdaki partneri de 
anlayamazdım. Burak (Deniz) da aynı benim 
gibi fazla hissederek oynadığı için, biz birden 
Hayat ve Murat oluyoruz. Bu yüzden içim çok 
rahat. Burak da ben de o özgür alana sahibiz 
ve kendimizi işin içine katarak istediğimiz gibi 
oynayabiliyoruz. 


Gerçek hayatta birçok insanla adın yan 
yana geliyor. Gerçekten bir ilişkin olsa 
bunu nasıl yaşardın? Göz önünde olur 
muydun? 

Gerçekten doğru insan olduğunu 
düşünürsem tabii ki çekinmeden bunu 


kimseden saklamam. Bir insanı hayatıma 
almam da aynı şekilde oluyor benim. Kolay 
kolay kimseyi iç dünyama almam. Çünkü 
sonrasında kendimi ona gerçekten adıyorum. 


Bu kadar kendini adadıktan sonra aşkı 
nasıl yaşıyorsun, nasıl atlatıyorsun? 

Ben aşık olduğumda çok yoğun duygular 
taşıyorum. Hayatımda çok büyük yer tutuyor. 
Sevgiyle beslenen bir insanım, aşk beni 

daha da sarıp sarmalıyor. İlişki içindeyken 

o adamı hayatımın tam ortasına koyuyorum. 
Annem bana hep şöyle der, “Sen sevdiğin 
adama tapıyorsun,”. İşin sırı aslında yine 
kendimle ilgili. O fedakar Hande'yi seviyorum. 
Başkalarının hayatına iyi gelmek benim 
hoşuma gidiyor. Bu zamana kadar kötü biten 
bir ilişkim hiç olmadı ama o fedakar Hande, 
ayrılık zamanı geldiğinde de çok net oluyor. 
Annem haklı olabilir ama ben her zaman 
durmam gereken yeri de biliyorum. Tekrar aşık 
olursam da o kişiyi yine başımın tacı yaparım. 


Çok gençsin ve şimdiden büyük bir 
şöhretin var. Son yıllarda bilimde, sanatta, 
modada, sosyal medyada hep gençlerin 
gücünü görüyoruz. Genç olan her şey yeni 
ve bir o kadar canlı ve diri ki peşinden 
kitleleri sürüklüyor. Sen de bu kuşağın 

en önemli temsilcilerinden birisin. Büyük 
bir gücün var ama kesinlikle hantal değil. 
Senin dünyadaki bu gençlik aşısına 
yorumun ne? 

Yeni nesilde yetişen gençler kendi 
bilinçleriyle, uyanışıyla bu dünyaya geldiler. 
Bizim için inandığım en doğru şey bu. Önceki 
kuşakların yaşayarak öğrendikleri şeyleri 

biz hemen alıyoruz. Milenyum neslinin bu 
kadar büyük bir güce sahip olmasının en 
büyük özelliği bu. DNA'nın gelişiminden, 
genden bile kaynaklanıyor olabilir bu farkında 


“Ben aşık olduğumda çok yoğun duygular taşıyorum. 
Hayatımda çok büyük yer tutuyor. Sevgiyle beslenen bir 
insanım, aşk beni daha da sarıp sarmalıyor.” 


Triko, Lanvin, Beymen 
3.875 TL Ceket (leoparlı 
bomber), Sandro 1.575 TL 
Mont, Raf'Simons, 
Shopigo 4.595 TL 

Küpe, Mango 39,90 TL 


Tunik, DKNY 2.775 TL 

Mont, DKNY 3.825 TL 

Jean, Mango 89,99 TL 

Puf atkı, Academia, 
Beymen 195 TL 

Tasma kolye, Gazzas 165 TL 
Küpe, Mango 39,99 TL 


olma durumu. Etrafımdaki bütün gençler bir 
aydınlanmayla bu dünyaya geliyor ve öğrenme 
açlığıyla etrafa saldırıyorlar. Bu durumun 

ikinci bir sebebi de bizim kuşağın sevgiyi 
biliyor olması. Annemden, anneannemden, 
babaannemden aldığım kültürün başında sevgi 
geliyor benim için. Yaşıtlarıma baktığımda onlar 
için de önemli olanın önce sevgi olduğunu 
düşünüyorum. Sevgiyi biliyoruz. İnsanı, 
hayvanları, doğayı, dünyayı seviyoruz öncelikle. 
Bu sevgi yaptığımız her işi kişiselleştirmemize 
yarıyor. O da bireysel olarak iyileşmeyi ve 
ışıldamayı sağlıyor. Bireylerde sorunlar 
hallolduğunda da genel bir güzellik oluyor. Bizim 
kuşağın bu kadar diri olmasının sebebi de bu. 
Daha pozitif, insanları daha olduğu gibi kabul 
eden bir nesliz. 


Senin kuşağının modernlik algısı, 
geleneklerle bağlantısı nasıl? 

İnsanların modernize etmemesi gereken şeyleri 
yitirmesini anlamıyorum. Bence ailevi ilişkiler 
bunlardan birisi. Mesela ben aramızda bir yaş 
olmasına rağmen kız kardeşime hala abla derim. 
Bu bir kültürdür çünkü. Modernleşmesi gereken 
şeyler zihinde olmalıdır önce. Hayat sana bir 
değişim yaşatıyorsa, bir U dönüşü yapıyorsan 
bu değişiklik kalpten gelmelidir. Değişimler 
zihin ve kalbin bir arada olmasıyla gerçekten 
var olur. İkisi bir arada olmadan olmaz. Dönem 
değiştikçe insanlar buna uyum sağlar ama 
önemli olan kalbin bunu bilmesi ve gerçekten 
bu değişimi yaşamak istemesi. 


Ve en az senin kadar konuşulan 
hayranların... ALL olarak her Instagram 
postumuzun altında onlarca “Hande 

Erçel kapak istiyoruz," yorumu aldık. Son 
zamanlarda sadece “Hande Erçel” yazıp 
bırakıyorlardı. Ve sonunda Aralık sayısında 
buluştuk seninle. Bu kadar karşi 1Z 
sevgiye ve onlardan gelen bu bü ilgiye 
sahip olmak nasıl bir duygu? Bunun 
karşılığını onlara nasıl veriyorsun? 


“Annemden, anneannemden, 


babaannemden aldığım 


kültürün başında sevgi geliyor 


benim için.” 


Hayranlarımla beraber yaşıyor gibiyiz. 
Aramızdaki ilişkinin sırrı onların kesinlikle ne 
hissetsem anlamaları. Ufacık bir Tweet atsam 
çözüyorlar, koyduğum herhangi bir fotoğrafta 
aklımın bir şeye takıldığını bakışlarımdan 
anlıyorlar. Aramızda o kadar değerli bir bağ var 
ki. Ben de buna cevap vermek için elimden 
geleni yapıyorum. Zaten bir yerde de onlar için 
oynuyorum. Onlara küçük mesajlar yolluyorum, 
iletişim kuruyorum. Eğer bir gün kendimi 
geliştirmeyi bırakıp, yeteneğimi de kaybetmeye 
başlarsam onlara ulaşamamanın korkusunu 
yaşarım. 


Senin için hazırladığımız kıyafetlerin içinde 
de çok rahattın. Bu tarz kıyafetler hoşuna 
gidiyor mu? 

Ben Rihanna'yı çok severim. Bugün giydiğim 
bütün kıyafetler de beni onun havasına soktu. 
Zaten poz vermek de çok sevdiğim bir şey. 
Günlerce fotoğraf çektirebilirim. 


LOreal'in güzellik elçisi oldun. İlk kez 

bir markayla bu şekilde çalışıyorsun. 
Sorumlulukların neler? 

LOreal çok iyi bir marka. Onun güzellik elçisi 
olduğumda üzerimde gerçekten çok fazla 
sorumluluk hissettim. U Oreal'i herkese karşı ben 
temsil ediyordum çünkü. Markanın güzellik elçisi 
olduğumu öğrendiğimde çok sevindim. Çünkü 
ilk kez de bu kadar genç bir ürünü getirdiler 
Türkiye'ye ve bunun yüzü ben oldum! 


Peki yaşıtlarının güzellik algıları ve ritüelleri 
nasıl sence? 

Çok kötü! Çünkü aşırı makyaj yapıyorlar ve 
yüzleriyle çok oynuyorlar. Kimi görsem öyle! 
Ben de uyarıyorum. Zaten onlar da en sonunda 
doğala dönecekler. Bu bir devinim. Aşırı 
makyajdan çok doğala; doğaldan aşırı makyaja. 
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Triko, Balenciaga, 
Beymen 2.140 TL Mont, 


Stella McCartney fiyatı 
belli değil. Pantolon, 
Sudi Etuz 1.050 TL 
Kemer, Academia, 
Beymen 259 TL Küpe, 
Mango 39,99 TL 


......... 


Bluz, Isabel Marant, 
Beymen 1.645 TL 
Mont, Stella McCartney 
fiyatı belli değil. 

Etek, Mango 99,99 TL 
Küpe, Mango 39,90 TL 


Yüzükler (soldan sağa), 

Kısmet By Milka 3.100, 
950, 2.050, 750 TL 
Çizme, Sudi Etuz 1.020Tİ 


Triko, Pinko 1.250 TL 
Mont, Balenciaga, 
Beymen 7.105 TL 
Pantolon, Night zoom By 


Mert Aslan, adl 499,90 TL 
Küpe, Mango 39,90 TL 
Bot, Ipekyol 499 TL 


Elbise, Michael Kors 
11.492 EURO 

Mont, Mango 249,99 TL 
Puf atkı, DKNY 2.288 TL 
Yüzükler (soldan sağa), 
Kismet By Milka 3.100, 
950, 2.050, 750TL 
Küpe, Mango 39,99 TL 


SWEATER 


WEATHE 


Valizimize sezonun modern çizgilerdeli yün ve triko 
parçalarını atıp, bir dağ evinediüğtik. Burada her şey 
sessiz ve dingin. Soğuksa bize, ruhumuza işlemiyor. 


FOTOĞRAF EMRE GÜVEN MODA EDİTÖRÜ NAZLI ALACA 
SAÇ FERİT BELLİ MAKYAJ HAKAN KÜLTÜR 

MODA EDİTÖRÜ ASİSTANI HURİYE BÜBER 

FOTOĞRAF ASİSTANI MERT TERLİKSİZ, BARBAROS 
CANGÜRGEL MODEL CLARE ISTOCKHOLMSGRUPPEN 


V2K Designers 2.345 TL 


de 


Elbise, Diane Von Furstenberg; 


AAUVintage 620TL 


Çorap, Moneler 67014 b) 
Bot, See by Chloe, Beymen 1.625TL,” © 


Bn. 3 Şale (4 


Gİ 


Hırka, Stella McCartney, Beymen 3.645 TL 
o Tayt, Mission, Beymen 895 TL 


gorap, Moncler 670 TL 


N Bot, See by Chloğ, Beymen 1.625 TL 
K N 


.. .. 


Kazak, Philosophy, 
Harvey Nichols 2.395 TL 


Yelek, Coach, Beymen 7.60 
Etek, Cashmere in Love 9981 


5 Kazak, DKNY, Brandroom 1.245 TL 


Palto, Chloğ, Beymen 11.250 TL 
Pantolon, Barrie, Beymen 2.945 TL 
Çorap, Moncler 670 TL 

Bot, See by Chloe, Beymen 1.625 TL 


-. 


BESTE KÖKDEMİR 


Havasıyla, oyunculuğuyla, karakteriyle başka bir insan 
Beste Kökdemir. Geleceğin en parlak karakter oyuncularından birisi 
olduğunu söyleyebiliriz. Biz de onu maskülen ve seksi dokulara 
bürüdük. Sonuç muhteşem! BAĞLAN KESKİN 


FOTOĞRAF HASAN KARAARSLAN MODA EDİTÖRÜ KÜBRA KONCA 
SAÇ YILDIRIM BOZÜYÜK MAKYAJ ELÇİN MUTLU MODA EDİTÖRÜ 
ASİSTANI BERİL KIN FOTOĞRAF ASİSTANI MERT TERLİKSİZ 
SAÇ ASİSTANI YUNUS DEVER 


Sol Sayfa Gömlek, Academia 395 TL Etek, Sandro 695 TL Kemer, Beymen Collection 395 TL Sağ Sayfa Gömlek, Academia, 
Beymen 345 TL Ceket, Stylestalker, Vakkorama 1.145 TL Pantalon, Asilio, Vakkorama 1.645 TL Choker, Zara 59,95 TL 


Gömlek, Koton 29,99 TL Etek, Mehtap Elaidi 565TL Ceket, DKNY 2.945 TL Kemer, Beymen Collection 295 TL 


Gömlek, Roman 219 TL Ceket, Vakkorama 975 TL Broş adet (tüm çekimde), Roman 39 TL 


Gömlek, Tibi, V2K designers 1.845 TL Gömlek, Koton 29,99 TL Pantalon, Sea New York, V2K designers 1.795 TL 
Ayakkabı, Dora Teymur, Beymen 1.505 TL 


Gömlek, Oops Cool, Vakkorama 795 TL Pantalon, DKNY 2.450 TL Kemer, Beymen Collection 365 TL 


Gömlek, Asilio, Vakkorama 1.245 TL Elbise, Sportmax, MaxMara 2.169 TL Ayakkabı, Dora Teymur, Beymen 1.610 TL 


Ceket, Lot78 , V2K designers 2.195 TL Pantalon, Lot78, V2K designers 1.225 TL 
Ayakkabı, Alexander Wang, V2K designers 3.795 TL 


Gömlek, Academia, Beymen 365 TL Palto, Acne Studios, V2K designers 2.275 TL 


Haylaz çocuklar vardır ya hem sizi eğlendirirler 
hem de aklınıza gelmeyecek maceralara 
sürüklerler. Beste Kökdemir de aynı yaşam 
enerjisiyle dolanan insanlardan. Aklında 

hep bir muzurluk olduğu belli. Heyecanını 
çoktan telaşlarından arındırmış. Gençliğin 
bitmek tükenmek bitmeyen coşkusu içinde 
yüzse de kafasındaki soruları çözmek için 
çabalıyor. Hayat Şarkısı'nda dizinin favori 
çiftinin ilişkisine karşı büyük bir tehdit unsuru 
olsa da kendisi sadece kendi yolunda. Celtic 
müzikleri dinlemeyi çok seviyor. İçe dönüşü 
buradan belli. En çok ilham aldığı şeylerden 
biri de film soundtrack'leri. Ve karşınızda 
maskülen ve seksi parçaların üzerinde en uslu 
durduğu insan, Beste Kökdemir! 


Hayat Şarkısı nasıl gidiyor? Bizi hep 
şaşırtan karakterleri oynadın. Burada neler 
olacak? 

Hayat Şarkısı çok sevdiğim bir set. Çok güzel 
gidiyor. Bu ekiple daha önce de çalışmıştım. 
Harika bir ekip. Bu yüzden çok şanslıyım. 
Neler olacak hepimize sürpriz olsun! 


Başka bir havan var. Bunu kariyerinde 
nasıl kullanmayı düşünüyorsun? 
Aslında her karaktere uyan; iyi, kötü, güzel, 
çirkin her role girebileceğimi düşünüyorum. 
Bu yönden avantajlıyım. Derinliği olan, farklı 


karakterlerin peşindeyim. Onları canlandırmak 
istediğim istediğim için bu yönde 
kullanacağımı düşünüyorum. 


Değişik bir kafan var. Bize biraz düşünce 
sistemini anlatsana? 

Düşünce sisteminden çok hislerimle çalışıyor 
mekanizmam. Düşünerek hareket etmekten, 
akıntıya karşı gelmekten hoşlanmam. 

Kendim olmak için özgürlüğüm pahasına 

ne bedel ödemem gerekiyorsa öderim. 
Kadere inanmıyorum. İnsan kendi yolunu 
kendi çizer. Ben de bu konuda çok inatçıyım. 
Duygularımı da çok yoğun yaşarım. İnsanları 
çok severim mesela. Yeni tanıştığım bir 
insana bile, kim olursa olsun kalbimi açarım. 
Savunma mekanizmalarım da yoktur. Ya çok 
mutluyumdur ya da çok üzgünümdür. Orta ruh 
hali bende yoktur. Çok genel şeyler bu iki ucu 
besler üstelik. Sokakta gördüğüm ayakkabısız. 
bir çocuk beni en koyu üzüntülere atar. Sonra 
İstanbul'da yıldızları bir gece görsem de çok 
mutlu olurum. 


Dans ediyorsun, hatırlıyorum resim 
yapıyorsun ilhamını nerelerden alıyorsun? 
Hiç resimlerini yayınlamayı düşündün mü? 
Bir gün sergi açmayı çok istiyorum. Ancak 
sabır konusunda öğrenmem gereken şeyler 
var. Dans etmek benim tutkum. Kendimi 

dans ederken kaybetmemem mümkün değil. 
Dansta ilhamımı içimdeki ateşten alıyorum. 
Günlük hayatta baskıladığım özgürlükler 
dansla ortaya çıkıyor. 


Stilinin temel parçaları neler? 

Genelde dikkat çeken tek bir parçadansa 
düz ürünleri bir araya getirip güzel bir görüntü 
yakalamayı seviyorum. Kat kat giyinmek ve 
desenleri bir araya getirmek tam bana göre. 


“Düşünerek hareket etmekten, akıntıya 
kar şı gelmekten hoşlanmam. Kendim 
olmak İ için özgürlüğüm pahasına ne 
bedel ödemem gerekiyorsa öderim.” 


GOSHA RUBCHINSKIY 


ARALIK AYINDA ŞEHİRDE 
NELER OLUYOR, SONBAHARIN 
DINAMIKI IKIMLER 
OLUŞTURUYOR? 


GELİYOR... 
AZ KALDI! 


“Ne bitmedi 2016!” diye 
şünenleri şöyle alalım. 
Önce ALLManak 2016'ya 
atmalı. Yılın 


birg 
en önemli olaylarını 
topladık, yine en çok 
konuşulan isimlere 
odaklandık. Ve nerede ne 
yiyilir, ne içilir, ne okunur 
yine bizden sorulur! 
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YENİYIL EE 
İÇİN İYİ d 
PLANLAR 


2016 biterken yıl sonundaki 
dolunaylar temiz bir 2017'nin 
spoiler'n veriyor. Peki yılbaşıyla 
ilgili birkaç güzel habere ne dersin? 


RENAISSANCE POLAT 


ISTANBUL'DA YILBAŞI 


Renaissance Polat İstanbul Hotel farklı eğlence 
alternatifleriyle yılbaşında size sürprizler hazırlıyor. 
Birbirinden farklı konseptteki restoranları ilgi 
çekici menüleri geceye eşlik ederken, 2017 için 
hazırlanan sürprizler de yeni yılı unutulmaz kılacak 
Konaklama paketleri de bulunan Renaissance 
Polat İstanbul Hotel ertesi sabah, yılın ilk gününde 
yeni yıl brunch'ıyla uğulur bir sene diliyor. 


7 


$ VE İKONİ 


.cebe ve Şebnem Alemdar 

geçen Hann Karaköy ulaşı! 
asında tasarımlar yaratıyor. 
biyat ve müzikten esinleni, 

i hümanist dokuyu gündelik 
adan sağlıyor. Hann Karaki 
nız yeni durak olmalı. 
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Etiler ve Nişantaşı'ndan sonra 
Caddeböstan'da da Garage Hair 
Repair Stüdio'yuraçıldu. Markârüri 
geleneği-bürada'da sürüyer: 20 
dakikâlık bir görüşmeyle Kayat 
târzınızreri çok Yansıtan Mmödeli > ME 

buluyorlar've üygülüyorlar; Bu YENİ YILIÇIN | | 

deneyim kaçmaz! EV PARTISI 

armut.com güvendiğimiz 
yapısıyla bu sefer de yılbaşı 
gecesini organize ediyor. Şu 
an trend olan ev partileri. Her 
şeyin online ortamda olduğu 
günümüzde evdeki yardımcımız 
olan armut.com, yeni yıl gecesi 
için de evinize catering, servis, 
fotoğrafçı ve DJ hizmetine 
kadar birçok şeyi organize 
ediyor. Yani bu yılbaşı ev 
partisinde yorulmak sizin işiniz 
olmayacak. 


KADINA DESTEK 
WOREAL'DEN 


LOreal Türkiye, Boğaziçi 
Üniversitesi ve İŞKUR işbirliğinde 
“Daha İyi Bir Yaşam İçin Güzellik” 
programını hayata geçiriyor. 
Kaynaklara erişimi kısıtlı kadınlara 
ulaşarak onları meslek sahibi 
yapan proje pilot uygulamasında 
9070 istihdam gerçekleştirmişti. 
Bu sene daha hızlı bir tempoyla LOreal'in sürdürülebilirlik çalışmaları altında gerçekleştirdiği “Daha İyi 
uygulama alanı açılıyor. Bir Yaşam İçin Güzellik" programı birçok koldan katılımcıyı içeriyor. 
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BAŞKA 


HABER 


AKBANK 
SANAT 


Akbank Sanat, Aralık ayında bir 
dolu etkinlikle geliyor. 3 Aralık'tan 
itibaren çocuklarla eğlenceli 
aktivitelere başlıyor. Aralık ayı 
boyunca her cumartesi de Akbank 
Çocuk Tiyatrosu, 80 Günde 
Dünya Turu oyunuyla unutulmaz 
bir klasiği sunuyor. 15-18 Aralık 
arasında 3. Uluslararası Sessiz 
Sinema Günleri sizi bekliyor. 
Korhan Başaran'ın yeni dans 
gösterisi Rö-likaka “burn't" ise 16 
ve 23 Aralık'ta Akbank Sanat'ta. 


götürecek. Sin. 
ve dansın bir arada olduğu 
festivalde çocuklarla ilgili 
etkinlikler ön planda 
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BA OL! KA 


2016 ALLMANAK 


“Bitse de gitsek!” dediğimiz bir yılın sonuna gelirken, hayatımızı 
etkileyen alanlarda neler olup bittiğini, bilirkişlere sorduk. 


Ümit Ünal / YAZAR, YÖNETMEN 


Sinemada yılın olayı denilebilecek 
büyük bir şey aklıma gelmiyor. Ama 
örneğin yeni dizi Westworld ya da 
Black Mirror'ın üçüncü sezonu, bir 
seyirci olarak bende son yılın sinema 
filmlerinin çoğundan daha yoğun etki 
bıraktı, Birçok filmdense bu televizyon 
işleri kıskandım. 


Bahar Akıncı / 
SEYAHAT YAZARI 


2016'nın yükselen yıldızı 
gastronomi, küçük mahalle, 
tarih, dağ yolları, küçük 
kasabalar ve plaj öğelerini tek 
bir bölgede birleştiren Bask 
Bölgesi oldu. 
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Dr. Ayşegül Çoruhlu / 
BİYOKİMYA VE 
ANTI-AGING UZMANI 


Dr. Aziz Sancar'ın ve bir diğer 
Japon meslektaşımın otofaji üzerine 
aldığı Nobel Ödülü çok önemliydi. 
Otofaji bir süre aç bırakılan vücudun 
eskimiş hücrelerini yemesi. Yani 
vücutta bir tür oto-temizlik yapması. 
Bu bilgiyi desteklemesine sevindim. 


Sevil Dolmacı / 
SANAT DANIŞMANI 


Türk sanat dünyası için en 
önemli gelişme Fahrelnissa 
Zeid'in Tate Modern olmak 
üzere Avrupa'nın üç önemli 
müzesinde sanatseverlerle 
buluşacak olması. Bu 
sanatımızın uluslararası 
platformda görünür olması 


Cem Mirap / LUUCCA'NIN SAHİBİ 


Eğlencedeki en önemli 

gelişme, Karaköy ve Beyoğlu'ndaki 
hareketliliğin azalması, zaten popüler 
olan Etiler, Ulus, Arnavutköy, Bebek 
hattının A plus gece hayatının 
merkezi olması. Ayrıca elektronik ve 
canlı müziğin yılıydı. 


Serhat Şengül / MODA 
YAZARI VE RACK İSTANBUL 
KURUCU ORTAĞI 


Erkek modasında yılın en 
beklenmedik çıkışı Sovyet 
Dönemi'ne ait gibi duran 
tasarımlarlardı. 


Bahar Saygılı / SPORCU 


Beşinci kez Olimpiyat oyunlarında 
yarışan Micheal Phelps 23 altın, 
3 gümüş, 2 bronz madalya alarak 
toplamda 28 madalya ile madalya 
rekoru kırdı! 


Derin Sarıyer / DERİN 
DESIGN SANAT DİREKTÖRÜ 


ilk ana 
leştirdi. 
iyetin yüksek olması 
sebebiyle yalnız askeri 
uçuş simülasyonlarında 
kullanılan teknoloji 
Sony, Oculus ve Samsung 


Sanal gerçek 


Yasemin Ele, Stil Danışmanı 
RACK İSTANBUL KURUCU ORTAĞI 


En saçma stil olayı Jared Letto'nun 
Gucci ile çalışıp, fazla iddialı bir 
çizgi film karakteri gibi ortalıklarda 
dolaşmasıydı. En iyi stil anı ise 
Alexa Chung'ın MET Gala'ya giydiği 
Thakoon suit. 


LI 
Ferhan Talib / 
BLOGGER, ICONJANE 


2016'nın olayı Instagram'ın artık 
direkt satışa geçeceğini açıklaması 
oldu. 2007'de herkes blogger'liğin 
sadece bir eğlence olduğunu düşü- 
nürken, meslek olarak kabul edildi. 


Doğu Orcan / 
ZOMBİ KREATİF DİREKTÖRÜ VE 
KURUCUSU 


Leonard Cohen, Prince ve David 
Bowie'yi şıp diye alıp götüren bir 
sene 2016. Bu üç isim de 350 

yıl yaşayacak gibi duygularımızın 
meydanına, ilişkilerimizin arka 
mahallelerine, kalp kırıklıklarımızın 
ve kutlamalarımızın tek yönlü 
sokaklarına kazık çakmış isimlerdi. 
2016'dan klişe beklenti son 
düdüğü çalması üzerine. 2016'nın 
en güzel yanı... Açıkçası müzikal 
olarak pek bir güzel yanını 
göremedik daha, “2017 yolunda 
satın gitsin bu seneyi" olabilir. 


Ufuk Onur Tapan / 
BLOGGER, NICE BOYS 


Birleşik Krallık'ın tam anlamıyla 
Avrupa Birliği'nden ayrılması 
önümüzdeki senelerde bütün 
dengeleri değiştirecek. Demokrasinin 
daha ne kadar korkutucu deneyimler 
getireceğini yaşayıp, göreceğiz. 


İsmail Saymaz / GAZETECİ 


2016'nın en büyük siyasi 
olayı tabii ki 15 Temmuz. 

36 yıl sonra ilk kez bir darbe 
teşebbüsü gördük. 


Gökçe Algan / MODA 
İLETİŞİM UZMANI 


Dünya Ekonomik Formu'nun 
2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu 
Raporu'na göre cinsiyet eşitliği 
karnesinde Türkiye 144 ülke 
arasında 130'uncu sırada! 


BAŞKA 


KİTAP 


GÖZÜNÜZ 


ARKADA KALMASIN 


Neymiş? Yeni yıla nasıl girersen tüm senen öyle geçermiş! 
Bu tapteze altı kitapla; bütün sene keyfiniz yerinde, aklınız istediğiniz 
yerde olsun! TOMRİS CANDAN CANBULAT 


PABLO ESCOBAR BENİM BABAM- 
JUAN PABLO ESCOBAR 

Escobar'ı Narcos'dan sonra oğlundan dinleyin. 
Nemesis Kitap, 25 TL 


LÜMPEN ROMAN- ROBERTO BOLANO 
“Kısa bir süre öncesine kadar bir suçluydum. Karde- 
şimle ben öksüz kalmıştık. Bu, bir şekilde her şeyi haklı 
çıkarıyordu.” 

Can Yayınları- 12 TL 


SHURA- NERMİN BEZMEN 

Kurt Seyit'le yaşadığı büyük aşkla tanıdığımız Shura 
yıllar sonra Paris'te, bu defa başka bir erkekle serbest 
aşkı kucaklıyor! 

Doğan Kitap, 29 TL 


BAŞARI BİLGESİ- MÜMİN SEKMAN 
“Başarının en büyük rakibi başarısızlık değildir, aşktır. 
Ölüm diye bir mekanizma olmasaydı, ölümsüz işler 
başaramazdık." 

Alfa Yayıncılık, 15 TL 


İ BİTİRMEYİ 


Göründüğü gibi olmayan bir kadın erkek dünyası! 
Hep Kitap- 17 TL 


Küçük İskender'den hareketli, cesur, demir leblebi 
denemeler... 


Can Yayınları, 12 TL 
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BAŞKA 


ROL MODEL 


Michelle Obama 


Clinton-Trump savaşı bize 
kesinlikle siyaset konusunda 
çok şey öğretti. ABD 
seçimlerinin sonucu ne olursa 
olsun, hitabetin gücünü 
Clinton destekçisi Michele 
Obama'dan öğrendik. Kadın 
dayanışması da cabası. 
Hillary'e Monica Lewinsky'yle 
ilişkisinden sonra Bill 
Clinton'la boşanmadığı için 
kızmayı bırakın, Michele 
Obama 2020'de daha iyi bir 
dünya lideri olabilir. 


2017 İDOLÜN 
KİM OLACAK? 


Yeni yıl heyecanı hayatımızın her noktasında 
kendini hissettirmeye başladı. Popülerliğin 
daha hızlı yer değiştirdiği günümüzde yeni rol 
modelin kim olacak? BAĞLAN KESKİN 


Ariana Grande 
Kıyıdan köşeden her zaman 
çıkardı Ariana. 2017'de o 
kadar çok dünyayı dolaşacak 
ki şimdiden turnelerin kraliçesi 
olacağını söyleyebiliriz. Biraz 
Beyonce biraz da Taylor Swift 
karışımı Grande 
zararsızdır herhalde. 
Yalnız hala onu 
dinlerken dublaj 
yapıldığı hissinden 
kurtulamıyorum. 


Beyonce ve Taylor Swift bir araya 
geldi ve karşınızda Ariana! 
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JAMIE 
HAWKESWORTH 
İngiliz fotoğrafçı Yamie 
Havekesworth, gerçek 
açılardan yakaladığı 


ik 


» 


Charlie Heaton 


Stranger Things'le dikkat çeken Charlie 
yetişiyor merak etmeyin. Kendisini 2017'nin 
teen sosyal medya fenomeni sayabiliriz. Yani 
bol takipçili isimleri seven moda dünyası yeni “It 
Boyunu buldu. 


Anti-hero karakterlerle 


aşkımız, bu konudaki en SUPER MARIO 


büyük saplantımızla geri 2017'nin en popüler 
dönüyor. İkimizin Yerine uygulaması çocukluğa 
sonra da Ferzan Özepetek'in özlemle Super Mario olacak. 
. j İstanbul Kırmızısı filmiyle iPhone'da, yılın ilk aylarında 
Nejat işler en iyi yitiğimiz. kullanıma hazır olacak. 


EMM ARRUDA 


Modanın her çeşit yüksek 


Nina Nitsche sesli tavrı 2017'de Emm 
Vetements'in Koleksiyon Direktörü olan Arruda'yla beden bulacak. 
Nina, 2017'de herkesin rol modeli olacaktır. Karl Lagerfeld ve Maria 
Vetements'in moda dünyasında yarattığı 'ben Grazia Chiuri defileleri 
özelim, farklıyım, garibim' hissiyatı bizden büyük en büyük kanıtı. 
ayrılmayacak çünkü. Nina Nitsche de şükür ki 

çok yetenekli. 
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Christmas 

Eve filmi yeni 
yıl çılgınlığını 
anlatırken 


HAYALLER OVER LOAD 
GERÇEKÇİ 
OL, IMKANSIZI 
ISTEME! 

Yeni yıl kararların sürekli çuvallıyor 
ama yine de listeler hazırlamaktan 


vazgeçmiyor musun? Umudunu 
yitirme, yalnız değilsin! GÖKÇE ALGAN 


anlatıyor. 


Her derde deva bir mobil telefon uygulamasının imdadımıza 
yetiştiği günümüzde, “Goalmap" isimli uygulama bizi 
alacağımız kararların arkasında durma konusunda 

tabir-i caizse motive etmeyi amaçlıyor. Uygulamanın 
özelliklerinden biri de, en popüler “hedefleri” sıralaması: 
Daha çok egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak, kitap 
okumaya daha fazla vakit ayırmak ve niceleri. Büyük resme 
baktığımızda ise bu uygulamanın yüzümüze çarptığı gerçek 
çok basit: Hedeflerimizde ya da aldığımız kararlarda bile 
işin aslı çok ama çok sıradanız. 


Tevekkeli değil, yılın o malum ayına gelmişken 
“Goalmap" uygulamasının bu özelliği aklıma düşmüş. 
Aralık demek, yılbaşına hazırlık, kırmızı temalı 
kıyafetler, eşe dosta hediyeler ve elbette yeni yıl 
kararları demek. Peki bu kararlar nereden çıktı, neden 
kendimizi “çok özgün, çok değişik, çok alengirli” 
konumlandırmaya bir yılımızı harcarken, senenin son 
dönemecinde aldığımız kararlar bir tornadan çıkmış 
gibi ve bu kararlarda niçin başarısız oluyoruz? 


KAÇ KİLO FAZLAN VAR? 

Bir inanışa göre yeni yıl kararları mevzuu, Roma 
tanrısı Janus'a kadar uzanıyor. Bir yüzü geçmişe, 
bir yüzü geleceğe bakan Janus'un bu özelliği, 
Romalılara geçmişte yaşananı geçmişte bırakma 
ve yeni yıla dair dilekler tutma konusunda ilham 
vermiş ve biz faniler de bu ilhamın peşinde her yeni 
yıla umutla bakarak kararlar almaya başlamışız. 
Carleton Üniversitesi'nden profesör Tim Pychyl, 
yeni yıl kararlarını kültürel bir “procrastination" 

yani zamanında yapıp bitirmek yerine erteleme 

hali olarak tanımlıyor. Niyet ile eylem arasındaki 
boşluk dolarkenPychyl, bunun altında kendini iyi 
hissetme arzusunun yattığını belirtiyor. Örneğin, 
fazla kilolarından şikayetçi birinin, o kiloları vermesi 
gerektiğini bildiğini, ama o sırada diyete ya da spora 
başlamak yerine yalnızca yeni yıl kararı listesine kilo 
vermeyi eklemenin kendisine herhangi bir bedel 
ödemeden iyi hissetme fırsatı tanıdığını vurguluyor. 


3,2, 1... YA SONRA? 

Geri sayım tamamlanıp da o meşhur kararların 
uygulanacağı sihirli yeni yıl geldiğinde ne oluyor 
dersiniz? Bir istatistiğe göre karar alanların sadece 
9bB'i bu kararı uygulamayı başarıyor. Bu kitlenin 
9025'i ise yeni yılın ilk haftasında havlu atıyor. Her 
yıl bıkmadan usanmadan kararlar alıp, bu kararların 
arkasında yedi güncük bile duramamız bir tesadüften 
ibaret değil, dahası bu kısır döngünün ardında 
bilimsel gerçekler gizleniyor: Sosyal bilimciler bu 
eğilimi “sahte umut sendromu” olarak tanımlıyor: 
Kendimizi değiştirmeyi basit zannediyor ve önümüze 
gerçek dışı hedefler koyuyoruz. Oysa bazılarımız 
için, radikal kararlar ancak radikal durumlar 
çerçevesinde uygulanabiliyor, içkiyi azaltmanın 
zaruri olduğu bir tıbbi teşhis ya da sigaranın 

artık mevzubahis olmadığı bir hamilelik durumu 

gibi. Onun dışında, çok önceden belirlenmiş bir 
tarihte tüm “kötü alışkanlıklardan sihirli bir değnek 


değmişçesine kurtulma” hedefi, ne yazık ki hayatın 
gerçekleriyle bağdaşmıyor. Peki hiç mi umut yok? 
Konuyu işin uzmanlarına bırakıp küçük önerilerine 
kulak verdik: Gündelik davranışlarınızı değiştirmek 
için öncelikle düşünce yapınızı esnetmelisiniz. 

Ama bazı püf noktaları ile bu yolda çok daha 

emin adımlarla ilerleyebilir, gelecek yılın sonunda 
istatistiklerin başaranlar diliminde gururla yer 
alabilirsiniz. Öncelikle gerçekçi olun. Bağımlılıklarını 
birden kesemezsiniz. İlk adımda azaltmayı deneyin. 
Kısa, orta ve uzun dönem hedefleri, işinizi tahmin 
edemeyeceğiniz ölçüde kolaylaştıracak. Önceliği 
daha pratik ve sadakat göstermenizin daha basit 
göründüğü kararlara verin. Daha fit ve daha sağlıklı 
mı olmak istiyorsunuz? Aynı anda hem sigarayı 
bırakmaya, hem diyete bağlamaya, hem de her 
sabahı farklı egzersizle doldurmaya çalışmayın. 
Hedeflerinize kademeli bir geçişle ulaşmak emin 
olun çok daha az çetrefilli. Kararlarınızı paylaşın. 
İster bir aile üyesi, ister bir arkadaş, kararınızı bir 
yakınınızla paylaşmak hem sorumluluk verecek hem 
de istediğinizde destek sağlayacak. Tüm bunlar çok 
karışık ve can sıkıcı görünüyor olabilir, ama niyetimiz 
sizi yeni yıl kararlarından caydırmak kesinlikle değil. 
Umudunuzu yitirmeden kararlarınızı gerçekçi bir 
şekilde ele alın. Unutmayın ki yeni yıl kararları alanlar, 
almayanlara kıyasla hedeflerine ulaşmada yaklaşık on 
kat daha başarılı oluyor. Uzun lafın kısası, mutluluğun 
formulü çok açık: Gerçekçi ol, imkansızı isteme! 


The Holiday 
filminde iki kadın 
birbirinin yerinde 
geçiyordu. Çok 
radikal değil mi? 
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DOWNTOWN 


ÇOK KÜLTÜRLÜ DOKUSUYLA 


Giray Sepin bu ay bizi Manhattan'ın şehir merkezine götürüyor. 
Her sokak, hikaye hikaye tasarımcının kaleminden! 


New York bugüne kadar hakkında yazılan 
hikayelerle sizi heyecanlandıran, filmlere konu 
olan, farklı müzik türlerinin doğuşuna, yeni sanat 
akımlarına alan açan, sokak kültürünün yükselten, 
dünya mutfaklarının lezzetlerini tadabileceğiniz, v 
tüketim çılgınlığının hat safhaya ulaştığı | | GEFFEE “ “ROASTERS, 
durmaksızın değişen dev bir şehir. Oueens, the İ 
Bronx, Brooklyn, Staten adası ve şehrin en çok 
görünen yüzü Manhattan olmak üzere 5 bölge 
üzerinde genişleyen, birçok farklı kültürü bir 
araya getiren son derece ilginç bir metropol 
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Giray bir kendine, bir de Manhattınlı'lara 
bakarken... Bleeker Street'te inecek var! 


Şehirle flört etmeye, görünmeyenin peşine düşüp 
sokakları arşınlamaya başladığınızda farklı bir 
ritme kapılma ihtimaliniz an meselesidir. Yine 

de alışamadıysanız eğer büyük şehirden ayrılma 
vaktiniz gelmiş demektir. Manhattan uzaktan 
bakıldığında gökyüzünü görmekte zorlandığınız, 
gökdelenlerden ibaret gibi görünse de kendine 
has etkileyici bir ışığı var. Özellikle şehrin güney 
tarafındaki, Meat Packing District-Chealsea, West 
Village, Soho, Nolita, China Town, Lower East 
Side ve East Village, gibi mahallerde bu duyguya 
iyice kapılıyorsunuz. Zira Manhattan adasının 
sürekli değişen en keyifli cadde ve sokakları 
buralarda toplanır. 1800'lerde farklı endüstrilerin 
bir araya gelerek oluşturduğu sanayi mahallesi 
iken, 20. yy başlarında mezbaha ve paketleme 
tesislerinin yer aldığı bir bölgeye dönüşen Meat 
Packing District günümüze, Soho House New York, 
The Standard High Line gibi havalı otelleri, Black 
By Comme des Garçons, Arhaus, Chamber gibi 
“concept store'ları, Whitney Museum of American 
Art ile birlikte bir çok sanat galerinlerisini barındıran 
bir semt olarak gelir. Asya mutfağı için Buddakan, 
hafif akdeniz tabakları için Fig and Olive, lezzetli 
italyan biftekleri için eski bir mezbahadan 
dönüştürülen Macelleria'yı deneyebilirsiniz. Gece 
hayatının da aktif olduğu bölge 'rooftop' barları 

ile ünlü. Rooftop barların en iyi manzaralısı ise 
Standard otelin terasındaki Le Bain. 1800'lü yılların 
ortalarında, nakliye trenlerinin kullanımı için köprüler 
üzerine yapılan tren yolu namı değer High Line, 
Gansevoort Market ve Cadılar Bayramı zamanı 
turistik etkisini ikiye katlayan Chelsea Market Meat 
Packing District'den ayrılmadan uğrayacağınız 
önemli simgesel yapılar. 


MANZARALARI 
NY 'da geçen onlarca filmin 
gözler le bıraktığı 
sinematografik etkiden arınarak, 
çıplak gözle ilk kez baktığınızda 
sevmekte bin 


orlanabilirsiniz. 
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New York şehrinin yer altı da üstü kadar 
hareketli 


YENİLİKÇİ ALANLAR 

Bölgede yaşayanlar tarafından “The Village” yani 
köy olarak da adlandırılan Greenwich (West) Village, 
50'li yıllarda Beat Generation'un New York'taki 
adresiyken, 1969 yılında LGBTI* bireylerin özgürlük 
haklarını ilk kez savundukları Stonewall Riot'a ev 
sahipliği yapar. En iyi jockstrap'leri bu ayaklanmanın 
başladığı Stonewali Inn'ın de yer aldığı Christhoper 
Street'te bulabilirsiniz. Şehrin en şık tuğla evleriyle 
çevrelenen Blecker Street'deki küçük butiklere 

göz atarken, Marc Jacobs'un kitap dükkanı Book 
Marc'a uğrayıp, caddenin sonundaki ikonik Magnolia 
Bakery'de soluklanabilirsiniz. Greenwich Village'ın 
güneyine doğru ilerlediğinizde, bir zamanalar 
sanatçı stüdyolarının ve galerilerinin toplandığı 
Soho'ya ulaşırsınız. Günümüzde Soho şehrin 

en kalabalık alışveriş bölgelerinden biri. V Files, 
Totokaelo, Henrik Vibskov ve Opening Ceremony'de 
yenilikçi tasarımcıların koleksiyonlarını inceleyebilir, 
Ground Support Cafe'nin lezzetli kahvesinden 
tadabilirsiniz. Öğle yemeği için New York'taki en 

iyi hamburgerlerden biri olan Bonte için Ruby's'e 
uğradığınızda Nolita'ya gelmişsiniz demektir. “High 
End" markaların ikinci el ürünlerini bulabileceğiniz 
INA, tatlı molası için Little Cupcake Shop, alternatif 
kitap ve dergiler için McNaliy Jackson Nolita'daki 
keyifli durakalar. Akşam yemeği saatinde Public ve 
Emporio iyi seçenekler olabilir. 


KÜLTÜRDEN KÜLTÜRE IŞINLANMA 
Nolita'nın komşu mahallesi Little Italy'de, Napolli 
sokaklarındaymışcasına yürümeye başlar, China 


Town'dan bir anda Şangay'ın arka sokaklarına 
ışınlanırsınız. China Town'da Apotheke'nin ilginç 
kokteyllerini tadabilirsiniz. Doğu Yakası'na Bowery 
Street'ten geçerek ulaşırsanız, Ramones, Blondie, 
Patti Smith ve Talking Heads gibi müzisyenlerle 
birlikte ünlenen, 70'lerin efsane klubü CBGB'nin 
önünden geçebilirsiniz. Amerikalı tasarımcı John 
Varvatos'un butiğe dönüştürdüğü mekan punk ve 
rock tarihinin izlerini taşıyor. Bir zamanlar işçi sınıfı 
ailelerin ve göçmenlerin yaşadığı, toptancılarda 
pazarlıklı satışların yapıldığı Lower East Side New 
York'un en hızlı değişen yeni hip mahallelerinden, 
Amerikan göçmenlik tarihine Tement Museum'da 
tanıklık edebilir, Katz's Delicatessen'in sosislilerini 
tadabilirsiniz. Akşam yemeğinde Freemans'ı 
deneyebilirsiniz. Bağımsız sanat galerileri ve küçük 
butiklerin sıralandığı Ludlow ve Orchard Street'den 
geçerek sonraki durağımıza, East Village doğru 
ilerleyebilirsiniz. Özellikle hafta sonları gece hayatının 
dinamizmini hissedebileceğiniz East Village, vintage 
giysi dükkanları, ilginç dekorasyonlu berberleri, 
kafeleri ve genç kalabalığıyla şehrin en eğlenceli 
bölgelerinden biri. İlhan Erşahin'in sahibi olduğu 
ve şehrin efsanelerinden birine dönüşeceğine 
inandığım Nublu ve yeni açılan Stuio 151'de East 
Village'da. Hava güneşliyse Tompkins Sguare 
Park'ın köşesindeki aynı isimdeki Bagels Shop2un 
sandviçleri yeni gün için iyi bir başlangıç olabilir. 


Cadılar 
Bayramı'nda 
West Village 
sokakları çok 
keyifli 


Özdilek 


YAŞAMIN İÇİNDE 


YENİ «g8 


kataloğumuz 
Li yayında! 


Yüzlerce marka, binlerce ürün, yeni yıla özel hazır- 
lanan koleksiyonlar... 


Kendiniz ve sevdikleriniz için özenle seçeceğiniz bir- 
birinden şık alternatifler, evinizi yeni yıla hazırlamanın 
heyecanı, ailenize ve sevdiklerinize özel yeni yıla renk 
katan hediyeler, süprizler... 


2017'ye keyifli bir başlangıç yapmanız dileğiyle, 


mutlu yıllar 


Mutlu 
Yıllar 


Özdilekteyim ! 
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NEW YORK MARATONU'NDA 


BİZİM 
KIZLAR İÇİN 
KOŞTULAR! 


Seda Lafçı, Seçil Abalı, Tevfik Naipoğlu, 


Ergun Gümü 


e Zeki Bilsel, New York'ta T.E.V.Te 


bir sosyal sorumluluk projesi için koştular. 
BAĞLAN KESKİN 


Bu ekibe dikkat çünkü onlar New 

York Maratonu'nu 2'inci kez, kız 
öğrenciler için koştular. Yarıştan önce 
TEV''le bir araya gelen ekip, New 

York Maratonu'na katılacaklarını bütün 
mecralardan duyurup derneğe bağış 
sağladılar. Hem kız öğrencilere yurt 
olanağı sağlandı hem de ekip maratonu 
başarıyla tamamladı. Şimdi, bu sosyal 
sorumluluk projesinin içeriğini onlardan 
dinleyelim 


Ekibin hikayesi nedir? 

Biz, koşmayı seven beş kişi, yıllardır 
birlikte koşuyoruz. Her birimiz farklı 
mesleklerdeniz. Reklamcıyız, avukatız, 
modacıyız; ama en önemlisi yardım 
etmeyi ve spor yapmayı seven 5 
arkadaşız. Koşu dışındaki zamanımızı 
da birlikte geçiriyoruz, bundan 

mutlu oluyoruz. Hepimizin koşmaya 
başlamadaki sebepleri ayrı olsa da, bu 
sporun kattıklarından aynı keyfi alan 
insanlarız. 


TE.V'le nasıl bir araya geldiniz? 
Birçok maratona, yarı maratona 
birlikte katıldık. Her seferinde, bunu 
bir sosyal sorumluluk projesi haline 
getirmeye özen gösterdik. Bu sefer, 
Türk Eğitim Vakfı'na gittik. Bu projeye 
birlikte karar verip kendi sosyal 


medya hesaplarımızdan duyuruları 
yaptık. TE.V'in üniversite öğrencisi 
kızlara sunduğu yurt hizmeti için 
koştuk. Topladığımız bağışlarla, 4-5 

kız öğrencimiz bir yıl boyunca yurt 
hizmetlerinden yararlanacak. Bu da her 
birimiz için en büyük armağan. Aslında, 
biz sevdiğimiz bir şeyi yapıyoruz, 
koşuyoruz. Teşekkürü asıl hak edenler 
bağışçılarımız 


Daha önce de böyle projeleriniz 
olmuştu değil mi? 

Lösev, Koruncuk Vakfı ve Kültür 
Bilincini Geliştirme Vakfı için 
koşmuştuk. Her birinde, proje içeriğine 
katkı sağlayacak bağışlar topladık. 


Maratonu biraz anlatır mısınız? 
New York Maratonu, dünyanın en 
büyüklerinden. Sadece yarışçılar değil, 
neredeyse tüm şehir bu maratona 
hazırlanıyor. Bu gün için tüm olanaklar 
seferber ediliyor. Yarışçıların ve 
destekçilerin iyi vakit geçirmeleri için 
her şey hazır ediliyor. Muhteşem bir 
ortam. Herkes sokaklarda. Bu destekle 
biz de maratonu bitirdik. Hiç bir yarışta 
derece peşinde değiliz. Ana amacımız 
yarışı sakatlanmadan ve eğlenerek 
bitirmek. Sağlığımız izin verdikçe 
devam edeceğiz. 
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3. Uluslararası İstanbul 
Film Festivali 15-18 Aralık'ta 
“Yol ve Yolculuk” temasıyla 
gerçekleşecek. Akbank 
Sanat, İtalyan Kültür ve 
Fransız Kültür oyunun 
mekanları. 


DİKKAT ÇEK AMA 
ÇAKTIRMA! 


Sessiz sinemanın en 
önemli kuralı bütün 
dikkatleri üzerinize 
çekmektir. Ekip 
arkadaşlarınız size 
odaklanmalıdır. Sessiz 
sinema günlerinde de 
dikkat çeken taraf olmayı 
seçin. Ancak algıları 
karıştırıcak kadar değil. 


1- Pantolon, Academia 695 TL 2- Bluz, Kate Spade fiyatı belli değil 3- Ceket, Academia 
995 TL 4- Çanta,Michael Kors fiyatı belli değil 5- Ayakkabı, Butigo, FLO 69,99 TL 
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BAŞTAN SONA 
TOPUKLA! 


Taksim Meydanı'ndan 
Tünel'e topuklularla 
baştan sona yürümek artık 
bir hayal, üstelik çile. Ama 
bazen rahatınızı birakmam 
gerekir. Bu yüzden 
topuklulardan, mini 
elbiselerden, peluşlardan 
ve parıltılardan 
vazgeçmeyin. 


İstiklal Caddesi'nin eski 
halini özleyen kaç kişiyiz? 
İşte bu nostaljik duruma 
ilaç gibi gelecek yeni bir 
mekan/otel İstiklal Palas. 

Demirören'in çatısında eski 

günlerin hatırına buluşalım! 


li 


1- Elbise, H&M 169 TL 2- Küpe, Accessorize 43,50 TL 3- Ceket, Zara 229,95 TL 
4- Çanta, Ipekyol 179 TL 5- Ayakkabı, Mango 99,99 TL 


süperdry 


Soğuk havaları Superdıy ile ısıtmanın tam zamanı. Kürk detaylı kabanlar, sımsıcak kazaklar ve 
kışın vazgeçilmezi renkli aksesuarlar ile stilinize hareket katacak parçaların çekim alanına dahil olun. 


Zorlu Center & Cevahir & Panora Butik / Harvey Nichols ve Brandroom'larda 


Bu bir Advertorial'dir. 
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TAZELENEN LEZZETLER 
PALOMAR 


Şehrin merkezi Karaköy'de, 
boğaz ve tarihi yarımada 
manzarasıyla Palomar'ın 

yepyeni bir menüsü 
var. Favorimiz zerdeçallı 
tavuk but ve irmik 
helvası.12.00-15.00 


saatlerinde bir uğrayın! 


BANKO 


ŞIKLIK 


Gün koşuşturma içinde 
geçiyor ve bazen ne 
giysen oluyor bazen de 
üstündekilerle hiç mutlu 
değilsin. Bir de öğle 
yemeğine Karaköy'e i | 
davetliysen yapman 

gereken rahat ettiğin ama X 
banko trend olan parçaları 

bir araya getirmek! 
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1- Elbise, Missguided, Boyner 99,99 TL 2- Küpe, Atasay 3.540 TL 3- Kazak, Black Pepper, 


Boyner 69,99 TL 4- Gömlek, Academia 345 TL 5- Ayakkabı, Ipekyol 299 TL 


> —— 2 
BURT'S BEES 


DOĞANIN en güçlü içerikleri 


DUDAKLARINIZ İÇİN BİRLEŞİYOR! 


Yetkili Eczaneler (o “gratis R&SSMANN www.burtsbees.com.tr 


DA 


FOTOĞRAF HASAN KARAARSLAN 


24 SAAT STYLING NUR EDA İŞBİLİR 
UOFFICIEL HOMMES TÜRKİYE/ SAYI 11 

Anıl Altan, â 

playstation'ın 


başına sadece 
oyuncu eşi Pelin 
Akil! uyuttuktan 


sonra 


oturabiliyor 
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ANIL ALTAN'LA 
BİR GÜN! 


Televizyonun ve sosyal medyanın altın çocuğu 


Anıl Altan bir ş 


ününü nasıl geçiriyor? Peşine 


adam taktık, deşifre ediyoruz! BAĞLAN KESKİN 


09.00 Setim ya da başka bir işim 
yoksa biraz geç kalkarım. İlk ben 
uyandıysam Pelinim'i (Akil) güzelce 
uyandırırım sonra kedimiz Şakir'i 
severim. Sonraki ilk işse limonlu 
suyumu içmek! 


09.30) Mutfaktaki radioyu açar 
kahvaltı hazırlamaya başlarım. 
Pelin de yanımdaysa beraber 
dans ederek hazırlarız. Eğer 
evde yapmıyorsak, çok yakındaki 


Cremma'ya gideriz. Detoksları 
mükemmel. Favorim elma, 
maydonoz, kereviz ve limon 
karşımı. 


11.00 Gazeteleri, sosyal 
medyadaki haberleri karıştırdıktan 
şimdi spor vakti. Kara Şimşek'e 
yani bisikletime atlarım, sahilde 
barfikste ısınırm. Spor salonuna 
gitmişsem eğer TRX'le ısınıp ağırlık 
çalışırım. 


13.00 Pelin'le arkadaşlarımızla 
buluşup, öğle yemeği vakti. no:7'de 
ya da Şaşkınbakkal Kahveciler 
Sokağı'nda sohbet muhabbetle 
takılırız. 


19,30 

Haftanın bir günü aile büyüklerinde 
yemek yeriz. Eğer evdeysek 
Pelin'le yemek hazırlamaya bu 
saatte başlıyoruz. Dışarı çıkarsak 
kesinlikle The Nort Shield'a gideriz. 


21.00 Eğer başka bir planımız 
ya da gitmemiz gereken bir davet 
yoksa L koltuğun bir ucunda ben, 
bir ucunda da Pelin kitap okuruz, 
beraber yazdığımız senaryomuza 
çalışırız. En sonundaysa abur 
cubura düşerek korku filmimizi 
açarız 


01.00 


Veen keyifli an... Kim önce 


uyanırsa diğer 


i kaldırıp 
yerimizi geçeriz eğer beni uyku 
tutmazsa gizlice Playslationa 

başlarım. Hazır Pelin uyurken! 


PORLAND 


HÜLYA AVŞAR 


Röülüfy #tarB 


Güzellik yarışmasından kazandığı 

tacı geri alınmasa bu kadar ünlü 

olur muydu? Asla! 2000'lerin ilk 

yılları altın çağıydı. Öyle olduğunu 
nmeyenler olsa da güçlü 

bir kadın figürüydü. Assolist 

kavramının en alaturka olmayan 


ismidir ayrıca. Bir de ailesini 
meşhur etmiştir. Eminim 
şimdi o yıllarda Hülya 


Avşar ve ailesinden bir 
Keeping Up With The " 
Kardashians çekmek 


aklına gelmediği için 
dövünen çok yapımcı vardır. 


» 


POPÜLER 
KIZLAR! . 


Popüler kültür her zaman bir 
adım önde olanı, diğerlerinden 
Jarklı olanın peşinde gider. 
Kitleler kendi içlerinde 
kalanın vücut bulmuş halinin 
peşinden sürüklenirler. Biraz 


melankolik, fazla dramatik MERYEM UZERLİ 

yerli popüler kültürümüze yön 

veren kadınlar kimler peki? | Ses çıkarmaya o kadar ihtiyacımız vardı ki kötü 
BAĞLAN KESKİN sularda ilham bulduk. Meryem Üzerli, 


Muhteşem Yüzyıl'la hayatımıza girmişti. Hürrem Sultan 
rolüyle. Kötü bir karakteri, taht entrikalarını 
içselleştirdik. Galiba televizyonda artık sesi 

çıkan kadınlar “iyi" karakterler değildi. Ama yine de 
onlar diğerlerinden daha çok seviliyordu. 
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SEZEN AKSU 


Galiba 70'ler pop dünzgası önce 
tanımlayamadı sonra aşk acısına büründü. 
Minik Serçe dipe ortaya atılan Sezen Aksu, 
kadın cinselliğinden açık açık bahsedizordu. 
eni yerler ” adlı şarkısında bir eri 
kadınların maruz kaldığı cümleleri 
sıralanaştı. Şarkonn sözlerinden biri olan 
“Komşunun kızı kampta, sporda, stepte,” 
cüntlesi popüler kültür adına ne kadar derin 
analizlerle şarkının oluştağının 

kanıtı, Adını kopamadığımız başka duzguları 
da tanımlamıştır Sezen Aksu'nan şarkıları. 
Gülümse'deki “Tu ki karnım acıklı, meme 
küstüm, “fark ettirmeden Freud'a oradan 

da kafamızda birleşen dinamiklere hitap 
eder. Bu kadar insanları tanıyan bir kadının 
bir değil, birkaç neslin aşk acılarına hitap 
etmesi çok doğal. 


” 


SERENAY SARIKAYA 


Serenay Sarıkaya popülerlik kavramını 
değiştire isimlerden. Sosyal medya gücünün 
yanında modayla kesişen yolu, oyunculukta 
hissiyat verme konusunda parmakla sayılan 

isimlerden. Üzerine bir de şarkı söylüyor. 
Son kararına göre yer aldığı yapımlarda 90 
saniyeden fazla şarkı söylemeyecek. Yine de 
bütün bunlar bir araya geldiğinde karşınıza 
tek It-Girl'ümüz çıkıyor. 


FOTOĞRAF EMRE DOĞRU 
GRAZIA TÜRKİYE 


BEREN SAAT 


Yeşilçam yıldızlarından sonra televizyonda ilk 
kez bu kadar büyük bir star doğmuştu. 
Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan sonra hem aşka 
bakış açımızı değiştirdi hem de bize 
uzun süren sessizlik döneminden sonra 
toplumsal olaylara karşı fikrini açık 
açık konuşan bir yıldız verdi. Ama Instagram'ı, 
Vine'ı dolu dolu Aşk-ı Memnu skeçleriyle 
hala dolduran, Saat'in karakteri 
Bihter'in ölüm yıldönümü 24 Haziran'da hala 
anma yapılmasının popüler kültürün yönünü 
değiştirmesinden başka açıklaması olamaz. 


> 
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İKON 
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BAŞKA 


YILDIZ TİLBE 


Fenomen 


Galiba aşk acısı şarkıları için ona teşek 
etmek zerine bize aşk acısı çekme ettiği 
için bir şeyler papmalışız. Bütün arabesk 
duygularımın çocukluğumda kesin bir 


yerlerden onu “Delikanlım "wn çıkmasızla 


alakalı olduğu düşünüzorum. Fenomen 
haline gelmiş, timeline trolleyen Twitter'ı 

bir kenara, galiba bizim buraların kendi 
olmasına nerede olursa olsun izin verilmepen 
kadınların erkekler hakkındaki en temel 
problemini tek seferde açıklamıştır. İlişkiler 
üzerine, “Tularlarsa tutarlıyım, Glmazlarsa 
tularsızın!” deniştir. 


AJDA PEKKAN 
Süper pop-star 


Zeki Müren'in “girl sguad"ından Süper 
Star'lık evresine ulaşan zamansız bir 
isim. Estetik dünyasının kapılarını bize 
açarak güzellik algımızı da değiştirdi. 
Sahne performansı ve sesinin 
güzelliği her zaman konuşulur. Türkçe 
aranjmandan günümüz pop müziğine 
uzanan süreçte o hep vardır, olacaktır. 


” 


DENİZ SEKİ 
Sihirli 


Eğer İtalya kıyılarında arabayla 
seyahat ederken bağıra 
bağıra Deniz Seki şarkıları 
söylüyorsanız, bir arkadaşınızla 
her bir araya geldiğinizde “İyisin 
Tabii” çalıyorsa siz de o büyüye 
kapılmışsınız. Hapisteyken albüm 
çıkardı, dizide oynadı, kitap yazdı. 
Deniz Seki gerçekten bir sihre 

sahip olmalı, en sevdiği 


BÜYÜK ÇEKiV> 


08 ŞUBA. 


PALLADIUM 


ATAŞEHİR 


www.palladiumatasehir.com.tr 
slumavn E) peladizmal Şi poladlumatu 


BAŞKA 


İLİŞKİLER 


Z NESİL İLİŞKİLER 


Flörtleşmeler, kalp çarpıntıları, aşklar, alışkanlıklar ve ayrılıklar... 
Temelleri Yane Austen'ın kitaplarındaki dinamiklere dayansa da 
Snapchat'i olsa Z kuşağından kimse Ingiliz yazarı izlemezdi. BAĞLAN KESKİN 
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Romantik ilişkiler anaokulundaki oyun 
arkadaşlarına kadar her zaman bizimledir. 
Yaş ilerledikçe insan kendisiyle aynı 
şartlarda, aynı hazırbulunuşlukta birisiyle 
daha olgun şeyler yaşamak ister. Yine 

de arada bir yokladığımız 'meseleler", iç 
geçirdiğimiz ihtimaller dahilindeki arkadaşlar 
hatta kahve alırken sizinle flörtleşen 
baristanın güzel olduğunuzu hissettirmesi 
heyecan verir. Herkes bunları yaşıyor orada 
bir sıkıntı yok. bildiğimiz her şeyi 
değiştiren Z kuşağı ilişkilerin 
dinamikleriyle nasıl oynadı? 


Harıy ve Kendall'ın hiçbir zaman 
düzgün bir ilişkisi olmadı 


ÖZEL 
ARKADAŞLAR 

Z kuşağı ilişkileri birbirinden ayırt 
edebiliyor. Her sevgiyi bağlılık her 
hoşlantıyı aşk sanmıyor. Kendall 
Jenner'la Harry Styles da bunun 
en büyük örneği. Belirli aralıklarla 
bir araya geliyorlar, kaliteli vakit 
geçiriyorlar, egolar yükseliyor ve 
sonra herkes kendi yoluna. 


Limani 
Balık 


Marinanın hemen yanı başında, Boğaz'ın tüm 
güzelliklerini izleyeceğiniz Limani Balık restoranındaki 
yılbaşı programı saat 21:00'da başlıyor 
Gülcan Altan ve orkestrasının ev sahipliği yapacağı bu 
özel gecede, Akdeniz mutfağından esinlenerek özel 


hazırlanan yılbaşı menüsü size eşlik ediyo 


Limani Balık'taki yılbaşı programı kişi başı 700 TL; 
konaklama, akşam yemeği ve yılbaşı brunchının dahil 


olduğu özel avantaj paketleri ise 640 Euro'dan başlıyor. 


DIBA BAR 


terrace lounge 


İstanbu 


ğazı'nın en güzel panoramik yapısına sahip 
Diba Bar'ın yılbaşı programında ise yerli ve yabancı parçaları 
modern dinamik bir üslupla yeniden yorumlayan Purple 
Hand Band sahne alıyor. Yılbaşı gecesinin ritmini artıracak 
parçalara The Grand Tarabya'nın şeflerinin hazırladığı 


lezzetli ikramlar ve sınırsız yerli içecekler eşlik ediyor. 


Diba Bar'da yılbaşı gecesi kişi başı 490 TL; konaklama, 
akşam yemeği ve yılbaşı brunchının dahil olduğu 
özel avantaj paketi ise 550 Euro'dan başlıyor. 


T430ldi2) 363 33 00 


KN e6 


THE LEADING HOTELS 


& 


THE 
GRAND 
TARABYA 


VANESSA HUDGENS 
& AUSTIN BUTLER 
YALNIZ VE SIKICI ÇİFT 
Her zaman vardır böyleleri. 
Sıradan çiftler. Birbirleriyle uyum 
içindediler. Asla kavga ederken 
görmezsiniz, çok tatlılardır. Vanessa 
ve Austin hiç arkadaşlarıyla 
görüşmeyen, sevgili olduklarından 
itibaren sadece kendi kendine kalan 
çiftlerden. Z kuşağında ise bunun 
anlamı arkadaş dramaları değil. 

Herkes hayatından memnun! 


AŞK ÜÇGENLERİ 
Takıntılı eski kız arkadaş 


Selana Gomez ve Justin Bieber zamanında 
söz yüzükleri takarken şimdi çok büyük bir 
kaosun içindeler. Justin'in yeni kız arkadaşı 
Sofia Richie'yle sürekli Instagram'a post 
girmesi ve bütün magazin sitelerinde tatil 
görüntülerinin yayınlanması Selana için 
üzücü ve kriz yaratıcı. Daha önce de Selena 
Justin için taşkınlık gösterip sosyal medya 
saldırıları yapmıştı. Bu önemli. Çünkü yeni 
nesil acılarını, sevgilerini orada yaşıyorlar. 
Facebook durumunu güncellemek değil bu. 
O annelerinin yaptığı bir şey. Z kuşağının 
tercihi Tweet atmak (mümkünse olayı anlatan 
bir hashtag'le) ya da Instagram'dan manidar 
post'lar girmek. Selana'yla Justin gibi isim 
vermeden comment savaşına girmek de bir 
yol ama siz siz olun Selana gibi dayanamayıp 
Bieber" etiketleyerek yorum yapmayın. Ki bu 
hareket üst kuşakların arabayla eski sevgiliyi 
takip etme eylemiyle eş değer delilikte. 
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ve Miley Cyrus. Chris'in nasıl bir gölden boy 
olduğunu söylememize gerek yok ama çılgın 
diyerek durumunu hafifletebileceğimiz Miley'le 
çok uyumlu. Araya koca bir ayrılık ve birbirinin 
yerini dolduramayan yeni sevgililer girse de yine 
dönüp dolaşıp birbirlerini buldular. Bazen tutmaz 
asla dedikleriniz öyle bir tutuyor ki şaşırıyorsunuz. 
Yeni nesil birbirine benzeyen tiplerdense 

farklı karakterlerin ilişkilerini seviyor. Aynı olan 
şeylerin uyumundan bahsedilemez. Zor olan 
farklılıkların bir arada olmasıdır. Millenyumlular 
da dönemlerinin en güçlü temasına romantik 
ilişkilerini de entegre etmiş durumdalar. 


Yeni alternatif 


Sevgililer birbirlerinin vizyonundan, yaptıkları | 
işlerden, sahip olduklarını düşündükleri 
sanatsal bakış açısından ve cool hobilerinden 
tatmin olurlar. Buradaki çekicilik birbirinin 
zevklerine yabancı olmaktır. Gariplik yeni 
alternatiflik; yeni alternatiflik yeni normallik! İVo»-slop 
Cinsel uyum bundan da beslenir. İlginç 
gelenin çekiciliği onun diğer insanların 
üstündeki özellikleri bedenine sahip olma 
isteğini kamçılar. Bu yüzden ilişkinin 
kendinden vazgeçip diğerine odaklanan tarafı 
en sonunda kaybeden olur. Her şeyini vere 


Yeni neslin kimi ilişki yaşamayı sevmiyor, 
sorumluluksuz iyi vakit geçirmek istiyor 
kimi ise durmadan birisiyle sevgili 
olmak. Bu konuda kurallar eskisi gibi 
değil. Uzun ilişkiden çıkınca bir “Kafa 


vere, fedakarlıkla kalıcı olduğunu düşünür o | dağıtayım, gönlümü eğlendireyim,” ya 
ama en sonunda kendinden paylaşacak | da “Yeni ilişkiden çıktım, biraz kendi 
hiçbir şeyi olmaz. E sen kendini bitirince kendime kalayım," gibi şeyler çok 

o da seni sevmez olur. Bu yüzden gariplik | out. Bu işin formula bir uzun ilişkiden 
birbirini çeker. Garip çiftlerin uyum içinde A | bir uzun ilişkiye geçmek. Eğer ilişki 


insanıysanız her zaman sevgiliniz olmalı. 
Profilinizi bozamazsınız. Bunun en 
büyük temsilcisi de Gigi Hadid. Cody 
Simpson, Joe Jones, Zayn Malik hepsi 
kısa sürede uzun ilişkileri oldu. Çünkü 
olayımız ara vermemek! 


olması da yeni trend. Emma Roberts halasının 
Julia Roberts olmasından mıdır nedir aşırı 
white giri. Nişanlısı Evan Peters ise tam bir 
şapşal. Asla bir araya gelmez dediğiniz iki 

tip yıllardır mutlu bir aşk yaşıyorlar. Bir başka 
inanılası gelmeyen aşk ise Chris Hemsworth 


Yeni yıla 

Safran Restaurant ve 

City Lights Restaurant & Bar'da 
merhaba demenin 

ayrıcalığını yaşayın... 


Detaylı bilgi için: 
4902123684444 


istanbul.intercontinental.com INTERCONTINENTAL. 


Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim 34435 İstanbul ISTANBUL 


BAŞKA 


İLİŞKİ DURUMU 


INSTA-DATE 53 


Resmi özelliklerine göre Instagram bir date sitesi değil, evet. 
Ancak yine de, insanları birbirine yaklaştırıyor. BAĞLAN KESKİN 
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Filtrelerden, Boomerang'a; Stories'den 
post'lara ve alışveriş yapmaya 

kadar hayatımızın büyük çoğunluğu 
Instagram'da geçiyor. Uzaklardaki 
sevdiklerimizi bu şekilde özlemiyor, 
tanımadığımız bir insan hakkında hissiyat 
sahibi oluyoruz. Tinder ya da türevleri 
durdukları yerde kalsın, Instagram 
romantik ihtiyaçlarımızı da gideriyor. 
Hatırlıyorum ben üniversitedeyken 

Insta Message vardı. Yakınlarda olan 
insanlar sana bu ek uygulamayla mesaj 
atabiliyorlardı. Sonra İnstagram, direct 
message'ı getirdi. Sadece konuşmak için 
değil, Instagram post'larını göndermek 
için de kullanılıyordu DM. İtiraf edeyim 
bunu sinsice bekliyordum çünkü ekran 
görüntüsü alıp Whatsapp'a geçmek, 
arkadaşlarımla paylaşmak istediğim 
Instagram görüntüsünün iştahını 
kaçırıyordu ve tek kelimeyle çok hantaltı. 
DM sayesinde hem ortak beğeniler 
ortaya çıktı hem de dedikodular coştu. 
Stories devreye girinceyse bambaşka bir 
şey patladı. Listesinizde olan, olmayan 
ama hiçbir fotoğrafınızı beğenmeyerek 
ölü taklidi yapanlar, koyduğununuz anlık 
görüntülerden ayrılmıyordu. Mesela 
benim takipleştiğimizi bile unuttuğum 

5 isim ne koysam hemen bakıyor. Bu 
büyük bir stalker'lik hizmeti! Kimin 
hayatınızı dikizlediğini izlediğinize göre, 
kimden mesaj geleceğini de bilirsiniz. 
Hayatımız Stories'te ilgi çekici, çok 

özel, renkli ve seksi göründüğünde 

de gerçekten etrafa cinsel hormonlar 
salıyoruz. Çünkü herhangi bir yorum, 
DM yolundan asılma gibi yöntemler 
hoşumuza gitmese de Stories'teki 
hikayemizi çekici bir şekilde cevap veren 
insanlar hemen ilgimizi çekiyor. Date 


uygulamalarındaki gibi “Aman sadece 
Facebook'taki 6 fotoğrafını Tinder'a 
aktar", “Sence bu profil gerçek mi?” 
gibi sorular havada uçuşmuyor böylece. 
Sahte Instagram hesapları zaten hemen 
kendisini belli ediyor. Instagram kendi 
gerçekliğini yarattığı için, tamamen 
farklı ve birçok şeyin özgür olduğu bir 
alan. Kibar anlamda fazla “istekli'de 
görünmüyorsunuz. Sizi beğenenlerle 
neden buluşmayasınız? Birkaç 
hikayesine yanıt verin, baktınız muhabbet 
sürüyor neden bi'kahve içmeyesiniz? 


S0 FI E sofieistanbul/ BEJ 
Lİ 


NİŞANTAŞINDA! | © 


ş —— 
e © 

Nişantaşı'nın en yeni, en genç, sanat odaklı restoranı 
Sofie'nin lezzetli dünyasını keşfetmek için 
The Sofa Hotel'e bekliyoruz. 


- 


Rezervasyon: 02122410941 


O BERMERES he sora 


NİŞANTAŞI ISTANBUL 
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MUSEUM HOTEL'DE 
EPİK YILBAŞI! 


Yeni yıl için rotanızı hala belirlemediyseniz, 
kafanız karışıksa Kapadokya'ya, Museum Otel'e 
doğru uçun. Peki neden mi bu doğa 
harikası otel? BAĞLAN KESKİN 


Kapadokya'nın ilk lüks butik oteli 
Museum Hotel Türkiye'nin tek 
“Relais&Chateaux" ünvanına sahip 
oteli. Peki Relais&Chateaux ne 
demek? Belirli kalite standartlarına 


sahip, karakteristik özellikleri bulunan, 


lüks ve butik konaklamanın, gurme 
lezzetlerin en güzel örneklerinin 
sunulduğu butik oteller ve şatoların 
değerlendirmeye alındığı özel bir 
ünvan. Museum Hotel'e daha ilk 
adımınızı attığınızda özel havayı bir 
ortama giriyorsunuz. Resepsiyondan 
koridorlara, restorandan odalara 
kadar her yerde, paha biçilmez antika 
parçalar büyülüyor. Bu altyapı Indigo 
Group Yönetim Kurulu Başkanı ve 


antika koleksiyoneri Ömer Tosun'un 
imzasını taşıyor. Girişimleriyle büyük 
başarılara imza atan Ömer Tosun 
tarafından açılan Museum Hotel'deki 
bu antika eserlerin hepsi, Nevşehir 
Müzesi'ne kayıtlı. Tosun'un Osmanlı, 
Selçuklu, Roma ve Hitit dönemine 

ait seneler içinde toplanmış, özel 
antika koleksiyonu Museum Hotel'in 
dekorasyonunda Türkiye'nin ve 
kapadokyanın tarihini yansıtıyor. 
Bölgenin en önemli tarihi oluşumu 
Uçhisar Kalesi'nin yamacında yer alan 
otel, Kapadokya'nın coğrafyasıyla bir 
bütün. Museum Hotel'in 80 odasının 
her biri, ayrı bir hikayeyi anlatıyor. Bu 
dokuya ait olma fırsatını kaçırmayın. 


ıHiKıb KARIYER 


Hazırgiyim sektöründe iş ya da eleman 
arıyorsanız buluşma noktanız 
“ihkibkariyer.com” hizmetinizde 


IHKIB Kariyer, mavi yakadan beyaz yakaya iş arayan 
herkesi en uygun şirketlerde ve en uygun pozisyonlarda 
kariyer edinme imkanı sunuyor. 


Eleman bulma 
Iş bulma 
Eğitim 


Sahip olabileceğiniz staj imkanları ve daha fazlası için... 


ihkibkariyer.com 


Yılbaşına kadar ücretsiz hizmet veren 


:om sizi bekliyor. 


BAŞKA 


MEKAN 


YENİ YILDA 
BOGAZA 
UYANMAK 


Yıllar boyu aşıkların en gözde 
buluşma adresi olan ve Istanbul'un 
en özel koyunda yer alan The 
Grand Tarabya, masalsı bir 
dünyanın kapılarını aralıyor. 


Yeni yıl gecesini 
Boğaz'ın tam 
ortasındaymış 
gibi hissederek 
geçirebilirsiniz. 


Conrad İstanbul Bosphorus, yılbaşı gecesini eşsiz 
bir konaklamayla tamamlamak isteyen misafirlerine, 
Summit Bar&Terrace'da iki kişilik yılbaşı yemeği ve 
partisi dahil 2017 TL'ye harika bir yılbaşı seçeneği 
sunuyor. Biraz daha uygun bir seçenek arayanlar 
içinde her şey düşünülmüş: Zengin içerikli menüden 
oluşan yılbaşı yemeği ve sabahın ilk ışıklarına kadar 
devam edecek DJ performansı eşliğindeki yılbaşı parti 
paketi, limitsiz yerli içecekler dahil kişi başı 550 TL. 
Yılbaşı yemeğinin ardından boğaz manzaralı Summit 


Bar & Terrace'da yapılacak partiye 23.30'dan sonra Restaurant'ın eşsiz manzarası eşliğinde nefis bir 
katılmak isteyenler için ise bu eşsiz eğlence fırsatı açık büfe kahvaltıda buluşuyor. Saat 13'e kadar 
limitsiz içecekler ve kanepeler dahil kişi başı 295 TL. sürecek yeni yılın ilk kahvaltısı çay, kahve ve 
Ayrıca Conrad İstanbul Bosphorus, yılbaşını özel bir meşrubatlar dahil kişi başı 145 TL. 

etkinlikle kutlamak isteyenler için de birbirinden özel Conrad Istanbul Bosphorus'un bu özel yılbaşı 
alternatifler sunuyor. Unutulmaz bir yılbaşı gecesinin gecesine rezervasyon için; Tel: 0212 310 2525 


ardından yeni yılın ilk gününü mükemmel bir açık 


büfe brunchla kutlamak isteyenler ise Manzara e > 
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IVIY 
.COM 


BİR VARMIŞ 
BİR YOKMUŞ 


1V1Y.COM . TAKİP EDİN INSTAGRAM | FACEBOOK | TWITTER | PINTEREST 


DENİZ VE MEHTAP 


Tuzla Yat Kulübü'nün 
mülemmel manzarası 
aklınıza gelebilecek 


Eski fotoğrallar gibi 
nostaljik dokuyu 
koruyan ayrıntılar 
her yerden karşınıza 
çıkabilir. Tuzla Yat 
Kulübü antikalarla 
bunu sürdürmeye 
devam ediyor. 


SOYUTLANMIŞ 
CENNET 


TUZLA YAT 
KULÜBÜ 


Tuzla Yat Kulübü, tarihi 
dokusuyla 2017'ye başka 
bir kutlamayla girmenizi 
sağlayacak. BAĞLAN KESKİN 
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Tuzla Yat Kulübü İstanbul'un 
ilk iskelesine kurulmuş, 
18.yy'dan kalma bir manastırda 
hizmet vermektedir. Mercan 
Koyu'nda bulunan Tuzla Yat 
Kulübü önündeki halk plajının 
da Rıfat Edin tarafından satın 
alınmasıyla zaman içinde 

bu cennet halini almış. Kış 
mevsiminde de aktif olan 
restoran kısmı Zeynep Dirvana 
ve Edhem Dirvana tarafından 
işletiliyor. Tuzla Yat Kulübü aynı 
zaman da Rıfat Edin'in yazlığı. 
Mekanın aile dokusu tamamen 
buradan geliyor. Tarihi yapısını 
destekleyen içindeki antika 
parçalar, eski zamandan kalma 
tabak-çanaklar, dergi, müzik 
aletleri, denizcilik malzemeleri, 
yelkenliler ortamın atmosferine 
kendinizi iyice kaptırmanıza 


bütün şarkılar 


sebep oluyor. Ege sahillerini 
anımsatan, Tuzla Yat Kulübü 
bünyesinde filika dersleri ve 
tarihi kancabaş kayıklarıyla 
kürek turları yapılmakta. 


YILBAŞI GECESİ 

2014'ten beri hizmet veren 
Tuzla Yat Kulübü şirket 
yemekleri ve toplantılar için, 
şehirden soyut bir biçimde 
vakit geçirmek isteyenlerin 
gözdesi olmuş durumda. 

Yeni yıl için çok özel bir menü 
hazırlayan Tuzla Yat Kulübü, 
yılbaşı gecesini varil ateşleri 
eşliğinde DJ performanslarıyla 
tamamlayacak. Sınırlı sayıdaki 
yer için rezervasyonunuzu 
erkenden yapmanızı tavsiye 
ederiz. 
www.tuzlayatkulubu.com 
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EXCLUSIF 


BELGİAN CHOCOLATE 


Yeni Yıl'da 
Yeni Bir Konsept ile 
,Yepyeni Adresimiz 


Nişantaşı 


# Cafe # Chocolate Shop 


Cafe: Vali Konağı Caddesi, No:70 Nişantaşı - İstanbul / TR 
Mağaza: Nispetiye Caddesi, No: 36 Levent, Etiler - İstanbul / TRT: *90 (212) 270 5666 


DE facebook.com/lartduchocolat (gg) instagram.com/lartduchocolat www.|-artduchocolat.com 


BAŞKA 


MEKAN 


Hi, KARAKÖY'ÜN 

U 249 EĞLENCE 
ğ Karaköy e sürprizlerle dönen 

Goya, dünya mutfağının en seçkin 

lezzetlerinin yer aldığı menüsü 

ve İstanbul gecelerine yön veren 

müzikleriyle sizi bekliyor. HURİYE BÜBER 


Goya'nın yeni mekan 
düzenlemeleri evdeymişsiniz. 
hissi uyandıracak. 


GECEDEN 
GÜNDÜZE 


gündüz hem de gece 
uğrayabiler iz 
birsemtü. 


Goya'nın 


Özel lezzetlerin iyi müzikle buluştuğu, şehrin 
nabzını kaliteli eğlence anlayışıyla tutan, 

yaz boyunca farklı konseptiyle Reina'nın 
vazgeçilmez adresi haline gelen Goya, yaza 
veda ederken yeni sezonda Karaköy adresine 
yepyeni bir konseptle dönüşünü tamamladı. 
Dekorasyonunda ünlü mimar Fahrettin Aykut'un 
tasarımıyla sofistike değişiklikler yaparak, 
dekorasyonuyla New York atmosferi sunacak 
olan Goya, 19:00 — 00:00 saatleri arasında 
dünya mutfağından seçkin lezzetler sunduğu 
menüsüne yeni tatlar da ekledi. Yaz boyunca 
yoğun ilgi gören sushi menüsünü de genişleten 
Güya, Di'lerin eşlik edeceği en özel akşam 
yemeklerinin favori adresi olacak 


SABAHI MÜZİKLE KARŞILA! 

Karaköy'e dönüşüyle semtin havasını 
değiştiren, yeni dekorasyonuyla büyük beğeni 
toplayan Goya, hafta arası rutinine son vermek 
isteyenleri her Salı müzik dünyasının koşan 
adamı “Mirkelam”ı dinlemeye davet ediyor. 
00:00 - 02:00 saatleri arasında genişletilen 
playlistleri ile müzikte de yeniliğe giderek, yeni 
sezon boyunca müzik dünyasının en önde 
gelen D)'lerini ağırlayacağının müjdesini de 
veren Goya, 02:00 — 05:00 saatlerinde after 


club konseptiyle bu kış yine eğlencenin tek Fresh menüsüyle Goya tutkunu 
adisi olaneki olacağınız lezzetler yaratacak. 


i 
.a 


Ksk 5 


A: Kemankeş cad. No:77/A Karaköy İstanbul 
Rez: 0212 227 4692 — 0549 546 4692 
www.goyaistanbul.com 
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RENKLİ VE SIRADIŞI: 
TAİGCT GC 

DNA'SI SİMLİ 

Işıltılar, festival sezonunun DNA' sının bir parçası. 
Swatch'un Sonbahar/Kış koleksiyonu ise başlı 
başına cazibe parçası! Yanında taşıyabileceğin 
ihtişamın ta kendisi beyaz, pembe veya Midas 

dokunuşu altın renklerinden birini seçebilirsin. 


ATASAY'LA 


SONSUZ IŞILTI 
80'LER PARTİSİ: Atasay yeni yılda kadınları, baget 
AF 2 > pırlantanın eşsiz ışıltısıyla yeni 
CA E SWISS”PE başlangıçlara davet ediyor. Göz 
Swissötel The Bosphorus 2017'ye. muhteşem alıcı ihtişamı ile yeni sezonun arzu 


bir başlangıç yâpmak isteyenler için 
alteratifler sunuyor. Meselâ Cafe Swiss'te 
80'ler'partisine ne defsiniz? 


nesneleri arasında yer alan baget 
pırlantalar tarz sahibi kadınların 
gönlünü çalacak. 


KADİFE, 

KIRMIZI VE BİNGO! 
Elle, kadının zarafetine vurgu yapan 
detaylara sahip tasarımlarıyla elegan 
bir görünüm sunan bir marka. Bu 
tasarımlarda da; kadifeler, kımızı 
cazibesi ve elbette topuklu modeller 
başrolde. Yılbaşı gecesinin şıklık 
—ap yarışında Elle ile bir adım öne 
geçebilirsiniz. 


EASTPAK 


JAPON STYLE 


Kendi gibi zamana meydan 
okuyan markalarla çalışmayı seven 


Eastpak bu kez de Japonya'nın 


önde gelen Kuroki markası ile 
yarattığı koleksiyonunu moda 
severlerin beğenisine sunüyor: 


Aralık ayında satışta! 


YUMUŞATICIDA 


MODA ESİNTİSİ 


Etiket tasarımı Mine Atalar 
tarafından gerçekleştirilen ABC 
Parfumia Moda serisi bir ilke 
imza atıyor ve moda olgusunu 
konsantre yumuşatıcıyla birlikte 
çamaşır sepetinize taşıyor. 
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BAŞKA 


BU AY BİTMEDEN 


ZUBİZUBİZU! 
SHOP NOW 


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 
geleneksel hale gelen “ZUBİZU Yılbaşı 
Alışveriş Günleri" 7-8 Aralık tarihlerinde 
Volkswagen Arena'da yine çok sayıda 
ünlü marka ve tasarımcı yer alacak. 


Kürk'ün 
ayakkabılardaki 

versiyonları bu yılın 
hitleri arasında 


Aralık ayında yılbaşı 
gecesi için hazırlıklar 
; yavaştan başlarken, |) 


Trendy Topuk hem rahat i Ne N 
ve şık, hem'de'renkli ve İ İÇİNDEKİ FARKLI 
, ANAYA 7 7 rn 
MU) veri elelzsliyor: KADINA OZEL! 

K N 
4 N Minimal lüksün yeni adresi Blush&Max 
koleksiyonu; modem ve zamansız 85 
parçadan oluşuyor. Her kadının içindeki 
farkı rol ve karakterlerin yarattığı müthiş 
enerjiyi ve potansiyeli kutluyor. 
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ECCO 
moda 
modelleriyle 
sezonun 
stil kodlarını 
yakalıyor. 


BENDEN SANA! , 
HEDİYENİ 
NASIL 
ALIRSIN? 


“Online alırım,” diyenlere sevgi 
dolu bir davetimiz var. Hediyenin 
büyüğü küçüğü olmasa da 
varlığıyla hayatınıza anlam 
katanlar için hediye seçimi her 
zaman zordur. Yılbaşı yaklaşırken 
her biri diğerinden özel hediye 
kutularıyla paylaştıkça çoğalmak 
için bendensana.com'u tıklayın. 
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BAŞKA 


BU AY BİTMEDEN 


7DEN7OE 


TÜM AİLE 
KOLEJ 
MODUNDA 


Zamansız şıklığı trendlerle 
buluşturan U.S. Polo Assn., 
kış koleksiyonunun özel 
parçalarıyla, yılbaşı için en şık 
hediye alternatiflerini sunuyor. 
Bordo, yeşil ve lacivert hediye 
seçimi için öne çıkarken, 
7'den70'e herkese uygun geniş 
ürün yelpazesi sizleri bekliyor. 


RRM DERİ 
SEZONA HAZIR 


RRM Deri, modayı takip eden kadın 
takipçilerinin vazgeçilmezi bu sezonda 
devam ediyor. Renkli deri ceketler ve 
etek kombinleri, parlak sneakerları ile bu 
sezonda da tam not alacak gibi. 


Atölye 2H, yeni yıla özi 
olarak sınırlı sayıda bir 
koleksiyon hazırlamış. 

Hayat Aslı Bilgin'in 
hazırladığı koleksiyon 
heyecan verici. 


Seramik 
daha nasıl 


yaratıcı 
şekillere 
girebilir ? 


HALİÇ'TE 

m 
PARTI 
Mövenpick Hotel 
İstanbul Golden Horn, 
Haliç kusursuz hizmeti, 
lezzetli menüsü ve 
özel Dİ performansı 
ile yılbaşı gecenizi 
unutulmaz kılacak. 


ş 


Bu yıl sevdikleriniz, bir çocuğu | 
mutlu ettiğinize dair güzel bir kart 
“alsın istemez misiniz? Bunun için 


pfojemizin dört paketinden birini 
seçip bizi arayabilirsiniz. 


kışı sıcak geçirecekleri 
hediyelerini gönderelim, 


yo 


Hem çocuklarımız mutlu olsun 
hem de sevdikleriniz... 


WwWww.tocev.org.tr 
02122828916 


Tüm hediye alternatifleri 
için totev.org.tr/dukkan 


Biz; sevdikleriniz adına çocuklarımıza A 


<6 siz de bu güzelliğianlatan kartlarınızı 
ş : dm. pe ; 
sevdiklerinize gönderin. 


#STİLSENDE 


Kombininizi 

yapın, fotoğrafını 
çekip Instagram 
hesabınızdan 
#ALL2017 hashtag'iyle 
paylaşın. Sonra 

bize gönderin. ALL 
editörleriyle moda 
dünyasında yer 
alan jüri üyeleri 
kombininizi oylasın. 


* ALL Aralık sayısından 

çok beğendiğiniz en az 

5 parçayı kesin 

ve bir kolaj yaratın. 

* Kolajınızın arkasına ad, 
soyad, yaş, meslek, 

adres, telefon ve 

e-posta adresinizi yazın 

15 Aralık'a kadar mektup ile 
ya da stilsende&all.com.tr 
adresinden bize ulaştırın. 

* Jüri üyelerimiz oylasın, 
hediyeleri kazanın! Başvuru, 
Seyrantepe Mah., İbrahim 
Karaoğlanoğlu Cad., 
Yayıncılar Sok., No: 10/A 
Kat: 2, 4. Levent/İstanbul 


DİSKALİFİYE 
OLMAMAK İÇİN 


İ Seçimlerinizi sadece ALL Aralık 
2016 sayısından yapın. 2 Adınızı, 
soyadınızı ve kişisel bilgilerinizi 
mutlaka kombinin olduğu kağıda N 

eksiksiz yazın Z 
3 Sadece bir kombin yollayın! 

4 Ommedya çalışanları ve 

yakınları yarışmaya katılamaz ga, N 


258 


LENOVO Kö 


Yüksek performansı . 
ve geliştirilmiş ii 
Dolby Atmos© ses f 
sistemi ile hafif 

alüminyumdan 

üretilen K5 

Lenovo'nun akıllı 

telefon dünyasına J 


son armağanlarından. 
Zengin ve etkileyici 


bir ses deneyimi 
DA V ID için, çift hoparlör ve 
mA son teknoloji ürünü 
JONES Dolby Atmos© ile 
Yarışmanın ikincisi sezon donatılan Lenovo K5 
trendini yakalayacak. David ile müzik dinlemek, 
Jones çanta seni bekliyor! video izlemek ve oyun 


oynamak çok keyifli. 
13 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla Lenovo K5 


K İN Z A N A N L A R | ile kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. 


NELER BEKLİYOR 


Stil Sende yarışmasında ilk dörde giren 
isimleri muhteşem hediyeler bekliyor. 


URBAN 
CARE 


Çok işlem görmüş ve yıpranmış 
saçlara özel geliştirdiği saç 
bakım seti saç derisini besler 
ve saçların canlılığını geri 
kazanmasına yardımcı olur. 


SPORTİF DOKUNUŞ 


PUMA TRINOMIC 


90'ların en sevilen koşu ve yürüyüş ayakkabısı 
PUMA R698, sokak tarzına uygun yeni tasarımıyla 
geri döndü. Trinomic taban teknolojisi içeren model, 
Uzakoğu modasından ve sokaklarından ilham alan di — 
parlak renkleri ve genç tasarımıyla dikkat çekiyor. 
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2 - Hülya Otyakmaz, 
28, Muhasebeci 


3 — Nilüfer Atmaca, 
38, Sekreter 


8 gi 


1- Necla Kar, 53, Ev Hanımı 4 - Özden Artam, 54, 
Öğretmen 


KASIM SAYISINDA EN 
ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER 


Yarışmacılar kombinleri 
hazırlarken en çok bu 5 ürünü kullandı. 


Çanta, Derimod 279TL 


Ceket, Mango 
199,99 TL 


Ayakkabı, Marella 949 TL 


Kürk, Mango 199,99 TL 


ALL MODA'NIN 
YUVASINDA 


Stil Sende bu ay İstanbul Moda 
Akademisi'nde IMA ekibiyle birlikte. Bakalım 
bu ayın talihlileri nasıl seçildi? 


İMA Direktörü Seda Lafçı, IMA 
Kreatif Direktörü ve Tasarım 


Eğitmeni Raf Stesmans'la öğrencileri 
Asude Şenoğlu, Neslihan Çömez 
Tuğçe Demiran'la İstanbul Moda 
Akademisi'nin atölyesinde, Kasım 
sayımızın Stil Sende kazananlarını 
seçtik. Birinci, meme kanserine 
çektiği duyarlılıkla 53 yaşındaki 
Necla Kar oldu. İMA'nın süzgecinden 
geçen kombinler çok beğenildi. 
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BAŞKA 


Mona GüzeLAiK alyan EMELE 


YARATICILIĞIN ADRESİ İNCİ | 


A © 


ALL LIST 


MODAYA TIKLA! 
ALL.COM.IR 


All.com.tr her zaman olduğu gibi 

yine güncel ve dopdolu içeriğiyle 
sizi modanın eğlenceli ve dinamik 
dünyasına davet ediyor! En yakın 
alışveriş arkadaşınız olarak siz 


hiçbir şeyden geri kalmayın, 
yorulmayın diye modaya dair ne 
varsa bir tık uzağınıza taşımaya 
devam ediyoruz. Bununla da sınırlı 
değil! Ünlülerin dünyasında bir 
gezintiye çıkacak stil rehberimize 
de en son trendlerden ilk siz 
haberdar olacaksınız. Havaların 
soğuduğu bu dönemde cildinize 
nasıl bakmanız gerektiği de her 
cilde özel sırlarla all.com.tr'de 

sizi bekliyor. Kısacası en yakın 
arkadaşınız sizin tüm ihtiyaçlarınızı 
düşünüyor! Siz de all.com.tr'nin 
eğlenceli ve dinamik dünyasıyla en 
günceli yakalayacaksınız. All.com.tr 
sadece bir tık uzağınızda. 


HANDE ERÇEL 
DİNAMİK 
GÜZEL 


Son jenerasyonun en güçlü 
temsilcilerinden Hande Erçel 
genç yaşına rağmen hem 
şöhretin tüm ağırlığını hem 
de ait olduğu kuşağın tüm 
özelliklerini taşıyor. 


, İNCİ'DEN, 
MINIMALIST 
DOKUNUŞLAR 


Yeni kampanya yüzü 
Fahriye Evcen'le yeni sezona 
oldukça iddialı giren 
Koton gardıroplarınızı 
ısıtmakta iddialı... Detaylar 
tabii ki all.com.tr'de! 


İnsan doğaya 
ne kadar da ait, 
Kendinizi tabiat 
anaya bırakın. 


pembeyazkedi 
pe 


0 > , 0 
ALLDEHTAY in 
/ e 
#ALLDETAY /ashtag'iyle / İNİ 
yayınlayacağınız Instagram mi7 i si 


görsellerini her ay bu sayfada 
paylaşıyoruz. HURİYE BÜBER 


Gelifoneriyor 7 


| e 


EN YAKIN 
ARKADAŞIN! 
Günün her saatinde All 
ekibi olarak size eşlik 
etmeye can atıyoruz. 


Tüm yaz kışı özledik, şimdi de yazı özlemeyelim. 
Doğa her an, en güzel haliyle bizimle! 
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ALLI OVES 


SENSİN ÇİRKİN! 


THE UGLY SW ATER 


Kendi fanclub'ı olan kaç marka ve kaç parça 
biliyorsunuz? Biz iki tane ve üstelik bu kazakta 
ikisi bir arada! Küçükken zorla giydirilen 'ugiy 
sweater' adıyla bilinen o harika desenli süveterlerle, * 
çocukluğumuzun yeni yılına götür bizi Koton! 
Süveter, Koton 69, 99 TL 


YENİ 


SAFFRON 
oUD 


ATELIER REBUL 


DEPULTS 1895 


İSTANBUL: AKASYA - BRANDIUM -CAPACITY - CEVAHİR - KANYON - SUADİYE - PALLADIUM - ZORLU CENTER 
ANKARA: ANKAMALL - ARMADA | BURSA: KORUPARK | İZMİR: MAVİBAHÇE 


www.atelierrebul.com 


EVRES VINYL CREAM 


Sİ DOKU, IŞILDAYAN DUDAKLAR 
KREM KONFGRU, VİNİL PARLAKLIĞI, ÇARPICI RENKLER. 


- YVESSAINIJAURENT 


#PLAY THE VİNYL 7 


